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ÖNSÖZ 


Yaşadığımız yüzyıl içerisinde kamu yönetiminin kalıplaşmış değerlerinden uzaklaşarak yeni arayışlar içerisine girmek beklenen bir haberin ayak izlerini oluşturmaktadır. Bu bağlamda kamu yönetimi alanında gerçekleştirilmesi beklenen işlemler sosyal bilimcilerin ve devlet adamlarının, bu eserden sonra ise aynı zamanda mühendislerin gündeminde yer edinecek kadar önemlidir. Bununla birlikte, söz konusu işlemler önemli konu başlıklarını meydana getirmektedir. 


Kamu yönetimi, gelinen noktada kendi karamsarlığını ve işlevsizliğini üzerinden atamayacak kadar yöntemsiz ve şekilsiz kalmış bir parçalanmışlık içerisindedir. Kamu yönetimi yürütmenin tekilliğinde hareket kabiliyetini kaybetmiş bir konumdadır. Kamu yönetimi eğitimi ise olmaması gereken çelik kalkanların arkasında sıkışıp kalmış ve kalıplaşmış bir yozlaşmanın çığlıkları içerisinde gelecek günlerden ümitsiz bir biçimde yaşamına devam etmeye çalışmaktadır. Kendi varlığını hissizleştiren bir duygu bunalımı içerisine girmiş olan kamu yönetiminin teorik ve uygulamaya yönelik çıkmazları ile mücadele edebilmek için yazılan bu eserin varlıksal boyutu ümitsizlik içerisinde kalmış bir anlatım bozukluğundaki dilbilgisi hatalarını düzeltmek amacını taşımaktadır. 


Bu çalışmada söylenmesi istenenlerin dışında kalan bilgilere yer verilmemiştir. Bu sebepten dolayı her anlatımın içerisinde söz dizilimini boğacak ve ulaşılmaya çalışılan hedefin görülmesine engel olabilecek bir bütünsüzlükten kaçınılmıştır. Bu bağlamda her anlatım için yeterli ölçüde söz kullanılmış ve gereğinden fazla bilgi verilmemiştir. Çünkü McNeill'in (McNeill, 2013: 16) ifadesi ile “Gereğinden çok bilgi vermek bütünü görebilmemizi güçleştirecektir.” 


Kitap içerisinde işlenen konuların, özellikle belirli başlıklarının daha fazla ayrıntılandırılması gerekmektedir. Ancak bu 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ayrıntılandırma işinin belirli bir kurgusallık içerisinde yapılması ve kitap tasarımının yazım amacına uyum sağlayabilmesi için ilgili hedeflerin bir sonraki aşamada gerçekleştirilmesine karar verdim. Bu durumun bir diğer sebebi de Türk bilimi açısından mevcut durumda belirli koşulların varlığından yoksun olmamızdır. Bu yoksunluk bilim dünyası için en azından Türkiye özelinde henüz ayırt edilebilecek seviyede değildir. 
Bu ayırt edilememezlik sorunu ile mücadele etmek yerine, zaman içerisinde kendiliğinden ortaya çıkacak gelişmeler ışığında farkındalık kazanılmasını beklemek zaman alıcı, ancak daha güvenli bir tercihtir. Tarihin bir noktasında, erken de olabilir on yılları da bulabilir, farkındalık konusunda bilinç seviyesi yükseldiği aşamada tarafımca bilinçli bir biçimde daha fazla geliştirilmemiş başlıklar detaylandırılacaktır. Bununla birlikte, eser içerisinde şekil olarak birtakım eksikliklerin veya kusurların bulunması da son derece doğaldır. Çünkü yazılması açısından çok uzun bir zaman dilimine yayılan bu eser kendi doğumunu beklerken birden çok doğuma da ev sahipliği yapmıştır. Eğer var ise söz konusu bu şekil bozukluklarının zaman içerisinde düzeltileceğinden de kuşku duyulmamalıdır. 


Önyargılardan ve nefsani duygu ve düşüncelerden uzaklaşarak aklın yolunda giden ve mutlak gerçekliğin o derin kuyusunda zihnini yıkayan beyinlere selam olsun... Bu eser zihni aydınlık ve nefsani duygulardan arınmış akıl sahiplerine yöneliktir. Kimin nasibi varsa faydalanması dileklerimle... 


Son olarak belirtmek istediğim önemli bir konuyu bu aşamada paylaşmak isterim... Diğer eserlerimde olduğu ve her zaman vurguladığım gibi bu eserimin de ortaya çıkmasında gerçek değeri ve takdiri hak eden ve bütün akademik hayatım boyunca beni her zaman için destekleyen çok değerli anneme ve babama, kardeşlerim Dildar, Alaattin, Elif ve Kurthan'a teşekkürlerimi sunmak en büyük borcumdur. Tartışmasız biçimde gerçek değeri hak eden kendileridir... İnanıyorum ki eğer sizler olmasaydınız hiçbir varlığım da olmazdı. İyi ki varsınız... 
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Söylemek istediğim sonuncu ama son derece önemli olan söz ise ailemize yeni katılan sonsuz kıymetli yeğenim Alptuğ içindir... Hoş geldin Alptuğ... 


Doç. Dr. Konur Alp DEMİR 
Kamuloji Mühendisi 
İstanbul, 2021 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
KAMU YÖNETİMİ 


Kamu yönetiminin tanımlanmasına geçmeden önce devlet kavramının açıklanması gerekmektedir. Çünkü devlet nitelemesiyle kurgulanan yapılanma ile bir sistem olarak kabul edilen kamu yönetimi unsuru birbirleri ile doğrudan bağlantılı ve bütünleşik iki olguyu meydana getirmektedirler. 


Devlet, sınırları çizilmiş bir toprak bütünlüğü üzerinde yaşayan belirli sayıdaki insan topluluğunun egemenliği altında kurulan ve tüzel kişiliğe sahip bir yapılanma bütünlüğüdür. Bu tanım Georg Jellinek'in 1900 yılında ilk baskısını yaptığı “Allgemeine Staatslehre” adlı eserinde yer alan “üç unsur teorisi”den yola çıkılarak kurgulanmış bir ifadeden meydana gelmektedir. Jellink'e göre devlet “insan”, “toprak” ve “egemenlik” unsurlarının birleşmesi sonucunda ortaya çıkan bir varlıktır (Gözler, 2012: 4). Bu varlığın işleyiş aracı da kamu yönetimi olarak bilinmektedir (Parlak ve Sobacı, 2012: 19). Bu bilinirliliği ile kamu yönetimi yönetim biliminin özelleşmiş bir alanını meydana getirmektedir. Bu alan siyasal organlar tarafından belirlenen kamu politikalarının yürütülebilmesi için uzmanlaşmış bir yönetimin alt biçimini ortaya çıkartmaktadır (Tortop vd., 2012: 265). Ancak kamu yönetimini devletin yürütme organı olduğu yönünde kısa bir tanımlama ile geçiştirmeye çalışmak, kamu yönetiminin değerinin göz ardı edilmesine sebebiyet verebilecektir. 
Çünkü kamu yönetimi toplumun ve bireyin yaşamını her alandan kuşatan ve yön veren bir sistem bütünlüğüdür. Birey doğduğu andan itibaren yaşamını yitirene kadar bu sistemin hem bir parçasıdır hem de bu sisteme muhtaç olan bir varlıktır. Bireyin doğduğu hastane, eğitim gördüğü okul, güvenliğini sağlayan polis ve milli savunma sunumları, çöplerini toplayan belediye, ulaşımını sağlayabilmesi için yollarını yapan karayolları 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birimi ve vefat ettiği zaman cenaze işlemlerini yapan mezarlıklar müdürlüğü kamu yönetimi sisteminin birer parçasıdır. Dolayısıyla kamu yönetimi sistemi farkında olunmasa da bireyin hayatını kuşatan bir niteliğe sahiptir (Parlak ve Sobacı, 2012: 
19). 


Bu noktaya kadar anlatılanlar kamu yönetiminin tanımlanabilmesi için bir zemin oluşturmaktaydı. Ancak henüz kamu yönetiminin tanımlanmasına başlanmamıştır. Bunun için de ikinci bir aşamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda kamu yönetimini tanımlamaya başlamadan önce evrendeki konumunuzu düşünmenizi istiyorum! Bir insan olarak içerisinde milyonlarca yıldızı barındıran ve ince bir matematik hesabı üzerinde konumlanan güneş sisteminin hangi aşamasında yer almaktasınız? Geldiğimiz noktada, aralıksız bir biçimde, insandan başka canlı türlerinin varlığının araştırıldığı bir düzenler haritasında sahipsiz, başıboş, disiplinsiz, kimliksiz ve tesadüflere dayanan bir düzenden söz edilebilmekte midir? Her insan mutlak bir biçimde belirli bir düzen ve disiplin içerisinde yaşamaktadır. Bu kurallar zinciri hem ilahi hem de toplumsal düzlemde değişmeden insan hayatına etki etmektedir. Bu noktaya kadar anlatılanlardan her insanın bir düzene bağımlı olduğu sonucuna ulaşabilmekteyiz. Hiçbir insan tek başına, düzensiz bir ortamda, disiplinsiz bir biçimde, kendisini çevreden soyutlayarak veya kuralsızlık ortamında uzun süre yaşayamaz. Bu konuya ileri aşamalarda tekrardan değinilecek olmasından dolayı bu noktada daha fazla ayrıntıya girilmesine gerek duyulmamaktadır. Her durumdan önce bir insan olarak evrendeki duruşumuzun sebepsiz olmadığının farkına varmamız gerekmektedir. 
Eğer bu bilince ulaşabilirsek kamu yönetiminin önemine vurgu yapmaya başlayabilir ve kamu yönetiminin ne olduğunu daha iyi analiz edebiliriz. 


Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü'ne göre kamu “Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü”, “Bir ülkedeki halkın 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bütünü, halk, amme”, “Hep, bütün”, “Topluluk oluşturucu ortak 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çıkarlar çevresinde oluşan ve üyeleri bu ortak çıkarlar konusunda karar birliğine ulaşmak için etkileşimde bulunan toplumsal kesim” (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Kamu, Erişim Tarihi: 22.06.2020) anlamlarına gelmektedir. Kamu yönetimi sözlüğüne göre “kamu” kelimesi “bütün”, “halk” ve “amme” gibi farklı anlamlara gelmektedir. “Kamu” kelimesinin “devlet” ile eş anlama gelmemesine rağmen, devlete yakın bir anlamda kullanıldığı yerler bulunmaktadır. Örneğin, “kamu iktisadi teşebbüsü”nün ifade ettiği anlam özel sektör değil, devlet, bir diğer ifadeyle devlete ait olandır (Parlak, 2011a: 422). 
Bu ifadelerden yola çıkarak kamu yönetiminin devletin yönetimi mi, yoksa halkın yönetimi mi anlamına geldiğini değerlendirmek gerekmektedir. Yapılan açıklamaların ışığı altında bir değerlendirme yapmak gerekirse kamu yönetiminin halkın devlet yapılanması tarafından belirli amaçlar doğrultusunda yönetilmesi anlamına gelmekte olduğu vurgusunun yapılması gerekmektedir. Bu noktada devletin yönetilmesi de kamu yönetimi sisteminin kendi iç işleyiş düzeni içerisinde kendiliğinden meydana gelen bir faaliyettir. Çünkü devletin organlarının halkı yönetmek ve alt başlık olarak da kamu sunumlarını gerçekleştirebilmek için bir araya gelen sistem bütünlüğü olmasından dolayı, halkın yönetilmesi için gerekli olan örgütlenme ihtiyacı devletin de yönetilmesini ister istemez ortaya çıkartmaktadır. 


Konuyu biraz daha genişletmek gerekirse kamu yönetimi kamu bürokrasisini veya diğer bir ifadeyle kamu yönetimi işleyiş düzeni kurallar bütününü ve bu düzenin sunum gerçekleştirmekle görevli olduğu halk ile ilişkilerini anlamlandırmaya çalışan bir bilim dalı olduğu gibi aynı zamanda da uygulayıcı bir bilgiler bütünlüğüdür (Parlak, 2011b: 8). Bu bilgiler bütününün hükümet etme ve kurumlar ve bireyler üzerinde otorite kurma yetkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte, hükümet etme eylemi kamu yönetiminin işletme yönünü ortaya çıkartmaktadır (Polatoğlu, 2003: 54). Kamu yönetiminin yalnızca yürütme erki ile sınırlandırılmaması gerekliliğinin bir diğer boyutu da yasama ve yargı erklerinin görevlerini yerine getirebilmek için 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ihtiyaç duydukları yönetsel faaliyetlerin tamamının kamu yönetimi sistemi içerisinde değerlendirilmesinden meydana gelmektedir (Ergun ve Polat, 1978: 6). 


Gerçekte kamu yönetiminin üç temel tanımlaması (Tortop vd., 2012: 265) üzerinden hareket edildiği noktada sorunlaştırılan kurgunun çözümlemesi daha kolay bir biçimde yapılabilecektir. Çünkü kamu yönetimi hem tek bir boyuttan değerlendiril(e)meyecek kadar geniş ve uzmanlık isteyen hem de birey ile teknik sürecin bütünleştiği bir uzmanlık alanıdır. 


Kamu yönetimi birinci anlamı ile devlet veya devlete bağlı kuruluşlarda görev yapan bireylerin davranışlarını hedef alırken ikinci anlam olarak devletin amaçlarını gerçekleştirecek insan gücünün ve teknik araç ve gereçlerin yönetilmesi sürecini içermektedir. Üçüncü ve son anlamı ise kamu yönetiminin örgütsel bütünlüğüne vurgu yapmaktadır. Kamu yönetimi siyasal süreç sonucunda ortaya çıkartılan kamu politikalarının uygulayıcılığı görevini üstlenmektedir (Tortop vd., 2012: 265). Bu uygulayıcılık niteliği kamu yönetimine devlet olarak adlandırılan “en büyük kamu tüzel kişiliğinin” yönetim hakkını veya işletme ruhsatını vermektedir. Bu sebepten dolayı kamu yönetimi anayasa ve idare hukuku açısından “olağan ve olağan üstü yetkiler”le donatılmıştır (Öztekin, 2012: 18). 


Türk kamu yönetim sistemi idari açıdan bir bütün olmasına rağmen, merkezi yönetim ve yerel yönetim şeklinde teşkilatlanmıştır. İdarenin bu parçalı yapısı üniter devlet yapılanması içerisinde tek bir egemenliğin varlığını sorgulamaya açmamaktadır. Diğer bir ifadeyle bu gibi sorgulamaların meydana gelmemesi için idarenin bir bütün olduğu kabul edilmiştir. Bu kabul gören kural idare hukukunda “idarenin bütünlüğü ilkesi” ile kavramlaştırılmaktadır (Gözler, 2011: 56-57). İdareyi meydana getiren örgütlerin hiçbirisi kendiliğinden varlık kazanmamışlardır. Her örgüt varlığını kanuni düzenlemeye borçludur. 
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Çünkü “kanuni idare ilkesi” uyarınca bir örgüt doğrudan kanunla veya kanunun açık bir biçimde vermiş olduğu yetki ile kurulmaktadır (Günday, 2011: 80). 


İdarenin bütünlüğü ilkesi idareyi meydana getiren farklı örgütlerin görevlerini yerine getirirken tek bir amaca yoğunlaşmaları, birbirlerinden kopuk bir biçimde faaliyet göstermemeleri ve bir bütünlüğü sembolize etmeleri gerekliliğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı uyum içerisinde olmak zorunluluğunu anlatan bir ilkedir. Söz konusu bu uyum “idarenin bütünlüğü ilkesi” şeklinde kavramlaştırılmaktadır (Günday, 2011: 80-81). 
Kamu yönetimi ise bu noktada ip üzerinde birbirlerine karşılıklı olarak yaklaşan iki cambazın ortak denge çubuğu görevini yapmaktadır. 


Kamu yönetimi üzerinde uzmanlaşılması gereken bir konudur. 
Çünkü devletin yürütme gücü olarak kamu örgütlerinin bir araya getirilmesi ve yönetilmesi sürecini işletmek ve işlevsel bir hale getirmek kamu yönetiminin görevidir. Bu bağlamda değerlendirildiği takdirde kamu yönetimi “teknik iktidar” nitelemesi ile tarif edilebilmektedir. Kamu yönetiminin “teknik iktidar” olması varlığını süresiz bir biçimde zorunlu kılmaktadır. 
Siyasi iktidarın geçici bir süre için varlık göstermesine rağmen, kamu yönetimi devletin yaşamını devam ettirdiği süre boyunca var olmaktadır (Demir, 2014b: 153). 


Kamu yönetimini tanımlarken kamu kelimesinin anlamlarının süreci yönlendirici bir etkisi bulunacağından dolayı konunun başında incelenmesi önem taşımaktadır. Buna göre kamu kelimesi hem kurumsal hem de toplumsal bir anlam taşımaktadır. 
Nihai aşamada ise kamu yönetilmesi gereken bir bütünlüktür. 


Kamu yönetimini, özel işletme yönetiminden farklı olarak, sadece halkın devlet tarafından yönetilmesi için gerekli olan yönetim aracı şeklinde anlamlandırmak yanlış bir sonuca ulaşabilmek için yeterli olacaktır. Kamu yönetimi bu kadar basit bir tanımla ile açıklan(a)mayacak kadar geniş bir çapı bulunmaktadır. Kamu yönetimi siyasi bir süreçtir. Kamu yönetimi devletin yönetilmesi için politikaların belirlenmesi ve uygulanması sürecidir. Bu süreci bir “operasyon” olarak da adlandırmak mümkündür (Harris, 1990: 3). Dolayısıyla kamu yönetimini tekil bir unsur üzerinden tanımlamaya çalışmak gereksiz bir uğraş olacaktır. 


Kamu yönetimi, kuralsızlıklar ortamından modern devlet düzenine geçiş aşamasında ve hatta geçtikten sonra farklı görevler üstlenen bir yönetim dizgesidir. Her insan bir devletin sınırları içerisinde, o devletin kendisine verdiği kimlik çerçevesinde devlete vatandaşlık bağı ile bağlanarak hayatını devam ettirmektedir. Çünkü her insan (veya vatandaş) devleti işlevsel ve kurumsal bir hale getiren kamu kurumlarının ürettiği kamu sunumlarına muhtaç konumdadır (Eryılmaz, 2012a: xvii). Örneğin, insanın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için asker ve polise; eğitim alabilmesi için eğitim kurumlarına; sağlığını koruyabilmesi ve olumsuz bir durumda tekrardan sağlığına kavuşabilmesi için sağlık kurumlarına; haksızlıklar karşısında hakkını arayabilmesi için de adalet kurumlarına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu örnekler daha fazla çeşitlendirilebilmekle birlikte, sizden düşünmenizi istediğim, birbirinden çok farklı sunumlardan yoksun bir biçimde yaşamanın nasıl bir sonuç ortaya çıkaracağıdır. Bu düşüncenin ardından ulaşılabilecek tek bir sonucun ol(a)mayacağı inancındayım. Çünkü her insan ayrı bir dünya ve her bir insan başlı başına bir bilinmezlik olduğu için üretilecek sonuçların da sınırlandırılmaması gerekmektedir. 


Kamu yönetiminin tanımlanması için hemen her kaynakta geçen kalıplaşmış bir ifadeye burada yer vermek gerekirse, kamu yönetiminin “devletin yürütme aracı” (Eryılmaz, 2012a: xvii) olduğu ifade edilebilmektedir. Devletin yürütme aracı olmak, devletin uygulayıcısı olmak anlamına gelmektedir. Bu söylemi sözlük anlamı üzerinden kuvvetlendirmek gerekirse Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü'nün “yürütme” tanımlamasına bakmak gerekmektedir. Buna göre yürütme, “uygulama işi”dir 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(Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Yürütme, Erişim Tarihi: 22.06.2020). Uygulama ise eylemsel bir faaliyet türüdür (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Uygulama, Erişim Tarihi: 22.06.2020). Ancak kamu yönetimini sadece yürütme eylemi olarak algılamak ve bu eylemi yerine getiren, geniş anlamda, yürütme organı ile özdeşleştirmek ve kamu yönetiminin yalnızca yürütmeden meydana geldiğini öne sürmek yasama, yargı ve yürütme organlarının kendi aralarındaki iletişimlerinin ve organik bağlarının hangi unsur aracılığıyla bütünleştirileceğini bir sorun haline getirmektedir (Polatoğlu, 2003: 55-56). Bu soruna bulunabilecek en kısa çözüm yolunun kamu yönetimini bir koordinasyon süreci olarak tanımlamaktan geçtiğini vurgulamak gerekmektedir. Kamu yönetimini tek başına uygulayıcı bir kimlikle nitelemek veya “devlet yönetimi” (Çevik, 2012: 15) biçiminde kısaltarak niteliksel değerlerine yer vermeden sonuca ulaşmaya çalışmak emeksiz bir çabanın sonuçsuz bir ürünü olacaktır. 


Ulaşılabilen en eski tarih temel alınacak olunursa insanoğlunun her dönemde kendisini ve çevresini yönetebilecek farklı yapılanmalar içerisinde bulunmuş olduğu ifade edilebilmektedir. Bu yapılanmaların en küçüğü ise aile kurumudur (Eryılmaz, 2012a: 1). Aile temel olarak anne, baba, çocuk(lar) ve birbirlerine akrabalık ilişkisi ile bağlı bulunan diğer bireylerin oluşturduğu sosyal bir birlikteliktir. Aile sosyal bir birliktelik (Demir, 2018: 72) olmasının yanında, aynı zamanda toplumsal bir kurum olma özelliğine de sahiptir. Bir kurumun toplumsal olabilmesi için bu kuruma ait olan unsurların birbirleri ile uyum içerisinde hareket etmeleri, aynı düşünce birliği üzerine odaklanmaları, tek bir vücut olarak hareket etmeleri ve kendilerine özgü adet, gelenek, alışkanlık ve yaşayış biçimi üretmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla toplumsal kavramı bütünleşme ihtiyacını da zorunlu bir duruma dönüştürmektedir (Demir, 2018: 80). Bütünleşme aşamasında aile insanın kendisini ve çevresini yönetmeyi öğrenebilmesi için yeterlilik kazandığı bir yerdir (Eryılmaz, 2012a: 1). Dolayısıyla bu noktada ise yönetim kavramı karşımıza çıkmaktadır. 
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Yönetim bir olayı veya kişiyi yönlendirme ve denetim altında tutma faaliyetidir. Yönetimden beklenen sonuç gerçekleştirilmesi istenen hedefe en kısa yoldan ve en az kaynak ve zaman kullanarak ulaşmaktır. Bu bağlamda yönetim faaliyeti içerisine 


“personel” (insan), “zaman”, “maddi kaynak” ve “mekân” unsurları girmektedir (Aydın, 2013: 21). 


Yönetim kavramının tanımı içerdiği unsurlar ile geçirdiği evreler ile bütünlüğe kavuşmaktadır. Aksi takdirde yönetimi yalnızca yönlendirme ve bu süreç sonucunda da denetleme faaliyeti olarak tanımlamak yönetimin çok boyutlu kurgusal içeriğini dikkate almamak anlamına gelmektedir. Ancak bu kitap çerçevesinde okuyucuya aktarılmaya çalışılan konu bireysel yönetim değil, kendisinden başka insanları yönetme sanatıdır. 
Dolayısıyla yönetim kavramını bir başka insanı yönlendirmek ve ona iş yaptırmak çerçevesinde tanımlamak belirlenen amaca ulaşmak için yeterli olacaktır. 


Yönetim çoğu kaynakta bir sanat olarak tanımlanmaktadır. Bunun sebebi yönetimin insan odaklı olması, insanlar aracılığıyla ve insan yeteneklerinin etkin bir biçimde kullanılması ile yerine getirilmesinden kaynaklanmaktadır (Genç, 2013: 18). 


Yönetim kavramı kendisinden başka bir kişi aracılığı ile bir eylemde bulunma veya bir işi gerçekleştirme faaliyeti (Genç, 2013: 17-18) olarak tanımlandığı noktada bireysel yönetime hangi aşamada yer verileceği tartışmalı bir konu haline gelmektedir. 


Yönetimin odak noktasında insan unsuru yer almaktadır. Ancak diğer canlı türlerinde yönetimden söz edilemeyeceğini öne sürmek doğrulanması gereken bir hipotezi ortaya çıkartmaktadır. İnsan akıl sahibi bir varlık olduğu için süreklilik taşıyan veya kısır döngü içerisine girmiş bir hayat yaşa(ya)mamasından dolayı yönetim sayesinde kendisini ve çevresini bulunduğu noktadan daha ileri bir aşamaya taşıyabilmektedir. Diğer canlı türlerinde yönetimin mutlak bir biçimde olduğunun savunulamamasının sebebi ise akıl yerine içgüdünün veya bilinçsiz 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bir davranış biçiminin veya genetiğine yaratılış itibarıyla kodlanan eylemsel hareketlerin yönlendirici etkinin yer almasıdır (Öztekin, 2012: 18). 


Yönetimin kabul gören yedi adet evresi bulunmaktadır. Bu evreler şu şekilde sıralanabilmektedir (Tortop vd., 2017: 13): 


1. “Planlama” 

2. “Örgütlenme” 

3. “Personel İşleri” 
4.“Yönetme” 
5.“Eş Güdüm” 

6. “Rapor Verme” 


7. “Bütçe ve Finansman” 


Yönetimin unsurları ve süreçleri evrensel bir gerçekliği yansıtıyormuş gibi dursa da farklı toplumlarn farklı yönetim biçimleri bulunmaktadır (Güler, 2011: 13). Bu sebepten dolayı yönetim kavramını belirli kalıplara sıkıştırarak çevresini daraltma girişimlerinin herhangi bir anlamı bulunmamaktadır. 


Yönetimin her ne kadar yedi adet süreci bulunsa da temel olarak üç ayak (örgütlenme, yönetim (veya yönetme) ve siyaset) üzerinde yükselmektedir. Çünkü örgütlenme belirli sayıdaki insan topluluğunun bir araya gelerek amaçlanan hedefi gerçekleştirebilmelerini sağlayan işbirliğinin ve yardımlaşmanın varlık kazanabilmesi için gerekli olan kurumsal yapılanmayı oluşturmaktadır. Kurumsal yapılanma ise yönetme eylemi olmadan işlevsellik kazanamayacağından dolayı insanların bu yapılanmayı işletmeleri gerekmektedir. Siyaset ise son aşama olarak kurumsal yapılanmanın işletilmesi sürecinde izleyeceği taktiksel veya stratejik yöntemleri kurgulamaktadır (Güler, 2011: 23-25). Sonuç itibarıyla yönetimden söz edildiği zaman kur (örgütle veya yapılandır), strateji belirle ve yönet üçlemesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Yönetimin işleyiş sürecinin kısa bir yol haritasını vermek konunun daha iyi anlaşılabilmesi için faydalı olacaktır. 


İlk önce belirlenen amaçları gerçekleştirebilmek için başka insanlar ile işbirliği yapmak gerekmektedir. Bu işbirliği ortak bir çalışma olabileceği gibi bir başkasından yardım talep etmek şeklinde de gerçekleşebilmektedir. İşbirliği içerisine girildikten sonra beklenen sonuç belirlenen amacın gerçekleştirilmesidir. Ancak amaç gerçekleştirilirken etkinlikten ve verimlilikten uzaklaşılmaması gerekmektedir. Çünkü verimsiz, etkinlikten uzak, çok fazla zaman alan, pahalı sonuçlar üreten bir biçimde amacın gerçekleşmesi durumu yaratılması beklenen faydadan daha çok zarar verebilmektedir. Bu noktadaki temel ölçüt sahip olunan sınırlı kaynaklardan en fazla fayda sağlayabilmektir. Aksi takdirde kullanılan emek, para ve zamanı karşılayamayan bir sonuç yalnızca zarar olarak varlık gösterecektir. 
Bunun için de dış etkenler iyi bir biçimde analiz edilmeli ve içerisinde bulunulan gerçek ortam koşulları kapsamında en yüksek faydaya ulaşılmaya çalışılmalıdır (Şahin, 2011: 7-9). 


Bir toplumun ekonomik ve sosyal yapılanma şeklinin nasıl olacağı benimsediği yönetim biçimi ile doğrudan ilişkilidir. Yönetim yapılanmanın sürecini oluşturmakta (Güler, 2011: 15), benzetme yolu ile ifade etmek gerekirse yol haritasını çizmektedir. 


Genel olarak yönetimin çizdiği yol haritasının, ortaya çıkardığı teoriler, yapılanma biçimleri ve ekonomik ve toplumsal ilişkilerin karşılıklı ölçütlerinin bir devlete uygulanış biçimi de kamu yönetimi olarak adlandırılmaktadır (Güler, 2011: 15). 
Dolayısıyla kamu yönetimi unsuru genelden özele doğru geçiş yaparken bir devletin yönetim biçimi üzerine odaklanmaktadır. 


Kamu yönetiminin sınırlarına veya kalıplaşmış tanımsal boyutuna tekrardan değinmek gerekirse ortaya çıkan yanlış bir anlamlandırmanın düzeltilmesi gerekmektedir. Kamu yönetimini 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sadece devletin yürütme organı veya “sivil idare...” ile ilişkilendirmek devlet fonksiyonlarını birbirinden ayırmak anlamına gelmektedir (Güler, 2011: 16). Bu noktada güçler ayrımı ilkesi inkâr edilmemekle birlikte, varılmaya çalışılan hedef yasamanın ve yargının da nihai aşamada bir yönetim sürecini içerdiği ve devlet yönetiminin içerisinde konumlandığını hatırlatmaktır. 


Yasama ve yargı güçlerinin kamu yönetiminden ayrı tutulmaya çalışılmasının gerekçesi yasama eyleminin siyasi niteliğinin bulunması ve yargı eyleminin ise hukuksal konuları içermesidir. Oysaki bu iki güç de toplumun varlık amaçları için çalışmakta ve genel anlamda düşünüldüğünde kamu yönetiminin birer parçasını oluşturmaktadır (Güler, 2011: 16). 


Yasama, yargı ve yürütme devletin fonksiyonlarını oluşturmaktadırlar. Yasama devletin yönetilmesi için kurallar üretmekte, yürütme kuralları uygulama (veya uygulamaya geçirme) ve yargı da işleyiş sürecinde ortaya çıkan sorunları çözme üzerine odaklanmaktadır. Bu üç gücün birbirinden ayrı olması veya birbirlerine müdahale etmemesi ise “güçler ayrılığı” ilkesi ile açıklanabilmektedir (Şahin, 2011: 298). 


Güçler ayrılığı ilkesi iktidarın tek bir unsur üzerinde toplanmasının ve bir kişinin veya topluluğun yönetme gücünü tek başına sahip olması sorununun önüne geçebilmek için kurgulanan bir çıkış noktasıdır (Uygun, 2017: 364). Bu çıkış noktasının birleştiği düzlem ise kamu yönetimidir. Çünkü güçlerin birbirlerine müdahale etmeleri durumu söz konusu olmasa da ortak faaliyetler içerisine girmeleri kaçınılmazdır. 


Örneğin, yasama organı kural üreterek bir amaç ortaya koymaktadır. Bu amaca ulaşmak ise kamu yönetiminin görevidir. 
Kamu yönetiminin amaca ulaşırken ortaya çıkarmış olduğu veya hesapsız bir biçimde kendiliğinden ortaya çıkan sorunların hukuki işlemlerini yapmak ise yargı organının faaliyetleri içerisine girmektedir (Şahin, 2011: 300). Dolayısıyla yasama, yürütme ve yargı güçleri birbirleri ile ilişkilidirler. 
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Kamu yönetimini yalnızca yürütme ile ilişkilendirerek siyasal süreçten soyutlamak gerçekçi bir yaklaşımı ortaya çıkartmamaktadır. Kamu yönetimi siyasal sürecin dışında kendisine yaşam alanı bulamamaktadır. Bu durum kamu yönetimini özel işletme yönetiminden ayıran en önemli farklılıktır (Shafritz vd., 2013:6). 


Kamu yönetimi yerel bir faaliyettir ve böyle de olması gerekmektedir. Çünkü her devletin sosyal, kültürel ve siyasi geçmişi, alışkanlıkları ve geleceğe bakış açısı birbirinden farklıdır. 
Kamu yönetimleri arasındaki benzerliklerin sebebi ise modern dünyada ve küreselleşme çağında sınırların ortadan kalması ve her devletin takip ettiği kuralların birbirleri ile ilişkili olmasından kaynaklanmaktadır (Harris, 1990: xii). 


Kamu yönetimi eyleme yönelik bir faaliyet türüdür. Bu açıdan değerlendirildiği takdirde kamu yönetimi yalnızca akademik bir çerçevede öğrenilebilecek bir uğraş değil, aksine işin içine girerek veya iş başında tecrübe ederek ve deneyim kazanılarak öğrenilebilecek bir çalışma alanıdır (Peters & Pierre, 2007: 1). 


Kamu yönetimi ülkenin geniş kaynaklarını seçilmişler aracılığıyla kontrol veya kumanda eden bir sistemler bütünüdür. Bu sebepten dolayı kamu yönetimini kurallar dizgesi veya sistemi olarak adlandırmak kamu yönetiminin niteliğini kavrayabilmek adına önem taşımaktadır (Peters & Pierre, 2007: 2). 
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KAMU YÖNETİMİNİN KALIPLAŞMIŞ DEĞERLERİ 


Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü'ne göre “kalıplaşmak” kelimesi (veya eylemi) üç anlam kapsamında tanımlanmaktadır. Buna göre kalıplaşmak, “Belli bir biçim almak, klişeleşmek”, “Görevini yitirmek”, “Durumunu sürdürmek, belli bir durumun dışına çıkmamak” anlamlarına gelmektedir (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Kalıplaşmak, Erişim Tarihi: 01.07.2020). Konumuz açısından kalıplaşmak kelimesinin üçüncü anlamı değerlendirmeye alınmıştır. Çünkü çalışmanın ana teması kamu yönetiminin “belli bir durumun dışına çıkmamak” sorunu üzerine kurgulanmıştır. Bu noktada da kamu yönetiminin belli bir veya birçok durumun dışına nasıl çıkılacağı üzerine değerlendirmelerde bulunmak tarafımca kamu yönetiminin alternatiflik analizi olarak adlandırılmaktadır. 


Kamu Yönetiminin Mekanikleşmiş Hali: Bürokrasi 


Sosyal bilimler teknik terimler sözlüğünde yer alabilecek niteliğe sahip bürokrasi kavramı Latince “burra” ve Yunanca “kratos” kelimelerinden türetilerek bir bütün haline getirilmiştir. 
“Burra”, koyu renkli masa örtüsü ve “kratos” ise egemenlik anlamlarına gelmektedir. Bu iki kelimenin anlamlarından yapılan çıkarım ile bürokrasi “masaların ya da büroların egemenliği” olgusuna vurgu yapmaktadır (Eryılmaz, 2012a: 262). Bürokrasinin tarafımca ‘Mekanik Kamu Yönetimi” nitelemesiyle tarif edilmesi uygun görülmektedir. Çünkü bürokrasi kamu yönetiminin işleyiş düzeninin eylemsel gücüdür. Bu eylemsel gücün mutlak biçimde birtakım sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlara aşağıda değinileceği gibi ilerleyen aşamalarda bu sorunların çözüm yollarından da söz edilecektir. 


Bürokrasi kullanıldığı her dilde farklı anlam yüklemelerine maruz kalmaktadır. Bunun sebebi değişik ülke kamu yönetimi sistemlerinin içerisinde görev yapan kişilerin ve bu sistemden fayda veya sunum bekleyen vatandaşların bürokrasiye yükledikleri farklı anlamlardan kaynaklanmaktadır. Toplumsal beklentiler bu beklentileri eyleme dönüştüren ve bu eylemlerden 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fayda bekleyen kişiler arasında şekillenmekte ve algılanış biçimleri değişikliğe uğramaktadır (Kılavuz ve Arslan, 2005: 
246). 


Bürokrasi devlete ait kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların sahip oldukları yönetsel güç ve yetkilerin bütününe verilen isimdir. Bir diğer anlamı ile bürokrasi memurların işlemler üzerindeki hâkimiyetini açıklamaya çalışan bir kavramdır. Devlet dairelerinde herhangi bir işlemin gerçekleşebilmesi için gerekli olan imza, izin, takip edilmesi gereken kural ve diğer işlemsel gereklilikler bürokrasi kavramı altında değerlendirilmektedir (Parlak, 2011a: 102). Bu noktaya kadar yapılan açıklamalar bir bütün halinde değerlendirildiği noktada bürokrasiyi kamu yönetiminin motor gücü olarak nitelemek yanlış olmayacaktır. Bir diğer ifadeyle bürokrasi kamu yönetiminin işletilebilmesi için gerekli olan sistemsel bir araç niteliğindedir. 


Bürokrasiye anlam yüklemeye çalışan kimi çevreler tarafından bürokrasi iktidar olgusu ile bütünleştirilmiş ve anlamı daraltılarak farklı görüşler doğrultusunda bürokratik yapının memurlarına atıfta bulunulmuştur. Bu anlam çerçevesinde işlemleri yavaşlattığı düşünülen bürokratik sistemin yönetimi yozlaştırdığı ve üzerinde taşımış olduğu olumsuz anlamın eylemsel hareketliliğe zarar verdiği yönünde görüşler mevcuttur (Tortop vd., 2012: 401). 


Bürokrasinin eylemsel elemanları olan bürokratlar yetkilerin merkez dışına çıkmasına, kaynakların yerele devredilmesine ve yöreleşme olanaklarının arttırılmasına karşı önyargılı bir tavır sergilemektedirler. Çünkü eylemsel gücü elinde bulunduran bürokratlar bu otorite kaynağından vazgeçmek veya uzaklaşmak istememektedirler (Acartürk ve Özgür, 2004: 159). 


Bürokrasi kavramı vatandaşlar tarafından devletin, devlet kurumlarının ve kamu personellerinin verimsiz çalışması şeklinde algılanmaktadır. Bu algı özel sektör için geçerli değildir. 
Çünkü bürokrasi kamu yönetimi ile ilişkilendirilmiş ve hatta 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yalnızca kamu yönetimine özgü bir kavramdır (Öztekin, 2012: 295-296). Vatandaşların bürokratik uygulamalardan rahatsız olmalarına rağmen, her bürokratik işlemin bir amacının oldugunu da unutmamak gerekmektedir. Ancak bürokratik amaçların gerçekleştirilebilmesi için üzerinde çok fazla değerlendirme yapılmadan konulan farklı kurallar kamu yönetimi sistemini sıkıcı bir konuma getirmektedir. Bunun yanında, bürokratik işlemlerden mutlak bir biçimde kurtulmanın kolay olmayacağı da ortadadır (Emre, 2003: 251). Bu bölümde ulaşılması hedeflenen unsur kamu yönetimi sisteminin nasıl işlevsel bir duruma getirileceğinin yollarını aramaktır. 


Kırtasiyecilik (Koşulculuk) 


Kamu yönetimi sisteminin işleyiş düzeninde başta kamu sunumlarının aksaması gibi diğer birçok önemli sorunlara sebebiyet veren kırtasiyecilik uygulaması yetkilerin tek bir merkezde toplanarak yürütülmesi anlayışının sonucunda ortaya çıkmaktadır (Eryılmaz, 2012b: 208). Bu sonucun ortaya çıkmasındaki etken madde ise bürokratik yapılanmanın esnemeyen koşullarıdır (Tortop vd., 2012: 403). 


Kırtasiyecilik olarak adlandırılan süreç gereksiz işlemlerden oluşan bir yığın engelin devlet dairelerindeki işlemleri geciktirmesidir. Bu süreç en basit ifadeyle bir evrakın çok fazla kişi tarafından onaylanması için farklı birimler arasında gidip gelmesi şeklinde tarif edilebilmektedir. Kırtasiyecilik kötü işleyen bürokratik sistemin olumsuz uygulamalarını ifade etmektedir (Çevikbaş, 2009: 79). 


Kırtasiyeciliğe memurların sebep olduğu düşünülmesine rağmen, memurlar bu sistem içerisinde yalnızca kendilerine verilen görevleri kendileri için belirlenen sınırlar içerisinde yapmak ile görevlendirilmiş kişilerdir. Kırtasiyecilik hükümetin devamlılığını sağlayabilmek için ihtiyaç duyduğu kurallar bütününden başka bir sonuç değildir. Bu sonucun olumsuzlukları da kırtasiyeciliğin bireylere vermiş olduğu sorunlar kapsamında ortaya çıkmaktadır. Ancak kırtasiyeciliği mutlak bir biçimde olumsuzluklar bütünü şeklinde tanımlamak yanlış bir anlamlandırma olacaktır. Çünkü kırtasiyecilik belirli bir noktada koruma görevi üstlenen bir uygulamadır (Öztürk, 2002: 45-51). Kırtasiyecilik yönetimin işleyiş süreci içerisinde vatandaşın zarar görmemesi ve memurların kurallara bağlı olarak hareket etmesinin garanti altına alınması için ortaya çıkartılmış bir uygulamadır (Kazancı, 2003: 2). Dolayısıyla kırtasiyeciliği hükümetin hesap verme zorunluluğundan öteye gitmeyen bir açıklama ile sınırlandıran görüşler de mevcuttur (Bozeman, 1993: 273). Kırtasiyecilik içinden çıkılamayacak bir biçimde siyasi sistem ve özellikle otoritenin dağıtılması konusu ile doğrudan ilgilidir (Bozeman, 1993: 278). 


Bu anlatılanların ışığı altında kırtasiyecilik bir müzik kutusuna benzetilebilmektedir. Kutunun kapağı her açıldığında aynı figürün aynı müzik eşliğinde aynı hareketleri yaptığı görülecektir. Bu değişmeyen bir döngüyü (kısır döngü) ortaya çıkartmaktadır. Bu sebepten dolayı kırtasiyecilik kavramlaştırmasının yeni isminin ‘Koşulculuk’ olması daha uygundur. Çünkü koşulculuk kavramlaştırmasının ruhunda katı hiyeraşik sistemin kamusal sunumlar için oluşturduğu ve ilgili sunumların gerçekleştirilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi kurgusu yer almaktadır. Bir diğer anlatım ile vatandaşa bu şart yerine getirilmez ise işlemin yapılamaz demek bürokrasi değil, koşulculuktur. Bir diğer anlamlandırma ile söz konusu süreç zora koşuculuktur. 


Vesayetçi Düşünce 


Vesayet kavramı özel hukukta korunma altında alınması gereken tam veya sınırlı ölçüde yetersizlerin veya kısıtlıların korunmalarını, temsil edilmelerini ve haklarının savunulmasını sağlamaya çalışan bir sistemdir. İdare hukukundaki vesayet uygulaması ise başta kamu yararını ve kamu düzenini korumak 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ve idarenin bütünlüğünü sağlayabilmek için merkezi yönetimin yerel yönetimleri denetleme yetkisini ifade etmektedir (Yıldırım ve Karan, 2009: 21). 


Vesayetçi düşünce, merkezi yönetimin yerel yönetim birimlerini denetim altına almak isteğinden kaynaklanan sebeplerden türetilmiş önleyici bir sistemdir. Vesayet denetimi yerel yönetimlerin işlemlerinin yalnızca hukuka uygunluk açısından denetlenmesini içerirken, uygulamada sunumların yerindeliği de değerlendirilmektedir (Eryılmaz, 2012b: 208). 


Vesayet düşüncesi idari rejim kapsamında yerel yönetimlerin yargı organı tarafından değil, doğrudan merkezi yönetim tarafından denetlenmesi ve gözetilmesi yetkisinden kaynaklanmaktadır. Yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliklerinin bulunmasından dolayı, merkezi yönetim ile hiyerarşi ilişkileri bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı merkezi yönetim yerel yönetimleri hiyerarşik denetim kapsamından denetle(ye)memektedir. Üniter devlet yapılanması içerisinde bu durum bir sorun olarak görülebilmektedir. Bu sorunun aşılması için de merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında vesayet uygulaması ile bir bağ kurulmaya çalışılmaktadır (Akyılmaz, Sezginer ve Kaya, 2011: 204). Bu açıdan değerlendirildiği takdirde vesayet uygulaması merkezi yönetim ile yerel yönetimleri birbirine bağlayan ve idarenin bütünlüğü ilkesi kapsamında üniter yapının koruyuculuğunu üstlenen bir çözüm yoludur. 


Vesayetçilik süreklilik taşıyan bir süreç içerisinde yerel yönetimlerin denetlenmesini içeren bir kontrolculuk uygulamasıdır. Vesayet uygulaması işlemlerin öncesinden başlayarak nihai aşamaya kadar devam etmektedir. Vesayetçiliğin maliyeti ise kamu yönetimi sisteminin işlerliğinin azalması, kaynak israfı, demokratik ilkelerden uzaklaşma, aşırı derecede kutuplaşma ve işleyen ağır bürokratik süreç şeklinde ortaya çıkmaktadır (Aydın, 2009a: 192-193). Ancak bu olumsuzlukların ortaya çıkacağı mutlak değildir. Bir diğer anlatımla vesayetçi uygulamaların varlığının ilgili sorunları mutlak bir biçimde ortaya çıkartacağı yönünde bir ifade kullanılması yanlıştır. Bu noktada önemli olan husus vesayet uygulamalarının dikkatli bir biçimde yönetilmesidir. Vesayet yönetiminin sorunsuz bir biçimde işletilmesi sonucunda ilgili sorunların (hiçbirisinin) ortaya çıkma olasılığı bulunmamakta veya bu olasılık en aza indirilmektedir. 


Kamu Yönetimin Siyasallaşması 


Kamu yönetiminin siyasi iktidarın veya hükümetin politikalarını uygulayan bir sistem bütünlüğü olmasından dolayı, siyasi iktidar bu bütünlüğün bütün unsurları üzerinde hâkimiyet kurmak istemektedir. Kamu yönetiminin eylemsel gücünü oluşturan bürokratların süreklilik taşıyan bir durum içerisinde siyasal iktidar tarafından takip edilmesi ve denetlenmesi bürokratların ve bürokrasinin siyasi baskılarına maruz kalmaları sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Bu durum da kamu yönetiminin siyasallaşması tanımı ile tarif edilmeye çalışılmaktadır (Yılmaz ve Kılavuz, 2002: 19). 


Kamu yönetiminin siyasallaşması konusunu yönetim ile siyaset ilişkilerinden kaynaklanan sorunların bir parçası olarak degerlendirmek gerekmektedir. Böylece kamu yönetimi siyasi kimliği bulunan hükümetin (siyasi) etkisi altına girmektedir. 
Ancak bu ifade açıklanması gereken hükümler içermektedir. 
Kamu yönetimi hükümetin yürütme aracı olmasından dolayı, hükümetin siyasi politikalarını uygulamasında herhangi bir sorun görülmemektedir. En azından hükümetin kendi siyasi politikalarını kamu yönetimi aracılığıyla uygulamaya çalışması herhangi bir sorunu gündeme taşımamaktadır. Çünkü olması gereken sürecin kamu yönetimi aracılığıyla sağlanması gerekmektedir. Bu noktada bir sorun olarak karşımıza çıkan durum hükümetin yalnızca kendisini destekleyen gruplara yönelik faaliyetlerde bulunması, taraftarlarına kamu yönetimi sistemini kullanarak belirli çıkarlar veya menfaatler sağlaması ve siyasi 


19 


parti politikalarını ülkenin genel çıkar ve kazanımlarından üstün tutmasıdır (Tutum, 1976: 9-11). Bu açıdan değerlendirildiği takdirde yönetimde siyasallaşma hükümetlerin kamu kurum ve kuruluşlarına liyakat ve yeterlilik ölçütlerini dikkate almadan kendi siyasi görüşlerine uygun olan kişileri yerleştirme sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece her hükümetin personel politikası farklılaşmaktadır (Aydın, 2009a: 229). 


Yönetimin siyasallaştığının en büyük göstergesi her hükümet değişiminde kamu personellerinin büyük bir çoğunluğunun da değişmesidir. Bu değişim ilk önce üst seviyedeki bürokratlardan başlayarak aşağıya doğru ilerlemekte ve neredeyse tüm kamu personelini içine alan sırada devam etmektedir (Yılmaz ve Kılavuz, 2002: 19-20). 


20 
MERKEZİYETÇİ YÖNETİM SİSTEMİ VE ÇIKIŞ YOLU 


Ulus devletlerin yapılanmasında ve temel karakteristik özelliklerinin belirlenmesinde aşırı merkeziyetçilik fikirlerinin yapıcı etkisinin olduğu bilinmektedir (Bilgiç, 2009: 123). Merkeziyetçilik fikirlerinin temeli ise karar verme yetkisinin belirli bir kesimin veya yönetimin en üst sırasında yer alan kişilerin yetkisinde toplanması üzerine şekillenmiştir (Aydın, 2009b: 138). 
Bu noktadan hareketle yönetimdeki merkeziyetçiliğin sebebini kamu sunumlarının gerçekleştirilmesinde, karar alma ve kaynak kullanımında merkezi yönetimin birinci sırada yer alması şeklinde açıklamak mümkündür (Demir, 2014a: 62). 


Merkeziyetçi yönetim sisteminde kaynaklar tek bir yerde toplanmakta ve kararlar merkezi yönetim tarafından alınmaktadır. Kamu sunumlarına ilişkin politikaları belirlemek görevi merkezi yönetime ait olmakta ve kamu personellerinin bütün işlemleri tek bir merkezden yürütülmektedir (Demir, 2014a: 
62). 


Bürokrasinin katı bir biçimde işlediği kamu kurumlarında esneklik ve verimlilik önemini yitirmiş ve işlemlerin yapılmasından sonraki süreç çok fazla dikkate alınmaz bir duruma gelmiştir. Ancak kamu sunumlarının vatandaşa dönük biçimde sunulması gerekliliği yönetim sisteminin, olduğu durumundan farklı bir konumda olmak üzere, yeniden kurgulanmasını zorunlu kılmıştır (Özel, 2015: 105). Bu noktada ise kavramların dönüşümü ve yeni anlam yüklenmesi, sistemin evrimleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla Yöreleşme kavramına atıf yapmak gerekmektedir. Yöreleşme kavramının geniş anlatımına “Sivil Yerel Yönetimler”! adlı eserimde yer vermiş olmamdan dolayı bu noktada tekrardan kavramsal bir anlatım ve tartışma içerisine girmenin sadece zaman kaybı olduğu görüşündeyim. Bu amaçla konu hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyen okuyucuların aşağıda künyesini verdiğim 


1 Konur Alp Demir, Sivil Yerel Yönetimler, Gazi Kitabevi, Ankara, 2020. 
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eserimi incelemeleri yararlı olacaktır. Bu aşamadan sonraki konu özelindeki anlatım ise ilgili kaynağın temel kurgusu üzerinden şekillendirilecektir. 


Yöreleşme, bir yönetim ilkesi olarak, merkezi yönetimin çatısı altında toplanan yetkilerin yerel yönetim birimlerine devredilmesini öngörmektedir. Yöreleşmenin uygulamaya geçirilmesi sonucunda merkezi yönetim kamu sunumlarının gerçekleştirilmesinde tek ve nihai belirleyici olmaktan uzaklaşmakta ve çeşitli yönetsel kademelerin veya birimlerin yönetime ortak olması söz konusu edilmektedir (Demir, 2014b: 155-156). 


Yöreleşme bürokrasinin kamu yönetimi üzerindeki hareket kabiliyetini engelleyici olumsuzluğunu azaltan ve etkili biçimde uygulandığı takdirde de bu olumsuzluğu ortadan kaldıran bir niteliğe sahiptir. Yöreleşme, devleti birbirine bağlı dişlilerin her birinin bir diğerini desteklediği mekanik bir sistem haline getirmektedir (Acartürk ve Özgür, 2004: 159). Çünkü yöreleşme vatandaşların devletin işleyiş sürecinde aktif birer özne olmaları için gerekli olan fikirsel ve yapısal zemini oluşturmaktadır (Al, 2009: 64). 


Yöreleşmenin hedefinde yalnızca yerel yönetimler bulunmamaktadır. Yöreleşme çok boyutlu bir kavram olarak değerlendirilmesi gereken sıralı bir düzeni ifade etmektedir. Bu bağlamda yöreleşme devletin her kademesinde yetkilerin bir alt birime aktarılmasını, merkezi yönetimden taşra kuruluşlarına daha fazla yetki aktarılarak yetki genişliği uygulamasının sınırlarının genişletilmesini, yetkilerin merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında paylaştırılması yerine özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına aktarılmasını (Bilgiç, 2009: 123) kurgulayan bir fikir birliğidir. 


Yöreleşme kamu kaynaklarının ihtiyaç duyulan alanlarda etkili ve verimli biçimde kullanılabilmesi için gerekli olan yetkilerin merkezden yerele aktarılmasını (Kalabalık, 2009: 252) öngörürken merkeziyetçi yönetim algısını da değiştirebilecek eylemsel gücünün olduğunu göstermektedir. 
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Yöreleşme ile yerel ihtiyaçlara daha verimli ve tatmin edici cevapların verilmesi mümkün olmaktadır. Böylece yöreyi yönetme yetkisine belirli kurallar kapsamında sahip olan yerel yönetimlere daha fazla kaynak, yetki ve çalışma alanı aktarılması gerekliliği yöreleşmenin vurgusu içerisinde kalmaktadır (Çevik, 2009: 286). 


Yöreleşme kendi içerisinde birtakım çelişkileri barındırmaktadır. Bu çelişkiler, yöreleşen kamu yönetimi sistemini esnek bir yönetim modeli olarak tanımlamaktan uzaklaştırmaktadır. Bir diğer anlatım ile yöreleşme demokrasinin varlık kazanabilmesi için tek yol değildir. Yöreleşme uzun süreli bir yolculukta sadece dinlenme arasıdır. Bu dinlenme arasının uzun tutulması durumunda yönetim sisteminin eksen kaymasına maruz kalma tehlikesi bulunmaktadır. 


Yöreden yönetmek olgusu merkezi yönetimi yokuş yukarı çıkarken aşağıya çekmekte, yokuş aşağı inerken de kontrolsüz bir biçimde aşağıya itmektedir. Bu durum, tarafımca, “Yük Taşıyan Hamal Sendromu' olarak adlandırılmaktadır. Çünkü hamal her iki durumda da zorlanmaktadır. 


Yönetişim 


Yönetişim kavramsal bir yenilikten daha fazla anlama sahiptir. 
Yönetişim devletin yeniden şekillendirilmesini ve çok aktörlü bir yapıya kavuşmasını kurgulayan bir kavramdır. Yönetişim kavramını, çok aktörlü yapısının yanında, kamu yönetiminde etkinlik, şeffaflık, katılımcılık ve hesap verilebilirliği öngörmesi dolayısıyla, alternatif bir yönetim ideolojisi olarak da adlandırmak mümkündür (Çevikbaş, 2014: 72). 


Yönetişim içeriğinde yenilikleri barındıran bir kavram olarak klasik kamu yönetimi sisteminden daha işlevsel bir yönetim biçimine geçişi kurgulamaktadır. Bu kurgunun devlet, sivil toplum ve özel kesim olmak üzere üç önemli unsuru bulunmaktadır. Bu unsurların bir araya gelerek oluşturmuş olduğu sistem 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içerisinde yönetilen ve yöneten kavramları yerine birlikte yönetmek ideali gizlidir (Demir, 2014b: 153). Çünkü yönetişim kamu yönetiminin işleyiş sürecini yeni bir modelleme kapsamında yeniden kurgulamaya çalışmakta, katı kuralların olabilirlik öngörüleri üzerinden yumuşatılmasına vurgu yapmakta ve yönetimde esnekliği benimsemektedir (Eroğlu, 2013: 142). 


Yerel yönetimlerin yerel kamu sunumlarını halka iletmek ile sorumlu tutulan idari birimler olmalarının yanında, adlarının sivil toplum ile birlikte anılmaya başlanması sivil toplumun çalışma alanının ve sayısının fazla olmasından ve mevcut durumda yönetime etkili bir biçimde katılma olanaklarının bulunmasından kaynaklanmaktadır. İlgili olumlu sebeplerden dolayı yerel yönetim kavramı kabuk değiştirerek yerel yönetişim olgusu etrafında yeniden şekillendirilmeye çalışılmaktadır (Bulut ve Tanıyıcı, 2009: 326-327). 


Kamu yönetiminin dönüşümünü devlet yapılanmasının da degişim göstermesini gerektirmektedir. Bu bağlamda devletin yönetsel açıdan siyasal niteliğinden olabildiğince uzaklaşarak daha fazla teknik boyutta değerlendirilebilecek bir görünüme kavuşturulması (Keleş, 2013: 58) hedefi yönetişimin kurgusunun bir parçasıdır. 


Bu kurgunun temellerinin devletin kamu sunumlarını doğrudan gerçekleştiren değil, yönlendiren, koordine eden, denetleyen ve düzenleyen bir sistemin en üstünde yer alacak bir biçimde atılması gerekmektedir (Keleş, 2013: 61). Bu yaklaşım bağlamında devlet vatandaş ile sosyal aktörler arasında bir koordinatör gibi hareket etmeli ve aynı zamanda bu sürecin dışarısında da kalmamalıdır. Bu amacın nasıl gerçekleştirileceği sorunsalının cevabı ise yönetişim kurgusu kapsamında verilmektedir (Eroğlu, 2013: 152). 


İlerleyen süreçte devletin mevcut modellemesinden sıyrılarak kurumsal örgütlenmesinde ve kurumların toplum ile iletişiminde hiyerarşik yapılanması yerine çok aktörlülüğe ve karşılıklı etkileşime dayanan yeni bir kurgu kapsamında yönetim biçimini şekillendirilmesi gerekliliği içerisine girildiği takdirde, yönetişim kavramı gerekli olan temel zemini hazırlayan bir anlama sahip olacaktır. Yönetişim devletin devre dışı kalması anlamına gelmemekte, devleti düzenleyici ve koordine edici bir konumda yüceltmektedir. Bu noktada önemli olan farklı aktörlerin birbirlerine karşı ezici üstünlük göstermesinin önüne geçebilmektir. Devletin kurumlarının kendi aralarında, kurumlar ile vatandaş ve kurum, vatandaş ve diğer unsurlar arasında iletişim kurulabilmesi, etkileşim sağlanabilmesi ve her unsurun eşit düzeyde ülkenin refahı için çalışabilmesi için devletin düzenleyici rolü gereklilik taşımaktadır (Durna ve Özel, 2008: 2). 


Sivil Toplum 


Sivil toplum kavramının ifade ettiği anlam üzerinde mutlak bir birliğin bulunmamasının sebebi kavrama farklı çevreler tarafından değişik anlamlar yüklenmesidir. Bunun sonucunda ise sivil toplumun çok anlamlılık durumu ortaya çıkmaktadır. Örneğin, sivil toplum bazı kesimler tarafından yüceltilirken, bazı çevrelere göre otoriter bir toplumun anahtar kavramıdır (Çaha, 2005: 9). 


Sivil toplumun özünde toplumun ruhuna egemen olan “çogulcu” anlayış yer almaktadır. Bu anlayış kapsamında toplumsal yapıya müdahale eden tek bir egemen kuvvetin geçerliliği bulunmamaktadır. Merkezi yönetimin toplumun tamamını yönlendirici bir tavır içerisine girmesi kabul edilebilir bir müdahale değildir (Barry, 2005: 57). 


Müdahale etme anlayışının konuyu biraz tartışmalı bir duruma getirmesi kapsamında ifade edilmesi gereken husus sivil toplumun ve sivil düşüncenin varmak istediği hedefin iyi bir biçimde analiz edilmesi gerekliliğidir. 


Sivil toplum teriminin sivilliği bireylerin başka bireylerle birlikte huzur ve barış içerisinde yaşayabilmelerini ifade etmektedir. Demokrasi ilkesinin varlığını sürdürdüğü siyasal bir sistem içerisinde toplum olarak adlandırılan bütünlük vatandaşların hâkimiyeti altında şekillendirilmesi gereken bir düzeni meydana getirmektedir. Bu düzen içerisinde vatandaşların oluşturacakları birliklerin ve kurallar bütününün toplumsal ortak yararların (Tosun, 2003: 247-248) en üst seviyede tatmin edilmesi amacı kapsamında yeniden şekillendirilmelerine olanak tanıyan bir kurgunun varlığı zorunludur. 


Türk siyasi geçmişinde devleti kutsallaştırmak ve topluma fayda sağlamak aşamasında devleti birinci güç olarak her işlemi yerine getireceği veya getirmesi gereken bir otorite olarak görmek son derece yaygın bir inançtır. Bu kapsamda devlet yapılması gereken her kamu sunumunu kendi bünyesinde toplamakta ve toplumun dinamik bir beden içerisine bürünerek hareket etmesine engel olabilecek tavırlar sergilemektedir (Çaha, 2005: 9). Bu tavırların karşısına ise potansiyel gücü ile sivil toplum çıkmaktadır. 


Sivil toplumun dinamik ruhu özellikle 1980'li yıllardan sonraki süreçte devleti demokratik ilkeler ışığı altında belirlenen ölçütler doğrultusunda yeniden şekillendirmeye çalışmış, demokrasiye yeni anlamlar yükleme gayreti içerisine girmiş ve özgürlük alanlarının mümkün olduğunca genişletilebilmesi için çaba göstermiştir (Bilgiç, 2009: 121). Bu bağlamda devlet ile sivil toplum ilişkilerinin yeniden kurgulanması gerekliliği hissedilmiştir (Tosun, 2005: 23-24). 


Sivil toplumun gelişme göstermesi merkeziyetçi yönetim anlayışında köklü değişikliklere gidilmesi gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda sivil toplum yönetimde yerelleşmeyi ana teması haline getirirken toplumun devletten beklentilerini karşılayabilecek donanımda bir yönetim ilkesini de literatüre kazandırmıştır. Sivil toplumun devlet yapılanmasındaki yeni konumu merkezi yönetimi ilgilendiren ve kendisinin sahipliğinde bulunan, ancak yerel nitelik taşıyan bütün yetkilerin yerinde yürütülmesi gerekliliğini zorunluluk haline getirmiştir (Çevik, 2009: 286). 
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Toplumun yerel veya ulusal ayrımı yapmadan güncel sorunlarına farklı çözümler üretmek için sivil toplumun merkezi yönetim ile işbirliği içerisine girmesi yönetişim hedefinin ve toplumsal dinamiklerin harekete geçirilmesi adına atılması gereken önemli bir adımdır (Tosun, 2005: 26). Çünkü sivil toplum devlet dışında örgütlenmiş bir halde devletin otoriterliğine karşı kendisini koruyabilecek donanıma ve yeterliliğe sahiptir. 
Sivil toplum bu niteliklerinden dolayı devletin karşısında özgür bir alan yaratmakta ve devlet müdahalesine maruz kalmadan “devletin tek tipleşmesine” karşı alternatif bir çözüm önerisi haline gelmektedir (Demir, 2014a: 64). 


Farklı bir bakış açısı ile devletile sivil toplumun birbirine zıt iki kutbu oluşturduğu yönündeki görüşlerin nesnel dayanak noktalarının son derece zayıf olmalarından dolayı, bu ikiliği destekleyecek bir tartışmanın başlatılmasına da gerek bulunmamaktadır. Çünkü sivil toplumun varlığı için karşısında mutlak güce sahip bir devletin yer alması gerekmemektedir. Diğer bir ifadeyle devletin sivil toplum karşısında merkezi bir şekilde konumlanmasına gerek yoktur. Devlet sivil toplumun ihtiyaçlarına ve kendisine eylemlik gücü kazandıran siyasal iktidarın uygulamalarına göre kendisini şekillendirebilen bir varlıktır (Caniklioğlu: 2007: 35). Bu varlık içerisinde yaşayan vatandaşların kendilerini devletten soyut anlamda uzaklaştırabildikleri alan sivil toplum nitelemesiyle tarif edilen yapılanmadır (Çaha, 2012: 11). 


Kendisine verilmiş sınırları aşmış bir devlet yapılanması içerisinde gelişme gösterebilmiş, zenginlik kazanabilmiş ve bu sayede vatandaşına sunabileceği refah seviyesinin en üst sınırına ulaşabilmiş bir toplum düzeni bulunmamaktadır (Çaha, 2012: 17). İşte bu sebepten dolayı belirli kalıpların içerisine sıkışmış kamu yönetiminin alternatiflik analizinin yapılması önem taşımaktadır. 
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Sivilin kendisini sıkıştırmış olduğu kalıplar dışına çıkmak isteği sivil itaatsizlik olarak kavramsallaşmaktadır. İtaat etmek kavramı bireyin kendisine yönlendirilen talimat ve emirlerin birey tarafından kabulleniş durumunu anlatmaktadır. Çünkü emir mutlak bir biçimde kabul edilmeyi bekleyen bir eylemin sözlü ifade ediliş biçimidir. Emir eyleminin sonucundan beklenilen zorlayıcı isteğin yerine getirilmesi arzusunun kaynağı güce sahip olan otoritenin bu gücü kullanma yetkisidir (Anbarlı, 2001: 
320). 


Sivil itaatsizlik siyasal bir amaç taşımaktadır. Bu amaç aktif ve pasif olmak üzere iki biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Yönetilenlerin yönetim karşısında haksızlığa uğradığı ve adaletsiz uygulamalara maruz kaldığı bir durumda halkın isyan, ayaklanma, devrim gibi yöntemlere başvurması aktif bir direnişi sembolize ederken, şiddete başvurmadan sesini tepkisel eylemlerle duyurmaya çalışması pasif direnişi ifade etmektedir. 
İşte bu pasif direniş de sivil itaatsizlik olarak kendisini göstermektedir (Anbarlı, 2007: 71). 


Sivil itaatsizliğin bireylerin yanlış olarak değerlendirdiği uygulamalara yönelik mevzuat hükümlerine şiddete başvurmadan karşı çıkması anlamına gelmesinden (Anbarlı, 2007: 74) dolayı, kamu yönetimini belirli kalıplar içerisinden çıkartabilmek için halkın tepkisel eylemlerini yönlendirici unsurlar olarak kabul etmek çözümleyici bir yaklaşım adına önem taşımaktadır. 
Çünkü bu noktada ifade edilebilecek çıkış yollarının yanında seksen üç milyonluk bir ülkede şikâyet edilen hususların veya sorunların ve önerilebilecek yöntemlerin dikkate alınması aynı zamanda yönetişim kurgusunun da uygulamaya geçirilebilmesi için önem taşımaktadır. 


Mahalleden Yönetim 


Kent, mahalle olarak adlandırılan küçük yerleşim birimlerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Bu sebepten dolayı kentleşme olgusu ve mahalle birbirleri ile doğrudan bağlantılıdırlar 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(Düzbakar, 2003: 98). Dolayısıyla kentlerden, kent yönetimlerinden ve genel anlamda kamu yönetiminden söz etmek için girişilen çabaların bir kısmını mahalleye ayırmak gerekmektedir. 


13 Temmuz 2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 
üçüncü maddesinin (d) fıkrasında yapılan tanımlamaya göre mahalle, “belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birimi”dir (5393 Sayılı Belediye Kanunu, Erişim Tarihi: 05.12.2020). 


Mahalle yerel yönetim birimi olarak değerlendirilmemekte ve tüzel kişiliği de bulunmamaktadır. Bununla birlikte, mahalle bir yerel yönetim birimi olan belediye ile değil, mülki idare makamları ile ilişkilendirilmiş ve mahallenin sunum ve sorumlulukları mülki idarenin denetimi altına verilmiştir (Parlak ve Sobacı, 2012: 191). Bu noktada anlamsal karışıklığa sebep olan unsur mahalle yöneticisi olan muhtarın yerel seçimler sonucunda göreve gelmesidir. Muhtarın seçimle göreve gelmesi muhtarı yerel bir yönetici ve mahallenin de bir yerel yönetim birimi olarak algılanması sorununu ve sonucunu ortaya çıkartmaktadır (Koçberber, 2005: 103). Ancak bu noktada bir başka anlamsal sorun ortaya çıkmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun dokuzuncu maddesinin ikinci fıkrasına göre “belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur” hükmü yer almaktadır (Parlak ve Sobacı, 2012: 191; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Erişim Tarihi: 05.12.2020). Bu hükme göre mahallenin kuruluş, kaldırılış ve Kanun'da sayılan diğer işlemeleri için belediye meclisinin kararı gerekmektedir. Mülki idare yöneticisi olan kaymakam yalnızca görüş bildirmekte ve vali ise onaylamaktadır. Ancak kabul edilmesi gerekir ki bu noktadaki asli makam belediye meclisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bir yerel yönetim 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birimi olmaması ve tüzel kişiliğinin bulunmaması gerekçe gösterilerek mahallenin yerel yönetimlerden tamamen ayrıştırılması, kanımca, doğru bir yaklaşımı ortaya çıkartmamaktadır. 


Bu noktaya kadar yapılan açıklamalar ve itirazlar ışığında kabul edilmesi gereken en önemli gerçek mahallenin bir yönetim birimi olduğudur. Mevcut durumda yerel yönetim birimi olarak kabul edilmeyen mahalle tarihsel açıdan yerel düzeyde örgütlenmiş geleneksel bir birimdir. Bu geleneksel birimin sınırları içerisinde yaşayan insanlar kişiler arası ilişkilerini son derece sıcak tutmuş ve birbirlerini sosyal yaşam süreci içerisinde destekleyerek büyük bir dayanışma örneği sergilemişlerdir. 
Böyle bir tarihsel yapılanmaya sahip mahallenin sıradan bir yönetim birimi olarak nitelendirilmesi gerçekçi bir yaklaşım değildir (Arıkboğa, 1999: 104). 


Yerelden yönetimin işlevsel bir konuma getirilmesi ve yerel halkın yönetim açısından en yüksek seviyede tatmin edilebilmesi için yerel halkın girişkenliğinden ve girişimlerinden faydalanılması ve mahalle yaşantısının geliştirilmesi, yoksul kesimin maddi açıdan desteklenmesi gerekmektedir (Geray, 1995: 
27). 
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E-KAMU YÖNETİMİ 
(ELEKTRONİK KAMU YÖNETİMİ) 


Teknolojideki gelişmeler toplumsal değişimleri de beraberinde getirmekte veya farklı bir bakış açısı ile yaklaşmak gerekirse toplumlar değişirken teknolojide de yenilikler çoğalmaktadır. Sanayi toplumunu arkada bırakarak bilgi toplumu olmaya çalışan insanoğlunun bu çabası bilgi ve teknoloji alanında yenilikleri zorunluluk haline getirmektedir. Bu yenilikler doğrudan veya dolaylı olarak kamu yönetimini de etkilemektedirler. Çünkü devletler bilgi ve teknolojide yaşanan gelişmelerden faydalanmak istemekte ve vatandaşlarına daha hızlı, kaliteli ve verimli sunum gerçekleştirmenin alternatif yollarını aramaktadırlar. Bu arayışlar sonucunda “e-devlet” kavramı ile yeni bir kurgu gündeme gelmiştir (Parlak, 2011b: 217). Bu kurguyu bürokratik kamu yönetiminin elektronikleşmesi şeklinde genişletmek de mümkündür. 


Devlet ile vatandaş arasındaki ilişkilerin bürokratik süreçler kapsamında şekillendirilmesinin sorunlara sebebiyet vermesinden dolayı, kamu sunumlarının yalnızca belirli saatler arasına sıkıştırılması yerine, 24 saat üzerinden değerlendirilerek ihtiyaç duyan herkesin anlık olarak ilgili sunuma erişebilmesi- nin sağlanması önem taşımaktadır (Töreli, 2005: 192). Bu önemden kaynaklanan gerekliliklerden dolayı kamusal sunumların elektronik ortama taşınması ihtiyacı gündeme gelmiştir. Böylece kamu sunumları daha az maliyet ile yüksek hızda ve kalitede vatandaşa ulaştırılmış olmaktadır (Candemir ve Kazançoğlu, 2009: 196). 


Kamu yönetimi sistemlerinde bilgi ve bilişim teknolojilerinin kullanılması kamu sunumlarını bilinen uygulamalar dışına çıkarmış ve farklı sunumlar ile en etkili ve verimli sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır (Kösecik ve Karkın, 2004: 97). Ancak ifade edilmesi gerekir ki bu çalışmaların kurgusunun olumlu sonuçların ortaya çıkartılabilmesi için yeterli görülmesine rağmen, içerik olarak desteklenmeleri gerekmektedir. Çünkü 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kamu sunumlarının yalnızca gerçekleştirilme şekillerinin degiştirilerek elektronik bir duruma getirilmesi ve anlık olarak sunuma erişim sağlanabilmesi sunumun kendisinin iyileştirilmesinden daha fazla önem taşımamaktadır (Töreli, 2005: 193). 


E-devlet kamu yönetiminde çok aktörlü yönetim modelinin benimsenebilmesi için gerekli olan alt yapının oluşturulması aşamasında bir araç olarak görev yapmaktadır. Devletin elektronikleşmesi klasik kamu yönetimi sisteminin devam ettirilmesi için kurgulanan eylemsel bir bütünlük değil, yeni bir modelin uygulamaya konulabilmesi için gerekli olan bir yapılanmadır (Maraş, 2011: 125). Bu yapılanma kamu yönetimi sistemini ve kamu sunumlarını yeniden modellemek için ihtiyaç duyulan bir unsur haline gelmiştir. Bu unsur kamu yönetimi sistemini teknolojik gelişmelere uyarlayarak bilgi çağında donanımlı bir konuma getirmeye çalışmaktadır (Baştan ve Gökbunar, 2004: 71-72). 


E-devlet bir bütünleştirme sürecidir. Bu süreç içerisinde devlet, vatandaş ve özel kesim bir araya getirilmekte, kamu sunumlarının bilgi ve iletişim teknolojileri ile birleştirilmesi sonucunda sunum kavramının yeniden şekillendirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef kapsamında devletin kamu kurumlarının ve kamu kurumları ile dış paydaşlar arasında iletişim ve etkileşim olanaklarının arttırılarak bilinen bürokratik süreç ve bu süreçten kaynaklanan sorunlar aşılmaya çalışılmaktadır (Baştan ve Gökbunar, 2004: 72). Bu bağlamda değerlendirildiği takdirde e-devlet uygulamalarının bürokrasinin olumsuzluklarından kaçınmak için etkili bir model olduğu ifade edilebilmektedir. 


Kamu yönetiminin dönüşüm yaşamasında ve yeniden modellenmeye çalışılmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi küçümsenemeyecek kadar büyüktür (Kırışık ve Sezer, 2015: 200). Kamu yönetimini elektronikleştirmek kamu yönetimi paydaşlarını birbirine bağlamak, kolaylaşmış kamu sunumu gerçekleştirmek, yönetimde etkinliği ve verimliliği sağlamak, 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yönetimi yörelleştirmek ve şeffaflığı sağlayarak hesap verebilirliği arttırmak kolaylaşmakta ve katı bürokratik süreçler aşılabilmektedir (Çevikbaş, 2014: 73-74). Bu faydalarının yanı sıra kamu sunumlarının gerçekleştirilme maliyetleri azalmakta, tasarruf sağlanmakta, işlemsel hata payı en aza indirilmekte, yolsuzlukların önüne geçilebilmekte, kamu sunumlarında verimlilik ve kalite arttırılmakta, devlete olan güven garanti altına alınmakta ve katılımlı demokrasi geliştirilmektedir (Uğur ve Çütçü, 2009: 6-9). 


Kamu yönetiminin elektronikleşmesi için gerekli olan en temel araç internet? olarak tanımlanan ağlar sistemidir. Bunun yanında, diğer iletişim ve bilgi teknolojileri (Candemir ve Kazançoğlu, 2009: 197) de kamunun masa başından yönetilmesine karşı alternatif bir yaklaşım getirmektedir. 


Bu bağlamda e-devlet uygulamalarını e-sunum, e-demokrasi, e-ticaret ve e-yönetim olmak üzere dört ana başlık altında sıralamak mümkündür (Parlak, 2011b: 218). Bu başlıklar üzerinden hareket ederek elektronik kamu yönetimi kurgusunun tamamlanabilmesi için başlıkların içeriklerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır. 


E-sunum vatandaşların kamu kurumlarından bekledikleri bir takım sunumlara ve kamu kurumlarının özelinde konumlanan bilgi, belge ve programlara elektronik (dijital) ortamda sahip olmayı tanımlamaktadır (Parlak, 2011b: 219). E-sunum kamusal sunumların elektronik ortamda ve internet üzerinden ilgili 


2 İnternet, kendi aralarında birbirleri ile iletişim halinde olan veya 
birbirlerine bağlı bilgisayarların etkileşimi şeklinde tarif edilen ağlar sistemi olarak tarif edilebilmektedir. İnternetin herhangi bir sınırlandırması söz konusu değildir. Bir diğer ifadeyle dünya üzerinde çok fazla sayıda bilgisayar kendi aralarında iletişim halinde olmaktadır. 
İnternet sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki bir bilgiye saniyeler içerisinde ulaşmak ve paylaşımda bulunmak mümkündür (Daha detaylı bilgi için Bkz: Mehmet Fırat ve Nilgün Özdamar Keskin, “İnternet Teknolojileri”, Temel Bilgi Teknolojileri-1, (Editörler: Volkan Yüzer ve M. 
Recep Okur), Anadolu Üniversitesi Yayını, Yayın No: 3190, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Yayın No: 2071, Eskişehir, 2015, ss. 90-112, s. 91-92). 


33 


kişilere ulaştırılmasını kolaylaştıran bir uygulamadır. Sunum alan ile sunumu gerçekleştiren arasındaki iletişim internet teknolojisi üzerinden sağlanmaktadır (Şenel vd., 2012: 87). 


E-demokrasi vatandaşların yönetime katılımını arttırmak, katılım olanaklarını genişletmek ve her bireyi yönetimde söz sahibi yapabilmek için elektronik imkânlardan faydalanılması gerekliliğini vurgulayan bir kavramdır (Zengin, 2013:274). Karar alma aşamasında demokratik yöntemlerin işlerlik kazanabilmesi amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanmak ihtiyacı demokrasinin de elektronik bir duruma getirilmesi gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Çünkü vatandaşların yönetime katılımını ve katılması gerekliliğini öngören bir kavramın işlerlik kazanamaması başka sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilecektir. Bu sebepten dolayı e-demokrasi demokrasiye hareket kabiliyeti kazandırmayı amaçlamaktadır (Maraş, 2011: 125). 


E-demokrasi uygulaması belediye meclislerinin toplantı aşamasında vatandaşlar tarafından anlık olarak görüntülenmesi, dinlenmesi, kendileri adına karar alan meclis üyelerine sorular yönlendirmesi ve gerekli aşamalarda oy kullanması imkânını da taşımasından dolayı işlevsel bir niteliğe sahiptir (Durna ve Özel, 2008: 6). 


E-ticaret kamu yönetiminin olması gereken esnekliğe kavuşabilmesi için gerekli olan kolaylık ortamını yaratmaktadır. Vatandaşlar faturalarını, vergilerini, devlet ile giriştikleri ticari ilişkilerinden doğan ödemelerini internet üzerinden gerçekleştirebilmektedirler (Parlak, 2011b: 219). Konunun devlet açısından değerlendirilmesi gerekirse elektronik düzen devletin mal alımlarında teknolojik imkânlardan faydalanması ve ihale aşamalarının görüntülü, sesli ve sınırsız bir biçimde halka açılması gibi faydaları açısından etkili bir yöntemdir. Özellikle ihaleye girmek isteyen şirketlerin kapalı zarflar içerisinde tekliflerini sunmaları yöntemi (Parlak, 2011b: 219; Marangoz, 2011: 
186) gereksiz işlemlerden oluşan bir sorun niteliğindedir. 
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Çünkü bu zarfların şirketler tarafından gönderilmesi, kamu kurumu tarafından teslim alınması, kargo ücreti, yolda geçen süre, zarfların açılması, tek tek incelenmesi, hangi şirketin daha uygun teklif verdiğinin hesaplanması, bir şirketin ucuz bir teklif vermesine rağmen, beyan ettiği işin niteliğinin ve kullanacağı malzemelerin kalitesinin düşük olması veya belirlenen ölçütler ile uyuşmaması gibi unsurların değerlendirilmesi belirli bir süreci almaktadır. Bu süreç aynı zamanda öznel değerlendirmelerin güvenilirliğini tartışmaya açmaktadır. Oysaki bilgisayar ortamına yüklenecek bir program ile bu teklifler anlık olarak kabul edilebileceği gibi değerlendirmenin de bilgisayar tarafından yapılması hem gereksiz işlemlerin sayısını azaltacak hem de şirketlerin “Neden teklifim kabul edilmedi?” veya “Acaba ihaleye hile mi karıştırıldı?” gibi düşünceler içerisine girmeleri engellenebilecektir. Çünkü başvuru değerlendirmelerinin daha önceden kendisine tanımlanan ölçütler üzerinden bilgisayar tarafından yapılması ve insan unsurunun sürece müdahale etmemesi ihale sürecini tamamen şeffaflaştıracaktır. 


Böylece gerçekleştirilmesi gereken işlemlerin internet üzerinden sürdürülmesi ticari faaliyetleri hızlandırmakta, gereksiz kâğıt masraflarından kaçınılmakta ve sonuç itibarıyla koşulculuk sorunu ile karşılaşılmadan para ve mallar el değiştirmektedir (Ekergil, 2013: 27). 


E-yönetim ise kamu yönetiminin elektronikleştirilmesi aşamasının en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Yönetim sürecinin elektronik bir duruma getirilmesi, gerekli kayıtların bilgisayar ortamında saklanması ve kurumlar arasındaki iletişimin teknolojinin imkânlarından faydalanarak geliştirilmesi gerekliliğini açıklamaktadır (Parlak, 2011b: 219). E-yönetim'in hedefinde kamu yönetimi tarafından gerçekleştirilen kamusal sunumların vatandaşların isteği üzerine şekillenmesi gerekliliği yer almaktadır. Bu hedefe ulaşabilmek için de öncelikle yönetimin ulaşılabilir olması gerekmektedir. Yönetimin vatandaşa uzak olduğu bir sistemde katılımcılıktan söz etmenin olanağı bulunmamaktadır (Yıldırım ve Öner, 2004: 53). 
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İnsanoğlu yaratıldığı ilk günden itibaren toplumsal bir hayata hazırlanmış ve bunun için de toplumu yönetebilecek çeşitli yapılanmalar içerisine girmiştir. Bu yapılanmalar genel anlamda yönetmek üzerine kurgulanmış ve zaman içerisinde bir yönetim tarihi meydana gelmiştir. Çünkü tek başına yaşaması olanaksız olmasa da kolay olmayan ve bu sebepten dolayı sosyal bir canlı sınıflandırması içerisinde konumlanan insan kendi kişisel yaşamını devam ettirebilmesi için en azından ikinci bir insana muhtaç durumdadır. Bu sebepten dolayı insanoğlu bir topluluk içerisinde yaşamak zorundadır (Genç, 2013: 35). 


İnsanın bu muhtaçlık durumu yönetim olgusunu da zorunlu bir konuma yükseltmektedir. Yönetim ise her dönemde, farklı biçimlerde de olsa, varlığını korumuştur. Bu bölümde genel anlamda yönetimin ve özel anlamda ise kamu yönetiminin geçirdiği aşamalar belirli bir sistematik içerisinde incelenecektir. 


İlkel Kamu Yönetimi 


İlkel kelimesi Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü'nde “İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan,...”, “Zaman bakımından en eski olan,...” ve “...geleneklerle göreneklerin oluşturduğu bir düzen içinde yaşamını sürdüren...” (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, İlkel, Erişim Tarihi: 08.08.2020) anlamları ile tanımlanmıştır. 


Sosyal bilimlerde ilkel kelimesi “yalın yapılı” anlamına gelmektedir. Bir diğer ifadeyle ilkel kelimesi karmaşık ve çözümlenmesi zor olmayan toplumsal bir yapıyı tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu tür yalın toplum düzenlerinde farklılaşmalara yer yoktur (Şenel, 2006: 133). Bu bağlamda bu başlık altında kamu yönetiminin henüz ‘gelişmesinin başında olmuş hali’ ve kurumsal kurgusunu tamamlayamamış biçimi ile ‘geleneklerle göreneklerin oluşturduğu bir düzen içinde” varlık göstermeye çalıştığı doğal durumu incelenecektir. 
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İlkel kamu yönetiminin temelleri aile kurumuna dayanmaktadır. Çünkü yönetimin uygulamaya geçirildiği en temel birim ailedir (Genç, 2013: 35). Aile sosyal bir birlikteliğin adımlarının atıldığı ilk yerdir (Demir, 2018: 72). 


Aile toplumsal bir kurumdur. Ailenin toplumsal niteliği birbirleri ile içselleşmiş, temel kural ve değerler ile yoğrulmuş, tek bir vücut şeklinde hareket etme eğilimi içerisine girmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Yeni doğan her insan gerek kişisel ihtiyaçlar ve gerekse de toplumsal bir kimlik kazanabilmesi için bir koruyucuya ve denetleyiciye ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacın karşılandığı yer ise aile kurumudur (Demir, 2018: 
80). 


Aile birlikteliği üzerine kurgulanan ilkel toplumda özel mülkiyet kavramı gelişme gösterememiş ve sosyal sınıf gibi topluluk içerisinde kendisini gösteren seviye farklılıklarına yer verilmemiştir. İlkel toplumda bilinen anlamda toplum kavramı gelişmemiştir. İnsanlar kendi aralarında düzensiz bir biçimde oluşturduğu kurallar çerçevesinde “toplu” halde yaşamaktaydılar. 
Bu yaşam biçimini “sürü” benzetmesi ile kavramlaştırmak mümkündür. İnsanların sürü benzetmesi içerisinde yaşadıkları zaman diliminden birer kimlik sahibi oldukları ve toplumsal nitelik kazandıkları aşamaya geçiş süreci ve zamanı hakkında kesin bir bilginin verilmesi olanaklı değildir (Uygun, 2017: 4-5). 
Ancak bu dönemde yönetimsiz birlikteliğin yaşandığını da öne sürmek bir o kadar olanaksızdır. Bu bölümün amacı da ilkel dönem olarak adlandırılan zaman dilimindeki yönetim eyleminin nasıllığını incelemektir. 


İlkel toplum olarak adlandırılan dönemin her değerden ve durumdan tamamen yoksun bir zaman dilimi olduğunu öne sürebilmek için güçlü kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu dönemde de insanlar bir şekilde yaşamış ve hayatlarını devam ettirmişlerdir. Bu itibarla sağlıktan, eğitime, beslenmeden doğa ile mücadeleye kadar geniş bir alanda bilgi birikiminin olduğu açıktır. 
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Aksi takdirde bir sonraki evreye geçiş yapmanın hiçbir yolu bulunamayacaktı. 


İlkel dönemde kutsallaştırılan büyü ve büyü ile bütünleşmiş din anlayışı yer almaktaydı. Bunların yanında, kutsala dayanmayan bir bilim anlayışının olduğu da ifade edilebilmektedir. 
Bu dönemde henüz siyasal farklılaşma olmadığı için toplum düzeninde eşitlikçi bir anlayış hüküm sürmekteydi (Şenel, 1982: 5-6). 


İlkel düzende doğa hükmeden bir konumda bulunmaktaydı. İnsanların düşünüş biçimleri ve belki de henüz ortaya çıkmamış yetenekleri doğa koşulları ile mücadelede yetersiz kalmaktaydı. Bu sebepten dolayı üretimden söz edilememekte ve uygar topluma geçiş aşaması üretim ile varlık kazanmaktaydı. 
Üretim toplumun evrimleşmesi için önemli bir basamak görevini üstlenmiştir (Şenel, 1982: 7). 


İlkel dönemde insanlar birbirleri ile birinci dereceden iletişim kurmaktaydılar. Bu sebepten dolayı birbirlerinin hayatları oldukça benzer ve etkiler seviyedeydi. Kadın ve erkek ilişkilerinde ortak bir paylaşım söz konusu olmasından dolayı konumsal olarak benzer niteliklere sahip insanların varlığından söz edilebilmektedir. Toplumsal kuralların henüz gelişme gösteremediği bu dönemde güçlünün hâkimiyetinin varlığı eşitlikçi yapıya zarar vermekteydi. Dolayısıyla ilkel toplumda yönetimsiz bir ortamın varlığından söz edilebilmektedir. Yönetimsiz bir ortamda topluluğun farklı bölümlere ayrılmamasının ve iç isyan gibi düzensizlik ortamının yaratılmamasının sebebi ise dışarıdan gelen saldırılara karşı bütün olma ihtiyacıdır (Şenel, 1982: 91-92). Bu ihtiyaç doğrultusunda ilkel insanlar takımlar halinde hareket etmekteydiler. Takım kavramı ilkel örgütlenme biçimidir. Bu örgütlenme biçiminin varlık sebebi eşitlikçi bir ortamda iş bölümüne duyulan ihtiyaçtır. Takım içerisinde hiçbir üye doğuştan ayrıcalıklı değildir. Ayrıcalık doğuştan kazanılamadığı gibi sonradan edinilen bir statü özelliğini 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de göstermemekteydi. İş bölümünden amaçlanan ise takım içerisinde yerine getirilen görevlerin birbirlerinden farklı olmasıydı (Şenel, 2006: 137). Bu noktada ifade edilmesi gerekir ki ilkel toplumda “yöneten-yönetilen” ayrımı bulunmamaktaydı (Şenel, 2006: 140). 


Şenel'in ifadesiyle yönetenin ve yönetilenin bulunmadığı bir topluluk düzeninde işler nasıl oluyor da yürütülüyordu? Şenel'in bu soruya cevabı işlerin birlikte yerine getirildiği şeklindedir. Hangi işin nasıl yapılacağına tek bir kişi karar vermemekte, ortak bir biçimde en uygun karar alınmaktaydı. Topluluğun hiçbir üyesi karar alma aşamasında öne çıkmadığı gibi sessizliğini koruma yöntemine de başvurulmuyordu. Her iş ortak bir biçimde kararlaştırıyor ve yerine getiriliyordu (Şenel, 2006: 141). Bu açıdan değerlendirildiği noktada ilkel ortamda demokrasinin izlerine rastlamak da olanaklı bir konuma yükselmektedir. 


Bu noktada yeni bir soru ortaya çıkmaktadır. Yöneten ve yönetilen ayrımının bulunmadığı ilkel toplumda üyelerin hareketleri nasıl denetleniyor ve aşırıya kaçmaları nasıl engelleniyordu? Bu sorunun cevabı ise ilkel topluluğun geleneklerine bağlı oldukları üzerinden verilebilmektedir. Yazılı olmasa da geçmişten gelen gelenekler ve alışkanlıklar her üye üzerinde etki sahibiydi. Bir üye gerçekleştirdiği her eylemi gelenekleri ile karşılaştırmakta ve hangi aşamada kendisini dizginleyeceğini bilmekteydi. Bu bağlamda yapılması gereken ile yapılmaması gerekenin arasındaki ayrıma gelenekler karar vermekteydi. Dolayısıyla ilkel toplumda kişilerin yönetiminden söz etmek oldukça zor ve hatta imkânsız olabilmekle birlikte, geleneklerin tüm topluluk üzerinde yönlendirici bir etkisinin bulunduğu ifade edilebilmektedir (Şenel, 2006: 141-142). Bu söylemlerin kesinliği elbetteki tartışmalı konulardır. Ancak yapılan arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen bulguların yorumlanması ile bilim adamları bir sonuca varmaya çalışmaktadırlar. Konuyu son cümle üzerine odaklamak gerekirse ilkel toplum içerisinde geleneklerin gizli bir yöneticilik görevi üstlendiklerini de ifade etmek yanlış olmayacaktır. 


Örneğin, ilkel toplumda avcılık ve toplayıcılık yöntemi ile elde edilen besinlerin kamp meydanında büyük bir ateş etrafında toplu bir biçimde tüketildiği varsayımına arkeolojik kazılar sonucunda kemik ve kılçık gibi kalıntıların toplu bir biçimde ve bir arada bulunmasından yola çıkılarak veya yorumlanarak varılmıştır (Şenel, 2006: 138). Bilim bu noktada yorumlama yeteneği ve varsayımlar ile ilerleyebilmektedir. 


İlkel topluluğun yönetim açısından en önemli özelliği resmi ilişkilerin henüz varlık kazanmamış olmasıdır. İnsanları birbirleri üzerinde astlık veya üstlük rollere sahip kılacak herhangi bir hiyerarşik düzen bulunmamaktaydı (Şenel, 2006: 144). 


Doğada bulunan ürünlerin sahiplenilmesi, bir ağacın meyvelerinin yalnızca belirli kişilere ait olması, bir toprağın yaşam alanı olarak belirlenerek belirli kişilerin mülkiyetine geçmesi toplumsal ilişkilerde bir devrim yaratmış ve artı ürün elde edilmesi ile insanlar kendilerinden sonra gelen nesillere miras olarak bırakabilecekleri varlıklara sahip olmuşlardır. Bu varlıkların sürekli bir biçimde aynı soydan gelen insanlara devredilmesi sonucunda kabileleşme uygulamasına geçilmiştir. Kabile baba soyuna dayanan ve aralarında kan bağı bulunan “aileler birliği”dir. Bu birlik içersinde zamanla toplumsal katmanlaşma belirmiş ve mülkün sahibi olarak kabile şefleri yönetici konumuna yükselmişlerdir (Sencer, 1987: 36). Bu dönüşüm, ilkel toplumun yönetimi açısıdan, kamu yönetimi aşamasına geçişi sembolize eden bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. 


Uygar Kamu Yönetimi 


Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü'ne göre uygar, “Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni” ve “Uygarlık düzeyine ulaşmış olan” anlamları kapsamında tanımlanmakta ve ilkel toplumun karşıt anlamını 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oluşturmaktadır (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Uygar, Erişim Tarihi: 19.08.2020). Bu başlık altında kamu yönetiminin ilkel toplumdan sıyrılarak yeni bir aşamaya geçtiği süreç incelenecektir. 


Uygarlık olarak adlandırılan yeni yaşam düzeninin, insanoğlunun kırsal hayattan kentsel hayata geçiş yapması sonucunda varlık kazandığı düşünülmektedir. Bu yeni yaşam düzeninde en az bir meslek türünde uzmanlaşma, yetenek sahibi olmanın önem kazanması, bedensel gücün yanı sıra düşüncel becerilerin de değer kazanması gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Kentsel yaşam yeni ihtiyaçları beraberinde getirmiştir. İlkel düzende kullanılan aletler yetersiz kaldığı için yeni icatlara ihtiyaç duyulmuş ve toplu yaşam evrimleşerek yeni bir eksende kendisini göstermeye başlamıştır. Bu yeni düzende artık eski alışkanlıklar ve yaşantılar geçerliliğini yitirmiş ve insanoğlu yeni bir aşamaya geçiş yapmıştır. Bu aşama “uygarlık” olarak adlandırılmaktadır (Akalın, 2015: 14-15). 


İlkel toplumdan uygar topluma geçiş süreci insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri ve kendilerinden başka insanlara da faydalı olabilmeleri için yetenek sahibi olmaları ile başlamıştır. 
Bu yeni düzende insan ilişkileri karmaşıklaşmaya başlamıştır (McNeill, 2013: 21). 


Uygarlık seviyesi ilkel düzende geçerli olan egemenlik sınırlarının genişletilmesini zorunlu bir duruma getirmiştir. Bu zorunluluk yalnızca siyasal anlamda değil, bütüncül bir yaklaşımla kanun, fen bilimleri, yazı, kültür, yaşam, sanat ve teknoloji alanlarında varlık göstermiştir (Akalın, 2015: 15-16). 


Neolitik Dönem'de (Cilalı Taş Devri) ilkel insan avcılık ve toplayıcılık düzeninden üretken bir düzeye geçiş yapmıştır. Bu geçiş insanın hayvanları evcilleştirmesi ile başlamış ve ardından tarımda üretkenliğe geçilmiştir. Bu dönemde artık toplayıcılık yerini yetiştiriciliğe bırakmıştır. Tarımda yetiştiricilik hayvanların evcilleştirilmesinden sonra olmuştur. Çünkü evcilleşen hayvanı beslemek, ondan faydalanmak ve özellikle fiziksel 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güce sahip hayvanların yapabileceklerini keşfettikçe toprağa hükmetmek kolaylaşmıştır (Akalın, 2015: 18-21). 


İlkel toplumun basit aile düzeni yönetim konusunda karmaşık bir örgütlenme örneğini oluşturmamaktaydı. Bu durum ise yapılacak işleri basit düzeyde tutmaktaydı. Bununla birlikte, her üye çoğunlukla iklim şartlarının kölesi durumundaydı. Ancak bu düzen insanların akarsu kenarına yerleşmeye başlamaları ile birlikte değişmiştir. Akan suya yön vermek, bir diğer ifadeyle akan suya hükmetmek ve onu kendi amaçları için kullanmak örgütlü işbirliğini zorunlu bir duruma getirmekteydi. Bu işbirliğini yönetecek birisine duyulan ihtiyaç toplumda yönetici kavramının doğuşuna zemin hazırlamıştır (McNeill, 2013: 
34). 


İlkel toplumun ikinci aşamasında ise şeflik kurumu gelişmiştir. 
Şeflik kurumu insan topluluğunu çevresinde örgütleyen, savunmadan ve dini ayinlerden sorumlu kişileri görevlendiren ilkel bir yapılanma olarak varlık kazanmıştır. Ancak bu yapılanma yazılı kurallara dayanan bir süreç içerisinde işletilmemekteydi. Belirli bir düzenin varlığından söz edilebilmesine rağmen, ilişkiler resmi değil, birincil seviyede yürütülmekteydi (Diakonoff, 2004: 30). 


Yönetici kavramına tekrardan dönmek üzere anlatıma kısa bir ara vererek bu noktada bir devlet yapılanmasının ortaya çıkışını hazırlayan sebepleri sıralamak gerekmektedir. 


Devlet yapılanmasının ortaya çıkış sebepleri şunlardır (Aydın, 2013: 20): 

* Tarımda sulama yönteminin kullanılması, 

e Artı ürün elde edilmesi, 


e Artı ürünün değerlendirilmesi için yönetim-organizasyon sürecinin başlatılması, 


* Yerleşik hayatın göçebe kültürüne karşı korunması, 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* Üretebilen ve üretimi denetleyen biçiminde iki farklı toplumsal katmanlaşmanın oluşturulması, 


e Nüfus artışı, e Kalıcı yerleşim alanlarının genişlemesi, e Ticaretin fazlalaşması, 


e Meslekte uzmanlaşma sürecinin başlamasıdır. 


Tarımın gelişme gösterdiği bu dönemde büyük sulama kanallarının inşa edilmesi gerekmiştir. Ancak bunun için çok fazla insanın belirli bir düzende çalışması, yapacakları işlerin önceden planlanması ve iş sırasında ve iş bittikten sonra denetimlerin gerçekleştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Benzer biçimde büyük yapıların inşa edilmesi süreci de aynı gereksinimleri gündeme getirmiştir. Bunun için de yöneticiler, yönetici yardımcıları ve ustabaşı seviyesinde insanlar görev almışlardır. Bu iş bölümü ve astlık üstlük ilişkisi zaman içerisinde devlet bürokrasisini meydana getirmiştir. Uygarlığın başlaması ile ilk devletlerin ortaya çıkışı birbirlerini tamamlayan iki farklı süreci oluşturmaktadır (Aydın, 2013: 20). 


İleri Kamu Yönetimi 


İleri kamu yönetiminin ilk basamağını İngiltere'de başlayan Sanayi Devrimi, ikinci basamağını ise 2011 yıllarda başlayan Dijital Devrim (Sanayi 4.0) oluşturmaktadır. Bu ayrımda ilk önce Sanayi Devrimi ve kamu yönetimi üzerinde bıraktığı izler incelenecektir. 


18. Yüzyıl'ın son on yılında İngiltere merkezli Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da (13 İngiliz Kolonisi'nde) önemli dönüşümler yaşanmaya başlanmıştır. Amerika'da koloniler İngiliz Kralı George Ill'ün kontrolünden ayrı bir dünya kurmak için mücadele başlatmışlardır. Avrupa'da ise isyan ile karışık siyasi bir yükseliş hareketi gözlemlenmiştir. Avrupa'da ve Amerika'da gerçekleşen bu siyasi yükselişlerin yanı sıra Avrupa'da milyonlarca insanın hayatını etkileyen ekonomik bir hareketlilik yaşanmaya başlanmıştır. Bu hareket yeni bir dönüşümün başlangıcını oluşturmaktaydı. Bu başlangıç ile birlikte insanlık tarımsal düzenden makinelerin egemenliğinin başlayacağı yeni bir düzene geçiş yapmıştır (McNeese, 2000: 1). 


Bu yeni düzenin tetikleyicisi buhar gücü olmuştur. Buhar gücünün kullanılması mekanik bir devrimin ilk adımını oluşturmaktaydı. Gerçekte buhar gücü ilk olarak lokomotiflerde değil, madenlere baskın şeklinde dolan suyun dışarı pompalanması için kulanılmaktaydı. Farklı bir ifade ile buhar gücünün kullanıldığı ve belki de meydana gelen bir soruna çözüm yöntemi olarak düşünüldüğü yer madenlere dolan suyu dışarı çıkartmak olmuştur. Bu yapay güç ilerleyen zaman içerisinde farklı alanlarda kullanılmış ve Sanayi Devrimi'nin anahtar kavramı haline gelmiştir (McNeese, 2000: 1). 


Sanayi Devrimi'ni yalnızca buhar gücü ile bütünleştirmek yanlış bir anlamlandırma olacaktır. Sanayi Devrimi, “sanayi”, “ticaret” ve “toplum”sal yaşamda meydana gelen büyük bir dönüşümün genel adıdır. Sanayi Devrimi ile insanlık yeni bir aşamaya 


geçmiştir (Bingöl, 2013:339). 


Mekanik bir dünyadan önceki toplumsal yapının ana hatlarını incelemek gerekmektedir. Çünkü bir devrimin öncesinin bilinmesi sonrası için yorum ve daha sonrası için de tahmin yapabilmek için önemlidir. 


Siyasi bir düzen olan feodalizm 1600'lü yılların başlarında varlık gücünü kaybetmiştir. Ancak feodal düşünce yapısı, özellikle kırsal alanda, varlığını korumuştur. Toprak sahibinin güçlü olduğu bir düzende köylüler toprak ağalarına, askeri kuvvetlere, yargı organlarına ve diğer resmi kurumlara borçlu durumdaydılar (Wolfe, 2016: 6). 


Bu noktada feodalizmin anlatımsal tanımına yer vermekte fayda görülmektedir: Batı Avrupa'da milliyetçilik hareketlerinin başlamasından önce insanlar feodalizm adında bir sistemin içerisinde yaşamaktaydılar. Feodalizm sosyal bir sisteminin 


44 


teknik adıdır. Bu sistem içerisinde haklar ve yükümlülükler toprak sahiplerine ait olmaktaydı. Her küçük yönetsel birimin başında bir dük (duke), kont (count) veya başka bir soylu bulunmaktaydı. Soylu kesimin gücü kendilerine tımar olarak verilen topraktan kaynaklanmaktaydı. Bir diğer açıklama ile soylunun sahip olduğu toprak, toprak sahibi olmayanlar üzerinde baskı kurmasını kolaylaştırmaktaydı. Bu ayrıcalıklı toprak sahipliği sistemi hükümet modelinin nasıl olacağını da belirleyen bir etken olarak var olmaktaydı (Wolfe, 2016: 8). 


Feodal bir toplum düzeninde tarım ekonomik faaliyetlerin temeli konumunda bulunmaktaydı. Zenginliğin asıl kaynağı toprak olduğu için derebeyleri kendilerine bağlı kullarına (toprak işçisi veya topraksız köylü) belirli koşulları yerine getirmeleri karşılığında tarımsal faaliyetler yapabilecekleri toprakları geçici süreliğine vermekteydi. Bir diğer uygulama ise derebeylerinin topraklarını kiraya vermeleriydi (Ganshof, 1996: 9). 


Feodalizmi iki farklı açıdan anlamlandırmak mümkündür. Birinci anlam üzerine yoğunlaşanlar Orta Çağ'ın karanlık sokaklarında dünyaya ait işlerin toprak sahipliği üzerinden sürdürüldüğünü düşünmektedirler. Buna göre, bu sistem laik bir düzenin ana hatlarını çizmektedir. Diğer görüşe sahip olanlar ise feodalizme toprak sahibi soyluların merkezi yönetimin emir ve talimatlarından uzaklaşarak veya merkezi yönetimin hâkimiyeti altına girmeden kendi özerk alanlarında yaşamaları için kurgulanan bir sistem olarak yaklaşmaktadırlar. Ancak bu sistem üst bir yönetimi kabul etmediği için yönetimsiz ve boşluksal bir düzenin izlerini taşımaktadır (Bean, 1968: 1). 


Feodalizmi kamu yönetimi açısından incelemek gerekirse Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından ortaya çıkan toplumsal ve siyasal örgütlenme boşluğunun doldurulması çabasının ürünü olduğu ifade edilebilmektedir (Ağaoğulları ve Köker, 2011: 169). 
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Feodalite merkezi iktidarın ortadan kalktığı, toplumsal düzensizliklerin meydana geldiği, güvensizlik ortamının yaygınlaştığı, ticari faaliyetlerin zayıfladığı ve belirli dönemlerde durduğu, kent hayatının önemini yitirdiği bir ortamda kendisine varlık alanı bulmuştur (Ağaoğulları ve Köker, 2011: 180-181). 


Bu bağlamda değerlendirilmek üzere feodal sistemin genel karakteristik özellikleri şu şekilde sıralanabilmektedir (Ağaoğulları ve Köker, 2011: 181): 


Toprağa dayalı bir üretim biçimidir, 


Toplumsal açıdan kendi içerisinde hiyerarşik olarak örgütlenmektedir, 


Ortaya çıktığı dönemin kültürü ile yoğrulmuş bir “dünya görüşü”ne sahiptir, 


Köylüler işlediği toprağın sahibi değillerdi, 


Toprak sahibi olan feodal beyler tarımsal üretim sisteminin ve köylülerin denetleyicisi konumundaydılar. 


Feodal sistemin kamu yönetimine en önemli yansıması devletin mutlak otoriter varlığının dağılma sürecine girmiş olmasıdır. Bu sistem içerisinde merkezi yönetim anlayışı çökmüş, devletin mutlak gücü sınırlanmış, sınırsız otorite kavramı sorgulamaya açılmış ve devletin olmadığı bir düzen hayal edilmeye başlanmıştır (Kapani, 1993: 22). 


Feodal sistemde kamu yönetimi düzeni “yönetenler (senyörler)” ve “yönetilenler (köylüler ve serfler)” olmak üzere iki unsur üzerinde yükselmekteydi (Ağaoğulları ve Köker, 2011: 189). Bu noktada senyör ve serf kelimelerinin sözlük anlamına yer vermek gerekmektedir. 


Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü'nde senyör, “Orta Çağda Avrupa'da toprağı olan derebeyi” ve “Egemen hükümdarlara verilen san” olmak üzere iki biçimde tanımlanmıştır (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Senyör, Erişim Tarihi: 05.09.2020). Aynı sözlükte serf ise “Derebeylikte tarımsal 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üretimde çalışan ve toprakla birlikte alınıp satılan kişi (köle)” şeklinde tanımlanmıştır (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Serf, Erişim Tarihi: 05.09.2020). 


Serfler, senyörün emri altında hayatlarını devam ettirmekteydiler. Toplumsal tabakanın en altında serfler yer almasına rağmen, senyörler kendi içlerinde “şövalyeler, rahipler ve efendiler” olmak üzere üç gruba ayrılmaktaydılar. Bu ayrımlanma bir bakıma feodal düzenin yöneticileri olan sönyörlerin de kendi aralarında tabakalaştığını göstermektedir. Dolayısıyla tek bir yönetici sınıftan söz etmek sistemsel bütünlüğün varlığına zarar verebilecektir. “Şövalyeler” ve “efendiler” soylular tabakasını ve “rahipler” ise ruhban sınıfını (tabakasını) oluşturmaktaydı. Bu bölümlenmeyi kamu yönetimi sistemi açısından yorumlamak gerekirse toplumda “oratores (dua edenler), laboratores (çalışanlar) ve bellatores (savaşanlar)” olmak üzere üç farklı tabaka bulunmaktaydı (Ağaoğulları ve Köker, 2011: 189). Bir diğer anlatım ile feodal düzende toplumu yöneten senyörler haricinde topluma din sunumu yapan, çalışan (üreten) ve güvenlik gereksinimini sağlayan bir kesim bulunmaktaydı. 


Bu noktadan sonra konu anlatımını tekrardan sanayi devri- mine taşımak gerekirse toplumsal dönüşümün devrimsel izlerini takip etmek gerekecektir. 


Sanayi Devrimi'ni yalnızca makineleşmeye giriş süreci şeklinde anlamlandırmak bu dönüşümün sosyal yaşantıya yansımalarını dikkate almamak anlamına gelmektedir. 


Makinelerin üretim sürecine girmesi ile birlikte toprağa dayalı ekonomik sistemin gücü zayıflamış ve mevcut durumdan zaten rahatsız olan topraksız köylüler bunu bir fırsat olarak değerlendirerek kentlere göç etmişlerdir. Bu göçmen topluluk kentlerde sanayi dönemi burjuvasının alt yapılanmasını oluşturmuştur (Bingöl, 2013: 343). Bu durum bir bakıma feodal düzenin makinalaşmış biçimini yansıtmaktadır. 
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Sanayi Devrimi'nin kamu yönetimi bilimine olan katkısı ekonominin sanayi ile bütünleşerek yönetim sistemlerinde uygulanmasının ana kurgusunu oluşturmasıdır. Yakın bir bakış açısı ile sanayi, ekonomi ve yönetim üçlüsünün aynı ortamda bir bütün haline getirilmesinde ve birinde yaşanabilecek olası bir olumsuzluğun veya aksiliğin bir diğerine yansıyabileceğinin keşfedilmesinde Sanayi Devrimi önemli bir öğretici olmuştur. Bu süreç içerisinde analiz yapma alışkanlığı ve belki de öğretisi gelişmiştir. Tarım işçiliğinden fabrika işçiliğine geçiş aşamasında kentleşme hareketlerinin de hızlanması ile birlikte yeni bir sosyal düzen ortaya çıkmıştır (Arıboğan, 2007: 140). Bu düzenin yönetilmesi içinde mevcut kamu yönetimi sisteminin dönemin koşullarına göre yeniden uyarlanması gerekmiştir. Bu noktada da kamu yönetimi ileri bir aşamaya geçiş yapmıştır. 


İleri kamu yönetimi sistemi içerisinde devletler savaş yolu ile değil, teknoloji ağırlıklı sanayiye dayanan ekonomik bir düzen içerisinde birbirlerine üstünlük sağlamaya başlamışlardır (Arıboğan, 2007: 141). Ancak bu yeni düzenin devamında hiçbir zaman sıcak savaşların yaşanmayacağını öne sürmek en azından yaşanan iki büyük dünya savaşı ile perçinlenmiş olmaktadır. Bu noktada vurgulanmaya çalışılan husus ileri kamu yönetiminin ana kurgusunda gerçek mücadele alanının ekonomiye ve bilgiye dayanan bir düzen içerisinde gerçekleştiriliyor olması yer almaktadır. 


Sanayi Devrimi insanoğlunu toprak ekonomisi ile beslenen toplumdan makine ekonomisi ile beslenen topluma geçirmiş ve yeni bir düzen başlatmıştır. Günümüzde de mevcut düzen bilgi toplumuna evrimleşmiştir (MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği), 2017: 17). 


Bu evrimleşme üretimi makinalardan bir adım daha ileri götürerek dijital ortama aktarmıştır. Bu aşamaya ise Sanayi 4.0 adı verilmektedir. Bu aşamada iletişim kanallarının varlığı ve etkin bir biçimde kullanılmaları önem kazanmıştır (MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği), 2017: 29). 
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Gerçekte Sanayi 4.0 basit bir evrimleşme süreci değil, aksine zihniyette dönüşümü anlatan uygulamaya yönelik bir devrimdir. Üretimde insana bağımlılığı azaltarak teknolojinin ve internet gibi hızlı erişim araçlarının sürece dâhil edildiği bu dönüşüm ortamında iletişim teknikleri hem yön değiştirmiş hem de önem kazanmıştır. Katı kuralların yerini esnek ilişkiler düzle- mine terk etmesi bu dönüşümün önemli bir parçasını oluşturmaktadır (MÜSİAD (Müstakil Sanayıcı ve İşadamları Derneği), 2017: 29). 


Sanayi 4.0'ın kamu yönetimine katkısı bilgiyi yönetme gücünün ileri bir aşamaya taşınmasıdır.? Bu süreç içerisinde bilgi artık yönetilir bir seviyeye ulaşmıştır. Kurulan bilgi ağları vasıtasıyla manuel yapılan her işlem dijitalleştirilerek makinaya akıl katılmıştır. Her işleyen düzen bir sisteme bağlanmış (MÜSİAD (Müstakil Sanayıcı ve İşadamları Derneği), 2017:39) ve geleneksel kamu yönetimi sistemi, bu sayede, seviye atlamıştır. 


İleri Kamu Yönetimi'nin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilmektedir (MÜSİAD (Müstakil Sanayıcı ve İşadamları Derneği), 2017:50): 


Birlikte Çalışlılabilirlik: Bu süreçte insanlar ve akıllı makinalar birbirlerine uyumlaştırılarak her kamu yönetimi faaliyeti dijitalleşecek ve iletişim katı bürokratik ortamdan yumuşak sanal ortama aktarılacaktır. 


Sanallaştırma: Kamu yönetimi işleyiş süreçleri sanal ortama taşınacak ve koşulculuk uygulamalarına son verilecektir. 


Adem-i Merkeziyetçilik: İleri Kamu Yönetimi kurgusundaki adem-i merkeziyetçilik bilinenin biraz daha evrimleşmiş şeklini oluşturmaktadır. Şöyle ki merkeziyetçilikten uzaklaşılarak yerele ağırlık verilmesi sanal bir ortamda gerçekleşecek ve 


3 Bu sebepten dolayı kamu yönetiminin bu aşamasına tarafımca 'İleri Kamu 
Yönetimi! adı verilmiştir. 
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böylece aslında gizli bir merkeziyetçilik uygulaması hayata geçirilmiş olacaktır. Bu sayede vesayet denetimi de sanal ortama taşınmış olacaktır. Merkez yerel yönetimleri internet ortamında sürekli bir biçimde takip edecek ve her uygulaması elektronik ortamda denetlenecektir. Bu durumu GPS (The Global Positioning System- Küresel Konum Belirleme sistemi) ile takip edilen araçların uzaktan denetimine benzetmek mümkündür. 


Gerçek Zamanlı Analiz: Kamu yönetiminde en önemli olan unsurlardan birisi sistemin işleyiş sürecinin denetlenmesidir. Bu denetim basılı dökümanların üzerinden olabileceği gibi, mevcut uygulamaya da yansıdığı üzere, elektronik ortamda da olabilmektedir. 


Uzaktan Algılayıcı Kamu Yönetimi: Uzaktan algılama dünya yüzeyini veya dünya atmosferini bulunulan mekân dışından (dış uzaydan) çeşitli araçlar (uzak kaynaklı uydular) kullanarak veya havadan çeşitli hava araçlarından faydalanarak gözlemleme tekniğidir. Uzaktan algılama elektromagnetik spektrumun bir bölümünü veya çok sayıda parçasını kullanmaktadır. Elektromagnetik spektrum dünya yüzeyi tarafından yansıtılan veya emilen elektromagnetik enerjiyi kayıt altına almaktadır. Radyasyon veya ışınım olarak tanımlanan maddeden yayılan enerji hem nesnenin özelliklerinden hem de nesneye çarpan ışınımdan (aydınlatma) etkilenmektedir (Aggarwal, 2003: 
23). 


Uzaktan algılama aynı zamanda dünya gözlemi anlamına da gelmektedir. Uzaktan algılama dünya yüzeyinde bulunan nesnelerin veya alanların doğrudan temas olmadan incelenmesine atıf yapmaktadır (Aggarwal, 2003: 23). Uzaktan algılama ile ilgili bir başka tanım ise şu şekilde yapılabilmektedir: Uzaktan algılama dünya yüzeyi hakkında yüzey ile doğrudan temas kur- 


4 Orijinal yazımı “from out of space” olan ifade tarafımca “dış uzaydan” 
şeklinde tercüme edilmiştir. 
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madan bilgi edinmek için kullanılan bir bilim dalı ve bir dereceye kadar da sanattır. Uzaktan algılamanın temelinde yansıtılan ve emilen enerjinin işlemlenmesi, analiz edilmesi ve bunun bilgiye dönüştürülmesi yer almaktadır (Natural Resources Canada, 2016: 5). 


Uzaktan algılama temel olarak çok disiplinli bir bilim dalıdır. 
Uzaktan algılama optik, spektroskopi (izgeölçümü, görüngeleme, tayfölçümü5), fotoğraf, bilgisayar, elektronik, iletişim (telekominikasyon) ve uydu yerleştirme gibi bilim dallarını bünyesinde barındırmaktadır. Bir diğer ifadeyle uzaktan algılama bu çeşitli disiplinlerin bir birleşimi veya kombinasyonudur (Aggarwal, 2003: 24). 


Uzaktan algılamanın sekiz adet önemli veya belirgin dönemi bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür (Melesse vd., 2007: 3211-3212): 


Hava kökenli uzaktan algılama dönemi, 


Tam gelişmemiş uzay kaynaklı uydu uzaktan algılama dönemi, 


Casus uydu uzaktan algılama dönemi, 


Meteorolojik uydu alıcısı uzaktan algılama dönemi, 


Kara uydusu uzaktan algılama dönemi, 


Dünya gözlemleme sistemi uzaktan algılama dönemi, 


Yeni milenyum çağı uzaktan algılama dönemi, 


Özel endüstri uzaktan algılama dönemi. 


Uzaktan algılama imgeleri normal şartlar altında dijital imgeler şeklinde görülmektedirler. Elde edilen resimlerden veya veri- 


5 Tayfölçümü, “Işığı renklere ayırma ve inceleme eylemi” anlamına 
gelmektedir. (Bkz. Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Tayfölçümü, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option-com bts&view-bts,Erişim Tarihi: 06.10.2020). 
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lerden en iyi sonucu elde edebilmek için görüntü işleme süreçlerinden faydalanılabilmektedir (What is Remote Sensing?, (1) Erişim Tarihi: 06.10.2020). 


Uzaktan algılamanın kullanıldığı alanları şu şekilde sıralanabilmektedir What is Remote Sensing?, (2) Erişim Tarihi: 06.10.2020): 


e Kıyı uygulamaları 
* Okyanus uygulamaları, 


* Fırtına, deprem, erozyon gibi zarar verici unsurların izlenmesi, 


* Doğal kaynakların yönetimi. 


Sanayi 4.0 uygulaması kapsamında uzaktan algılama yöntemini kamu yönetimi sistemine uyarlamak gerekirse sistemin işleyiş düzeni değişime uğramaktadır. Şöyle ki uzaktan algılama sayesinde kamusal işler ve sonuçları basılı doküman ve gerçek kişi denetçiler vasıtasıyla değil, sanal olarak görüntülü ve sesli bir biçimde makinalar aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 
Böyle bir uygulamanın ilk ayak izlerine elektronik devlet (e- devlet) ve elektronik imza uygulamalarında rastlamak mümkündür. 


Deneyci Kamu Yönetimi 


Deneyci kamu yönetimi sisteminin temelini yaşayarak öğrenme ilkesi oluşturmaktadır. Yaşayarak öğrenme teorik anlatımın yerini uygulamalara bırakması ve önceden öngörülemeyen her işlem sonucunun kayıt altına alınarak, ileri aşamalarda bu tecrübelerden faydalanmak yöntemiyle kamu yönetimi sisteminin işleyişini düzenlemeyi ifade etmektedir. Bu aşamada yönetim teorileri yerini yaşayarak öğrenme ilkesine veya temel düşüncesine bırakacaktır. Yaşayarak öğrenilen her tecrübe kurgusal anlatımdan yola çıkılarak uygulamaya yansıtılmaya çalışılan fikirden daha değerli konumdadır. Deneyci kamu yönetiminin anlatımına bu noktada son verilerek bu düşüncenin çıkış kaynaklarına değinmek yararlı olacaktır. 
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John Lock'a göre zihin ideaların depolandığı bir alanı ifade etmektedir. Bu ifade bir anlamlandırma, belki de bir sembolize etme uğraşından daha ileri gidememektedir. Zihin kendisine emanet edilen “duyum” ve “düşünce”ler ile hareket kabiliyetine ulaşmaktadır. Böylece zihin dışarıdan algıladığı gönderimler ile kendi içerisinde yorumladığı sonuçları birleştirmektedir. Bu birleştirmeden önce zihin herhangi bir eyleme hazırlıklı değildir. Bir diğer anlatım biçimi ile zihin, temel olarak, kendisini hareket ettirecek unsurlardan yoksundur (Hanratty, 2002: 
35). 


Deneyci kamu yönetiminin temelinde David Hume'un «“...tecrübe ve gözleme dayanan bilgi teorisi..”nin ana hatları yer almaktadır (Hanratty, 2002: 51). 


İnsan bilgiyi nasıl elde eder? Bu sorunun cevabı sonradan edinme kavramı ile açıklanabilmektedir. Dolayısıyla bilgi doguştan gelen bir edinim değildir (Locke, 2004: 17). Bu noktada ikinci bir soru gündeme gelmektedir. İnsanın faaliyetlerini tasarımlayan zihin ihtiyaç duyduğu bilgileri nereden edinmektedir? Doğuştan getirilemeyen bilginin temel kaynağı “deney”dir. 
Bilgi deney olarak adlandırılan faaliyetin zemininde yükselmektedir (Locke, 2004: 97). Buna göre kamu yönetiminde önemli olan sistemin işleyiş düzenindeki deneyimlerdir. Önceden zihinsel bir dünyada teori oluşturarak sistemi bu teoriye uyumlaştırma çabası yerine, sistemi normal akışına bırakarak deney yolu ile ulaşılan verileri sisteme tekrardan eklemleyerek daha iyi sonuçların elde edilmesine çalışılması gerekmektedir. 


Konuyu tekrardan Locke'a taşımak gerekirse “doğuştan düşüncelerin” ol(a)mayacağı ifade edilebilmektedir. Ancak bu noktada da Tanrısal bilginin sorgulamasını yapan Spinoza'ya atıf yapmak gerekmektedir. Çünkü Locke'a göre düşünceler sonradan var olmakta, Spinoza'ya göre ise düşünceler zaten varlık içerisinde yoğrularak Tanrısal bir ışıkla insanın içine doğmaktadır. Tanrı evreni ve dolayısıyla da insanı kuşatan bir varlıktır. 
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Her olay ve söz Tanrı ile anlam bulmaktadır. Tanrı'nın yokluğunda soyut ve somut her varlık ve olay değersizleşmekte ve bir açıdan da anlamsızlaşmaktadır. Spinoza'ya göre insan Tanrı tarafından yaratıldığı ve Tanrı'nın evrenin tamamına hükmettiği gerçeğinden hareketle bilgilerin temel kaynağı da Tanrı olmaktadır. Her varlık Tanrı'nın “özünden türemiş” olmasından dolayı iki sonuç ortaya çıkmaktadır. Birincisi, insanın özü Tanrı'ya dayanmaktadır ve Tanrı'nın bildikleri insana aktarılmıştır. İkincisi ise her insan kendi içinde Tanrı'dan bir “öz” taşıdığına göre “Tanrı bilgi”si ile donatılmış durumdadır. Tanrı bilinen veya bilinmeyen her olayın başlangıç ve bitiş noktasını oluşturduğuna göre Tanrı düşüncesi ve fikri de bilginin temel kaynağını oluşturmaktadır (Gökberk, 2010: 25-261-295). Bu tür düşünceler feodal aristokratik akıl ile yorumlandığında insanın doğuştan bilgi donatımına sahip olduğu sonucuna varılmaktadır. Oysaki bu inanış bilimden uzak, Kilise'nin kendi görüşlerini inananlarına aktarmaya çalıştığı bir zeminde ilerleyen bir tür algıda yanılmaydı. Belki de bu yanılma iman etmenin temel kurallarının eksen kaymasına uğradığı benzetme türü özelinde bir algılayış biçimiydi (Şenel, 1995: 336). 


Locke insanın sahip olduğu tüm bilgilerin “dış dünya”dan geldiğini ifade etmekteydi. Çünkü zihin doğuştan gelen bir kodlama sistemine sahip değildi. Zihin üzerine yazılan her bilgi yaşamın doğal akışı içerisinde edinilen tecrübeleden elde edilmekteydi. Dolayısıyla zihin temiz ve boş bir kâğıt veya “tabula rasa”ydı. Bu boş kâğıdın üzerine yazılan her bilginin temel kaynağı “deneyim”dir. Buna göre tecrübe edilmeyen bir bilgiye ulaşmanın yolu yoktur (Şenel, 1995:336-337). Locke'a göre zihin, duyular aracılığı ile tekil unsur içeren veya kısmi donanıma sahip ve işlenmesi gereken düşünceleri “boş oda” içerisine almaktadır. Odanın boşluğu benzetmesi üzerinden zihnin daha önce hiçbir kodlamanın etkisi ile karşılaşmadığı anlatılmaya çalışılmaktadır. Zihin, bu aşamadan sonra, yeni gelen düşünceleri kodlayarak odanın boşluklarına yerleştirmektedir. 
Bu işlem sırasında zihin hem düşünceleri tanımakta hem de kodlayarak onlara yeni bir görünüm kazandırmaktadır. Çünkü 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zihin aynı düşünce ile karşılaştığı noktada artık bu düşünce kendisi için yeni değil, eski kodlar üzerinden hareketle bilinen bir düşünceyi oluşturmaktadır (Locke, 1992: 66). Locke zihnin eylem kapasitesini beyaz kâğıt benzetmesi üzeridnen açıklama girişiminde bulunmuştur. Çünkü Locke'a göre zihin doğuştan boştur. Zihnin hiçbir kodlamanın etkisi altında değildir. İnsan deney veya deneyim ile zihninin boşluklarını doldurmaktadır. 
Buna göre bir insanın bilgisi sadece deney veya deneyimden meydana gelmektedir (Locke, 1992: 85). Bu noktada kısa bir açıklama yapmak gerekmektedir. Locke'un zihni boş levhaya benzetmesi, kendisinden çok önce yaşamış Gazâli'nin anlatımında zaten geçmektedir. Dolayısıyla bu boş levha anlamlandırması üzerinde biraz olsun düşünmek gerekmektedir. Acaba bu anlamlandırmanın gerçek sahibi kimdir? John Locke mu, yoksa Gazâli mi? Bu sorunun cevabı ileri anlatımlarda verilecektir. Öyleyse söz konusu anlatıma kaldığımız yerden devam edelim... 


Hume'a göre zihin “izlenim” ve “tasarım” olmak üzere iki etken tarafından tetiklenen olaylar zincirinden kopan parçaları seçkinci bir yaklaşımla ayıklayarak algılamaktadır (Hume, 2009: 17). Dolayısıyla, Hume'un anlatmaya çalıştığı, bu ayıklama sürecinde ilk olarak izlemek ve ikinci olarak da izlemeden elde edilen verileri iyi bir tasarım ile içselleştirmek gerektiğidir. Bu noktada Locke ve Hume'un aynı eksek etrafında düşüncelerini şekillendirmeye çalıştıkları anlaşılabilmektedir. Sonuç itibarıyla bilgi üretimi deneye dayanan bir faaliyettir. 


Bu noktaya kadar anlatılanlardan kamu yönetimi sisteminin işleyiş düzenini zihinsel ve kurgusal teorilere dayandırmak yerine, deneysel ve uygulamaya yönelik eylemlerden elde edilebilecek sonuçlara göre sistemi en iyileştirmenin uygun olacağı düşünülmektedir. 


Pozitivizm doğa bilimlerinin sosyal bilimlere uyarlanmış biçimini kurgulayan bir bakış açısına sahiptir. Pozitivizm 19. Yüzyıl'da Auguste Comte (1789-1857) tarafından oluşturulmuş bir 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düşünce sistemi ve olaylara bakış açısıdır. Pozitivist bakış açısına sahip araştırmacılar çoğunlukla nicel veriler üzerinden hareket ederler. Bu doğrultuda “deneyler, taramalar ve istatistikler”den faydalanmaktadırlar. Bu noktada önem taşıyan konu nesnel verilere ulaşmak ve hipotezleri deneylemektir. Ancak pozitivist bakış açısının eksik bir tarafı ve eleştiri alan yönü ise sosyal bilimler başlığı altında sayısal verilere odaklanılmasıdır (Neuman, 2014a: 120-121). Bu aşamada ise kamu yönetiminin sadece sayısal veriler üzerinden anlamlandırılmaya çalışılması eksik bir analiz sürecini ortaya çıkartacaktır. 


Emile Durkheim toplumsal olguların nesnelliğine vurgu yaparak değerlendirmeye alınan konunun nesne varsayımı üzerinden incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bir diğer açıklama ile Durkheim toplumsal olgulara nesne yüklemesi üzerinden yaklaşmıştır. Bu mantık çerçevesinde ise görünen ve varlığı nesnel şekilde açıklanabilen gerçekliklere odaklanılırken, görünme gerçekliği konusunda somut verilere ulaşılamayan iç güdüleyici hareketlere önem verilmemektedir. Dolayısıyla iç güdüleyici hareketler incelenmeye değer bulunmamıştır (Neuman, 2014a: 123). 


Deneyci Kamu Yönetimi için en uygun araştırma yöntemi pozitivist bakış açısı içerisinde şekillenmektedir. Çünkü deneye dayanan bir araştırma, pozitivisit yaklaşımın kurguladığı düzen içerisinde daha gerçekçi sonuçlar ortaya çıkartabilmektedir. 
Deneyci yaklaşım, bir bakıma, pozitivist yaklaşımın ilkelerinden destek almaktadır (Neuman, 2014b: 358). 
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KAMU YÖNETİMİ İÇİN YENİ BİR 
KAVRAMSALLAŞTIRMA: YEREL KAMU YÖNETİMİ 


Kamu yönetimini tek bir boyuttan yalın bir biçimde değerlendirmek yerine, bir bilim dalının olması gereken çok boyutluluk özelliği kapsamında değişik açılardan yorumlamak gerekmektedir. Toplumsal araçlar olarak adlandırılan bazı unsurların gerçekte kamu yönetiminin birer parçası olduğunu vurgulamayı amaçlayan bu bölüm, kamu yönetimini iki parça halinde değerlendirmek gerekliliği üzerine kurgulanmıştır. Bu bağlamda kamu yönetimi iç ve dış aygıtlara sahip bütünsel bir yapılanma olarak tasvir edilmiştir. Böylece kamu yönetiminin örgütsel bir parçası olan yerel yönetimlerin dış aygıtlar kapsamındaki yeni kurgusu sonucunda “Yerel Kamu Yönetimi! olarak adlandırılması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu bölümden beklenen sonuç devlet bilimi olarak adlandırılan kamu yönetiminin gerçekte yalnızca devletin üç erkinden biri olan yürütme ile ilgilendiği düşüncesinin yerine, kamu yönetiminin dışında kalan, ancak doğrudan ilişkisi bulunan dış aygıtların devlet bilimi içerisine dâhil edilerek yerel yönetimlerin “Yerel Kamu Yönetimi” şekline dönüştürülmesi tezini savunmaktır. Bununla birlikte, idealize edilen bir diğer hedefise mutlak bir sonuç olarak tarafımca dış aygıtlar sınıflandırmasına tabi tutulan özel sektör, sivil toplum, aile ve vakıf kavramlarının kamu yönetimi aygıtları içerisine dâhil edilmesi gerekliliğini tartışmaktır. Varılmak istenen nihai sonuç kamu yönetiminin dış aygıtları kapsamında kurgulanan bütünsel birlikteliğin kamu yönetiminin örgütlenme biçiminin geleneksel öznesi olan yerel yönetimler yerine “Yerel Kamu Yönetimi? kavramını Türk Kamu Yönetimi Sistemi'ne kazandırabilmektir. 


Kamu yönetimi siyasi irade tarafından üretilen kamu politikalarının uygulanması için birey ve kurumların bir araya gelerek oluşturduğu bir sistemi tanımlamaktadır. Kamu yönetiminin en temel işlevi hükümetin günlük işlemlerini sürdürebilmesi için bir araç olarak görev yapmasıdır. Devletin temel işlevleri olan yasama, yürütme ve yargı arasından kamu yönetiminin 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ilgi alanı yürütmedir. Ancak kamu yönetimini yalnızca yürütme ile sınırlandırmak doğru bir yaklaşım biçimi değildir. Bu sebepten dolayı kamu yönetimini dar ve geniş anlamı ile iki biçimde yorumlamak gerekmektedir. Kamu yönetimi dar anlamı ile devletin yürütme gücünü sembolize ederken, geniş anlamı ile devletin bütün fonksiyonlarını ifade etmektedir (Tortop vd., 2012: 265-267). 


Bu bölümde kamu yönetiminin iç aygıtlarının incelenmesinin yanında, kurgumuzu tamamlayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz dış aygıtların neliğine ilişkin açıklamalarda bulunmak gerekmektedir. Kurgumuz kapsamında özel sektör, sivil toplum, aile ve vakıflar 'Yerel Kamu Yönetimi'nin araçları olarak tasvir edilmiştir. “Yerel Kamu Yönetimi'ni açıklayabilmek ve yeni bir tanım getirebilmek için kamu yönetiminin geleneksel iç aygıtları yeterli olmamaktadır. Çünkü Yerel Kamu Yönetimi! kurgusu ile kamu yönetiminin standart örgütlenmesinin dışına çıkılmaktadır. 


Yerelde “çok aktörlülük” olgusu bu bölümün özünü oluşturmaktadır. Bu kapsamda yukarıda unsurlar halinde ifade edilen özneler çok aktörlülük olgusunun aktör öznelerini meydana getirmektedirler. Bu bağlamda yeni kurgulanan çok aktörlü yerel örgütlenme biçimi “Yerel Kamu Yönetimi! adı ile ilkeselleştirilmeye çalışılmaktadır. 


Örgütlenme kamu yönetiminin önemli bir sorunsalını meydana getirmektedir. Yönetim bilimi açısından kamu yönetiminin nasıl örgütleneceği veya yapılanacağı tartışma konuları arasında yer almaktadır. Kamu yönetiminde örgütlenme kamu kurumlarının, kamu personellerinin ve yetki ve görevlerin nasıl yapılandırılacağını sorunlaştırarak çözüme kavuşturan bir ilkedir. Günümüze kadar yapılan çalışmalarda kamu yönetiminin idari açıdan “merkezden yönetim” ve “yerinden yönetim” olmak üzere iki şekilde örgütlendiği ortaya konulmuştur (Eryılmaz, 2012a: 105). Bu bölümde yerinden yönetim ilkesinin idari açıdan yerel yönetim şekliyle somutlaştığı kabulünü yeniden şekillendirilerek “Yerel Kamu Yönetimi” haline dönüştürülmesini öngören bir tezin kurgusu yapılmaya çalışılacaktır. 
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KAMU YÖNETİMİNİN İÇ AYGITLARI 


Kamu yönetimi devletin sürekliliğini sağlayabilmek ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla çeşitli mal ve sunumların üretildiği ve halkın kullanımına sunulduğu bir sistemin genel adıdır. Bir sistem olarak tasvir edilen kamu yönetiminin de her sistemde olduğu gibi çeşitli öznelere sahip olması gerekmektedir (Eryılmaz, 2012a: 14). Bu öznelerin kamu yönetimi ile doğrudan ilişkili olanlarına kamu yönetiminin iç aygıtları adı verilmektedir. Bu iç aygıtlar aşağıda maddeler halinde incelenmiştir. 


Aşağıda da görülebileceği gibi aslında genel kabul gören altı tane kamu yönetimi aygıtı vardır. Ancak tarafımca siyasi partiler adı altında bir yedincinin daha eklenmesi ihtiyacı hissedilmiştir. İlgili başlık altında daha kapsamlı bir biçimde açıklanacağını vurgulamakla birlikte, bir ön hazırlık olarak Eski Yunan'dan itibaren siyasi partilerin birey veya vatandaş ile doğrudan ilişkisinin temel alındığının ifade edilmesi gerekmektedir. 


Memur (Kamu Görevlisi) 


Kamu yönetimi bir sistem olarak işletilmeye muhtaç bir bütünlüktür. Bu bütünlüğü işleten kişilere kamu görevlileri adı verilmektedir. Kusursuz bir sistemin kurgulandığı bir düzen içerisinde bu sistemi işleten kamu görevlilerinin yeterlilikleri olması gereken düzeyde değilse, sistemin işleyiş düzeninde sorunların çıkması kaçınılmazdır. Kamu görevlileri toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve sunumların üretilmesinde görev almalarından dolayı ortaya çıkan sunum kalitesi ile doğrudan ilişkilidirler. Dolayısıyla iyi yetişmemiş ve yeterlilik sahibi olmayan kamu görevlilerinin görev yaptığı bir sistemin uzun dönemde işleyemez duruma gelmesi olasılıklar dâhilindedir (Eryılmaz, 2012a: 15; Parlak ve Sobacı, 2012: 25). 
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Yasal Düzenlemeler 


Yasal düzenlemeler anayasa, kanunlar, yönetmelikler, idari kararlar, idari kararlar kapsamında ortaya çıkan yargı kararları ve uygulamaya yönelik eylemlerini içeren geniş bir alanı ifade etmektedir (Eryılmaz, 2012a: 15). Bu yasal düzenlemeler kamu yönetiminin örgütlenme biçiminden işleyiş düzenine kadar geniş bir alanda yönlendirici olmaktadırlar (Parlak ve Sobacı, 2012: 25). 


Siyasi Partiler 


Bir devletin siyasal düzeni içerisinde bireylerin tek tek etkisinin olduğu kabul edilmekle birlikte, belirli amaçlar dâhilinde örgütlenmiş bireylerin oluşturdukları yapılanmaların, örgütlerin veya organizasyonların daha fazla ve önemli görevler üstlendiğinin vurgulanması gerekmektedir. Çünkü Dursun'a (2012: 253) göre çağdaş siyasal sistemlerin en etkili siyasal aracı siyasi partilerdir (Dursun, 2012: 253). Devlet de siyasal bir sistem olarak nitelendirildiği takdirde siyasi partilerin devletin aygıtları arasında sayılması gerekmektedir. Bu gereklilik siyasi partinin tanımı içerisinde gizlenmiş bir sonuçtur. Bu sebepten dolayı siyasi partinin neliğine veya daha açık bir ifadeyle ne işe yaradığına değinmekte fayda vardır. Bu noktaya gelmeden önce belirtilmesi gereken önemli bir konu bulunmaktadır. Dursun'a göre (2012:253) çağdaş siyasal sisteminin en etkili aracının siyasi partiler olması mevcut durumun kısa bir analizini oluşturmaktadır. Ancak söz konusu bu analizin bıraktığı izlerden dolayı ileri bir aşamada bu durumun dönüşmeyeceği ve yeni bir kurgu ile ortaya çıkmayacağı anlamına ulaşmak sessiz bir değerlendirmenin çığlık atan bir sonucunu oluşturmaktadır. İçerisinde yaşanılan sistemin bütünlüğü kapsamında siyasi partileri bu şekilde değerlendirmek, belki kabul edilebilirlik sınırları içerisinde dururken, siyasi partisiz bir sistemin tasarımlandığı ve toplumsal ve devlet düzeninin sivillik ruhu ile donatılarak yeniden kurgulandığı noktada siyasi partilere de ihtiyaç kalmayacaktır. Bu geleceğin nasıl tasarımlanacağını ise bir sonraki çalışmamda yer verecek olmamdan dolayı anlatımıma kaldığım yerden devam ediyorum. 


Siyasi partiler belirli bir program çerçevesinde siyasal iktidarı ele geçirmek amacıyla örgütlenmiş yapılanmalardır. Her siyasi partinin birbirinden farklı oluşu toplumsal tabanlarının değişkenlik göstermesi ve savundukları ideolojilerin farklılığından kaynaklanmaktadır. Siyasi partiler, demokratik olsun veya olmasın, her siyasal örgütlenmede siyasal rejimin işletilmesi adına önemli görevler üstlenmektedirler (Kışlalı, 2011: 261). 


Devletlerin sahip oldukları nüfus sayısı arttıkça Eski Yunan modelinde olduğu gibi insanları bir alana toplayarak oy birliği veya oyçokluğu ile siyasal karar almanın imkânı kalmamıştır. 
Doğrudan demokrasinin temel araçları arasında yer alan "halkoylaması"nda dahi siyasi partilerin toplumu yönlendirdikleri bilinmektedir. Nüfus sayısı arttıkça yöneten ile yönetilen arasındaki ilişkiler birinci dereceden uzaklaşarak resmi ilişkiler haline gelmektedir. Siyasal iktidar devlet içerisinde hükümet adı altında örgütlenirken, siyasal iktidarı ele geçirmek isteyen kişilerin örgütlenmesi de en doğal yaşantılardan birisini meydana getirmektedir. Toplumun kendisini yönetecek olan kişileri seçmesi ve toplumsal farklılıkların temsil edilebilmesi için siyasal partiler işlevsel bir araç niteliğindedir. Devletin, bir ilçenin veya bir köyün yönetimine aday olan yüzlerce (belki de binlerce) kişi arasından belirli sayıdaki kişilerin siyasi partiler tarafından ayıklanarak seçilmesi durumu söz konusu olmasaydı, seçmen açısından belki de hiç birisini tanımadığı adaylar arasından seçim yapmak kolay olmayacaktı. Bununla birlikte, siyasi partilerin aday gösterdikleri kişilerin kefili oldukları sözünü vermesi seçimi daha da kolaylaştırmaktadır (Kışlalı, 2011: 268). Elbette bu noktada siyasi seçimlerde bağımsız adaylar da diğerleri ile birlikte seçime girerek yarışabilmektedirler. Bağımsız adaylar arasından milletvekili dahi seçilebilmesine rağmen, siyasi bir partinin desteklediği bir adayın seçilme olasılığının daha yüksek olduğunu ifade etmek gerekmektedir. 


Siyasi partiler hemen hemen her devletin siyasal düzeninin etken bir unsuru olarak görev yapmaktadırlar. Demokratik, otoriter veya totaliter niteliğe sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün siyasal sistemlerde çağdaş toplumun en önemli kurumlarından birisi siyasi partilerdir. Siyasal açıdan modernleş(e)memiş toplumlar dışında siyasi partiye sahip olmayan bir düzen bulmak oldukça zordur. Bu açıdan değerlendirildiği takdirde siyasi partilerin modern devletin işleyiş düzeninin temel unsurları arasında yer alması gerekmektedir. Siyasi partiler iktidarı elde ettikten sonra devletin siyasal organları olarak da nitelendirilebilecek yasama ve yürütme organları üzerinde önemli etkilere sahip olmaktadırlar. Bu etkiler yasama ve yürütmenin amaçlarını gerçekleştirebilecek bir rol kapsamında siyasi partiler ile doğrudan iletişime geçmeleri kapsamında açıklanabilmektedir. Siyasi partilerin "yönetme" ve "hükümet etme" fonksiyonları devlet yapılanması altında varlık kazanmakta ve yasama ve yürütme erkleri kapsamında somutlaşmaktadır (Kapani, 2010: 175-184). 


Siyasi parti yöneticisi siyasal iktidara sahip olduktan sonra parlamentodan güç ve yetki alarak hükümeti kurmaktadır. Hükümet ise siyasi parti aracılığıyla devletin ve toplumun hukuk kuralları ile yönetilmesi için görev yapan bir kurumdur (Öztekin, 2012: 35). Böylece siyasi parti hükümet kurumu aracılığı ile devleti yönetme yeteneğine kavuşmuş olmaktadır. 


Sonuç itibarıyla, tarafımca, devlet ile siyasi parti arasındaki doğrudan yakınlığın sebebi siyasi partinin devlet yönetimini hukuksal düzlemde kabul edilebilir yollardan ele geçirmek isteyen siyasal bir topluluk olduğu gerçeği (Dursun, 2012: 256) ile açıklanmaya çalışılmıştır. 
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Mali Kaynak 


Kamu yönetimi sisteminin işleyişi vatandaşlardan toplanan vergiler ile sürdürülmektedir. Diğer bir ifadeyle vergiler kamu yönetiminin mali kaynağını oluşturmaktadır. Hangi kamu sunumunun ne zaman, nerede ve ne ölçüde üretileceği sahip olunan mali kaynağa bağlıdır. Kamu yönetiminin düzenli bir biçimde işleyebilmesi için mali kaynakların yeterli bir düzeyde olması ve elde edilen kaynakların ise tutumlu bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Bu gereklilikten kamu yöneticileri doğrudan sorumludurlar. Çünkü mali kaynakları etkili ve verimli bir biçimde kullanmak ve gerekli görülen noktalarda arttırılmasına karar vermek yetkisi kamu yöneticilerinin sorumluluğu altındadır. Nitekim Türkiye'de de olduğu gibi her devletin mücadele etmesi gereken en önemli sorunlardan birisi "bütçe açığı"dır (Eryılmaz, 2012a: 15; Parlak ve Sobacı, 2012: 
25). 


Kamu Politikası 


Kamu politikası toplumsal sorunlara çözüm önerileri getirebilmek için üretilen çözümsel ve taktiksel yöntemlerdir. Bu yöntemler idari karar alma, alınan kararları uygulamaya koyma, sorunlara farklı çözüm önerileri üretme, farklı tercihler arasında rasyonel tercihler yapma ve sorunları çözebilecek en etkili ve verimli yöntemleri belirleme faaliyetlerini kapsamaktadır. Kamu politikası üretmek genel olarak siyasi yöneticilerin görevidir. Siyasi yöneticilerin belirli bir alanda almış oldukları kararlar ve takip ettikleri yöntemler kamu politikalarını oluşturmaktadır (Eryılmaz, 2012a: 14; Parlak ve Sobacı, 2012: 24- 25). Siyasi yöneticiler değiştikçe devletin çeşitli sorunlara veya olaylara karşı üretmiş olduğu kamu politikalarında da değişiklik gözlemlenebilmektedir. Örneğin, mevcut durumda iktidarda bulunan siyasi iradenin takip etmiş olduğu politika gereği meydana gelen bir sorun kapsamında ılımlı davranılabilirken, siyasi iradenin (demokratik veya demokratik olmayan 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yöntemler sonucunda) değişmesi ile iktidara gelen yeni iradenin izlemiş olduğu politikalar) gereği devletin ılımlı tavrında bir sertleşme yaşanabilmektedir. Bu yaklaşımların hepsi kamu politikası ile ilgilidir. 


Halk 


Halk bir ülkede yaşayan insanların bütününe verilen isimdir. 
Halk kamu yönetiminin beşeri unsurunu oluşturmakla birlikte, yalnızca mekanik bir aygıt olmaktan uzaklaşıldığını ve bunun yanında toplumsal bir kurgusunun olduğunu da vurgulamaktadır (Eryılmaz, 2012a: 14). 


Örgüt 


İnsanların ve faaliyetlerin etkili ve üretken bir sistem içerisinde yer alması insan-kurum ilişkisini verimli kılmakta ve faaliyetlerin bir bütün halinde işlemesine yardımcı olmaktadır (Tortop vd., 2017: 267). Bu bütünlük kamu yönetiminin örgütsel yapılanması şeklinde anlamlandırılabileceği gibi kamu kurumları üzerinden de ifade edilebilmektedir. Daha kısa bir ifadeyle kamu yönetimi için örgüt kamu kurumları anlamına gelmektedir. Kamu yönetimi kamu kurumları aracılığıyla sunumlarını somut bir biçime dönüştürmektedir. Devlet, kamu yönetiminin işleyebilmesi için kamu kurumlarını merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde örgütlemektedir. Ancak bu noktada gerçekleştirilecek olan sunumların türü de önem taşımaktadır (Eryılmaz, 2012a: 14; Parlak ve Sobacı, 2012: 24). 
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KAMU YÖNETİMİNİN DIŞ AYGITLARI 


Kamu yönetiminin dış aygıtlarından amaçlanan devletin hiyerarşik yapılanmasına dâhil olmayan ve aynı zamanda da devletin (hiyerarşik anlamda) müdahale alanı dışında kalan, ancak devlet ile doğrudan bağlantısı olan unsurlardır. İlgili unsurların devlet dışında olduğu kabul edilebilmekle birlikte, devlet ile olan bağlantısını tespit etmek önem taşımaktadır. 


Kamu yönetiminin dış aygıtlarından beklenen belirli kamusal sunumların ve sorumlulukların devlet dışı unsurlara devredilmesi sonucunda kendi kendine “yeterlilik” düzeyinin arttırılmasıdır. Bu yöntemin kamu yönetimi kuramları içerisinde geliştirilerek gelecekteki refah devlet çıkmazı, sunum gerçekleşimi ve vatandaş tatmini sorunlarına bir cevap (Rosanvallon, 2004: 226) olarak hazırlanması gerekmektedir. 


Bu çalışmada kurgulanmaya çalışılan anlatım özelinde kamu yönetimi ile toplumsal yapı birbirini tamamlayan iki bütüncü özne oldukları şeklinde değerlendirilmiştir. Bu sebepten dolayı bu çalışmada toplum ve yapısı ile kamu yönetimi işleyen bir makinenin iki hareketli parçası gibi anlamlandırılmışlardır. 


Bu noktada ise çağdaş bir toplumun yapısını oluşturan etken alt öznelerin bilinmesi gerekmektedir. Buna göre “gile, eğitim, örgütlü kamuoyu, ekonomi ve devlet” bir toplumun bütününü oluşturan alt öznelerdir. Çünkü bu alt öznelerin her biri kendi aralarında biri bir diğerinin yükünü hafifletebilecek nitelikte tümleyen bir görev üstlenmektedirler (Ozankaya, 1992: 214). 


Özel Sektör 


Özel sektör bireylerin özgür girişimlerinin bütününü anlatan bir genellemeye sahiptir. Özgür girişim bireylerin kendi yetenekleri ile sermaye tedarik etmelerini ifade ettiği gibi, bireylere bu sermayeyi özgür iradeleri ile istediği alanda kullanmaları hakkını da vermektedir. Özgür girişim sınırsız bir özgürlük 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değildir. Belirli durumlarda devlet tarafından çıkarılan kanunlar ile sınırlandırılmış durumdadırlar. Ancak özel sektör yönetim, üretim, finansman ve denetimde kendi özgürlüğüne sahiptir. Özel sektörde çalışanlar işletme sahipleri tarafından kendilerinin belirledikleri ölçütler dikkate alınarak işe alınmaktadırlar. Yönetici kadrosunda görev yapanlar ya dışarıdan çalışan statüsünde göreve alınmakta ya da doğrudan işletme sahibi tarafından bu görev yerine getirilmektedir. İşlerin kamu sektöründe olduğu gibi yapılması durumu özel sektörde geçerli bir kural değildir. Bir diğer anlatım ile kamu ile özel sektör arasında kuralsal birtakım farklılıklar gözlemlenebilmektedir. Bunun sebebi ise özel sektörün kâr amaçlı çalışmasıdır. Yapılan işlerin belirli bir sürede, kalitede ve verimlilikte yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla bir işin yapılması bir durumdur, ancak ilgili işin başarı ile yapılması ise ayrı bir durumdur. Özel sektörün çalışma koşulları kamu kurumlarına göre daha ağırdır. Her durumdan önce özel sektör çalışanının belirli bir seviyenin üstünde performans gösteremediği noktada işini kaybetme olumsuzluğu söz konusudur. Bununla birlikte, kısıtlı zaman ve ağır rekabet koşulları altında çalışan yöneticiler sürekli bir biçimde iş stresine maruz kalmaktadırlar (Özdevecioğlu, 2002:120). Bu sebeplerden dolayı özel sektör kamu sektörüne göre daha aktif, yorucu, stresli, rekabetçi, ağır, uzun mesai saatli bir çalışma hayatına sahiptir. Ancak kabul edilmesi gerekir ki özel sektör daha üretken, verimli ve artı değer üreten bir alanı oluşturmaktadır. 


Özel sektör kamu sunumlarının gerçekleştirilmesinde almaşık veya seçenekli bir yöntem olarak da değerlendirilebilmektedir. 
Dünyada kamu sunumlarının özelleştirmeler yolu ile özel sektöre devredilmesi yaygınlık kazanmıştır. Batıdan örnek vermek gerekirse, İngiltere 1979 yılından başlayarak 1990'lı yıllara kadar geçen süre içerisinde özelleştirme faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğunu gerçekleştirmiştir. Sosyalist rejimlerin terk ettiği Doğu kanat ülkelerinde de özelleştirme uygulamaları güncel bir duruma gelmiştir. Özelleştirmenin dünya genelinde yaygınlık kazanmasına rağmen, sosyal nitelikli kamu sunumlarının özel sektöre devri sonrasında hangi sunumun nasıl ve ne ölçüde üretileceği konusunda belirlenmiş bir kamu politikası bulunmamaktadır (Çevik, 2012: 203). 


Özel sektörün temel amacının kâr elde etmek olmasından dolayı sağlık, eğitim ve sosyal nitelik taşıyan sunumların tamamının olduğu gibi devredilmesi söz konusu olamamaktadır. Bununla birlikte, devlet kamu yönetiminin yetişemediği veya yeterli düzeyde sunum üretemediği alanlarda mali destek sağlayarak bazı kamu sunumlarının özel sektöre devredilmesi konusunda gönüllü davranabilmektedir. Ancak özelleştirmenin vatandaş odaklı sonuçlanacak biçimde yapılması ve kamu sunumu gerçekleştirme görevini üstlenen şirketlerin kamu yararını yıpratıcı etkilerden ve uygulamalardan kaçınması gerekmektedir (Çevik, 2012: 203). Devletin bu noktadaki görevi ise özelleştirdiği sunumu takip ederek kamu yararına ve vatandaş çıkarına aykırı gördüğü eylemlere müdahale etmektir. Dolayısıyla devletin kamu sunumu üreten olmak yerine, denetleyici konumuna çekilmesi önem taşımaktadır. Çünkü devletin bütüncül yapısı özel sektör gibi hareketli ve çevik olmadığı için kamu sunumu üretebilecek bir konumda değildir. Devlet temel kamu sunumlarını (adalet, diplomasi, iç ve dış güvenlik) üstlenmeli, diğer sunumlar için özel sektörün önünü açmalıdır. Bu noktada sağlık ve eğitim konusunda devletin denetleyicilik, yönlendiricilik ve koordine sağlayıcılık görevlerinin dışında bu tür sunumların tamamının özel girişimlere devredilmesi olumlu sonuçların üretilmesi açısından gerekli bir durumdur. 
Örneğin, eğitim alanında ders içerikleri devlet tarafından oluşturulmalı, ancak sunumlar özel girişimciler tarafından yerine getirilmelidir. Devlet temel eğitim gibi tamamen ücretsiz olması gereken süreci benzer biçimde özel girişimleri destekleyerek olduğu gibi devam ettirebilir... Devletin bu alandan uygulayıcı olarak çekilmesi ise disiplini, başarıyı ve verimliliği arttıracaktır. Benzer biçimde genel halk sağlığı için devlet kuralları belirlemeli, sosyal devlet olma niteliklerinin tamamını yerine getirmeli, gerekli durumlarda ücretsiz sağlık hizmeti 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vermeli, ancak bunu özel sektör aracılığı ile yapmalıdır. Sağlıktan kimler ücretsiz yararlanıyor ise aynı sistem devam etmeli, devlet kendisinin üretip sunduğu sağlık işlemleri için harcadığı parayı özel sektöre aktarmalı ve sağlık sunumları devletin denetimi altında özel sektör tarafından yerine getirilmelidir. Bir diğer anlatım ile temel eğitimden yüksek eğitime kadar devletin koordinesi ve denetimi altında eğitim sisteminin başına bir patron atanmalıdır. Böylece memuriyetin vermiş olduğu anlamsız öz güven ile mevcut durumda varlık kazanan başarısızlık ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır. Sonuç itibarıyla tüm eğitim personeli çalıştırılmış olacaktır. Sağlık sistemi için de aynı programın uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. 


Aşırı biçimde büyüme gösteren devletin küçültülmesi ve yeni düzenlemelerin daha fazla piyasaya uyumlu olması gerekmektedir. Bununla birlikte, kamu sunumlarının gerçekleştirilmeleri açısından özel sektörün yetkilendirilmesi gerekliliği de vurgulanması gereken diğer bir başlıktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin 42. Başkanı Bill Clinton'un çok bilinen sözü konuyu özetler niteliktedir: “Büyük devlet çağı artık sona ermiştir.” (Haufler, 2001: 11). 


Özel sektörün taşıma, enerji sağlama, içme suyu temin etme ve iletişim altyapısını kurma gibi kamusal sunumların gerçekleştirilmesindeki performansının (başarım) kamu sektörünün performansı ile kıyaslandığında daha fazla verimli bir görünüm sergilediği kabul edilmektedir. Artış gösteren verimliliğin birden fazla sebebi kısaca şu şekilde sıralanabilmektedir (Delmon, 2009: 10-11): 
e Finansal verimliliği (veya finansal mühendisliği) özendirerek sermayenin ortalama maliyetinin düşürülmesi, * Maliyet verimliliği üzerine yoğunlaşılarak işçi ve malzeme bedellerinin kabul edilebilir bir seviyeye getiril- 


mesi, 


* Problem çözme faaliyetlerinde ticari bir yaklaşım tarzının kullanılması, 
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* İş verimliliğini ve performansını geliştirebilmek için yeniliklerin özendirilmesi, 

* Yönetimde şeffaflığın geliştirilerek rekabetin ve hesap verebilirliğin arttırılması ve böylece paranın değerinde de bir artışın gözlemlenmesi, 


* Kamu sunumlarının siyasetin etkisinden kurtarılmasıdır. 


Refah devletinin izleyeceği seyir hakkındaki tartışmalar devletin denetimi veya özelleştirme seçeneği arasında kararsızlaşmıştır. Ekonomik gelecek ve ideolojik beklentiler alanında yaşanan tartışmalar sosyal devletin mi yoksa özelleştirmenin mi yaygınlaştırılması gerekliliği üzerine kurgulanmıştır. Bu kurgu farklılıklar arasında bir dengenin olmasını zorunlu kılmakla birlikte, tartışmaların yönü kutuplaşmaya çevrilmiş durumdadır. Geleceğin “devletçi” ve “liberal” senaryolar üzerinden tartışılmaya çalışılmasından dolayı (Rosanvallon, 2004: 223) yeni bir modelin kurgusu henüz yapılmamıştır. 


Sivil Toplum 


Devlet ile toplum arasındaki ilişkilerin niteliği, bireyin devlet karşısındaki konumu, bireysel özgürlüklerin korunması ve devletin işlem alanının hangi sınırlar içerisinde kalması gerekliliği üzerine tartışılan konular kamu hukukunun çözmesi gereken sorunlar olarak ortaya çıkmaktadırlar (Doğan, 2002: 1). 
Kamu yönetimi açısından değerlendirildiğinde karşımıza birer sorun olarak çıkan konulara sivil toplum kurgusu üzerinden yaklaşılması gerekmektedir. Çünkü devlet yalnızca tüzel kişiliğe sahip kurumlardan meydana gelmemekte, insan unsuru devletin varlık kazanabilmesi adına önem taşımaktadır. Böylece kamu yönetimine farklı bir açıdan yaklaşılacağı ve ilgili sorunlara değişik çözüm yollarının bulunabileceği öngörülmektedir. 
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Her işin devlet tarafından yapılması ve devletin olmadığı yerde büyük bir çözümsüzlüğün olacağı düşüncesi Türk siyasal kültürüne egemen olmuştur. Bu düşüncenin yaygınlığından dolayı bazı kesimler sivil topluma mesafeli yaklaşmakta ve kavramın anlamını daraltmaktadırlar (Çaha, 2005: 9). Bu inancın tersine dünyada yaşanan son gelişmeler devlete olan güvenin ve inancın zayıfladığı yönünde bir fikir birliği oluşturmaktadır. Devlet kutsal ve güçlü bir varlık olmaktan uzaklaşmış ve kamu kaynaklarını olması gereken verimlikten uzak biçimde tüketen bir kurum haline geldiği görüşü yaygınlık kazanmıştır. Devletin belirli görevleri yerine getirirken etkinlikten uzak bir performans sergilemesi bu sunumlar için devletten ayrı örgütlenmelerin varlığını olumlu anlamda tartışılır duruma getirmiştir. Bu tartışma ortamı da sivil toplumun gelişme gösterebilmesi için uygun zemini hazırladığı fikrini desteklemektedir (Emini, 2013: 43). Ancak açık bir biçimde ifade edilmesi gereken önemli bir husus ise devletin kutsallaştırıldığı, içselleştirildiği ve sosyal yaşamın en üst sırasına konulduğu bir toplum yapısı özelinde “sivil toplum” idealini genişletebilmenin kolay bir uğraş olmadığıdır (Çaha, 2012: 10). Bu bağlamda ilk önce sivil toplumun kavramsal çerçevesinin çizilmesi önem taşımaktadır. 


Sivil toplumun özünde çoğulculuk yapısı bulunmaktadır. Buna göre, bireyselliğin tek başına kendisine zemin oluşturabileceği hiçbir rasyonel davranış biçimi bulunmamaktadır. İdeal toplum katı bir bireycilik anlayışı ile özdeşleştirilemeyeceği gibi bireyden yoksun da değildir. En azından bu yönde bir anlatımın olması düşünülememektedir. Sivil toplum bireyin çoğulculuk anlayışı ile desteklendiği (veya zenginleştirildiği) bir alanı ifade etmektedir (Barry, 2005: 57). 


Sivil toplum tanımsal olarak özgürlüklerin bütünleştiği bir alan kurgusuna sahiptir. Sivil toplumun üyeleri her başlıktan önce devlet dışı faaliyetlerle uğraşan kesim arasında yer almaktadırlar. Üyelerin yönetim üzerinde baskı kurmak ve beklentilerini karşılattırmak için giriştikleri faaliyetler genel olarak da kendi 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ilgi alanlarına girmektedir. Bununla birlikte, sivil toplum yönetime dışarıdan müdahale etmeye çalışırken kendi öz kimliğini de koruma altına almaktadır. Muhafazası sağlanmış öz kimliğin yönetime müdahale ettiği bu özerk alan da sivil toplum olarak adlandırılmaktadır (Demir, 2014a: 62). 


Sivil toplumun hedefinde devletin sivilleşmesi gerekliliği yer almaktadır. Diğer bir ifadeyle toplumdan ve toplumun beklentilerinden uzaklaşmış bir devlet örgütlenmesi altında sivil toplumun varlığı veya var olacağı beklentisi tartışmalıdır. Her alanda mutlak bir biçimde söz hakkına sahip olan devletin birey ile kendi arasına kendi denetimi dışında kalacak başka aracı kurumların girmesine izin vermesi elbette beklenememektedir (Çaha, 2005: 16). Bu durum ise sivil toplum ile devletin birbirinden ayrılması gerektiğini öngören fikirlerin tartışılması gerekliliğini gündeme getirmektedir. Gerçek bir anlamlandırmanın analizi kapsamında ifade edilmesi gereken en önemli durum ise sivil toplumun devlet ile hiçbir zaman bütünleşmediğidir. Çünkü sivillik ile kurumsallık birbirleri ile uyumlu bir bütünlük oluşturmayacak kadar ayrı alanların konularını oluşturmaktadırlar. 


Sivil toplumun devletten ayrıldığı düşüncesine ilk olarak Georg Wilhelm Friedrich Hegel'de rastlanmaktadır. Çünkü Hegel'in düşlerinde sivil toplum ekonomik amaçları doğrultusunda aileden uzaklaşan bireylerin alanı olarak kurgulanmaktadır. Bu görüşe göre birey devletin yanında değil, karşısındadır. Söz konusu bu karşıtlık sivil toplumun Hegelci görüşü doğrultusunda savunulmaktadır. Karl Marx ise Hegel'in birey-devlet ayrılığı görüşüne karşı çıkmaktadır. Marx'a göre devlet kendiliğinden ortaya çıkmış bir varlık değil, bireysel çıkarların getirmiş olduğu zorunluluktan türeyen yapısal birleşmenin bir ürünüdür. 
Bireylerin karşılıklı çıkarlarının birleştirilmesinden ortaya çıkan devlet sivil toplum ile de doğrudan ilişkilidir (Caniklioğlu, 2007:17). Ancak bu zorunlu ilişki devlette bir görev veya resmi bir makamı ele geçirmek amacı dışında sürdürülmektedir. Diger bir ifadeyle sivil toplumun devlet ile olan iletişim kurgusunda devletin rolünü ele geçirmek gibi bir amaç bulunmamaktadır. Sivil toplum ile siyasal toplum bulundukları yer itibarıyla benzerlik gösterseler de amaçları kapsamında birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Sivil toplum birey ile devlet arasında yer alırken, siyasal toplum ise sivil toplum ile devlet arasında durmakta ve bir iletişim kanalı vazifesi görmektedir (Doğan, 2002: 
249). 


Sivil toplum ulusal ve yerel düzeyde karar alma ve alınan kararları uygulama sürecinde önemli fonksiyonlara sahiptir (Emini, 2013: 46). Sivil toplumun bu fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için devletin müdahalesi dışında kalacak sivil bir alanın oluşturulması ve sivil kimliğin meşrulaştırılması gerekmektedir. Bu gerekliliği somut bir konuma geçirerek sivillik kavramına ulaşabilmek için bireysellik idealini taşıyan bireylerin toplumun içerisinde yer alması önem taşımaktadır. Bu noktada bireylere önemli görevler düşmektedir. Çünkü sivil toplum devletin güdümünden çıkmış veya çıkmayı başarabilmiş bireylerin oluşturabilecekleri bir alanı meydana getirmektedir (Çaha, 2012: 11). 


Aile 


Aile toplumsal bir kurum olarak tarihsel kökenleri oldukça eskiye dayanmaktadır. Hemen her toplumda her birey bir aile içerisinde doğmakta, büyümekte ve toplumsallaşmaktadır. 
Aile evlilik olarak adlandırılan bir sözleşme ile kurumsallık kazanmaktadır. Bu kurumsal birlikteliğin temel görevi bireyi içinde yaşayacağı toplumun kurallarına göre toplumsal hayata hazırlamaktır. İnsan, sosyal bir varlık olmasından dolayı, toplumdan soyutlanmış bir biçimde yaşayamamaktadır. Aynı zamanda, insan yavrusu diğer canlıların aksine ilkel bir biçimde dünyaya gelmektedir. Yeni doğan bir insan varlığını sürdürebilmek için ailenin bakımına muhtaçtır. Bununla birlikte, her toplum ölen üyelerinin yerine yenilerini koyarak bir sonraki 


72 


geleceğe hazırlanmaktadır. Bu noktada da ailenin görevi bireylerin toplumsallaşmasını sağlamaktır (Özkalp, 2011: 121). 
Toplumsallaştırma, bir bakıma, bireyin toplum içerisinde yaşayabilecek yeteneklerle donatılması sürecidir. Bu süreç sonucunda birey toplumsal bir kimlik kazanmış olmaktadır. Toplumsallaşmayı başaran veya toplumsallaşmanın özgüllüğünde yaşamayı öğrenen bir bireyin bu seviyeden sonra başkaları olmadan hayatını devam ettirmesi oldukça zordur (Ergil, 1984: 23-24). Dolayısıyla aile her yeni doğan birey için bir okul vazifesi görmektedir. 


Anne ve baba kız ve erkek çocuklarını toplumun genel kural, adet, gelenek ve göreneklerine uygun biçimde hazırlamak konusunda birinci dereceden sorumluluk sahibidir. Bu sayede kız ve erkek çocuklar gelecekteki rollerine henüz çocukluk yıllarında uyum sağlamaktadırlar (Özkalp, 2011: 127). Örneğin, kız çocuklarının annelik rolüne hazırlanabilmesi için bebeklerle oynaması toplumsal açıdan kabul görürken, erkek çocuklarının bebeklerle oynaması kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. 
Ancak bu durum farklı toplumun genel özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Dolayısıyla her toplumun çocuklarını eğitmesi ve geleceğe taşıma şekilleri birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Bu durumu her toplumun genel karakterine göre değerlendirmek daha doğru sonuçların üretilmebilmesi açısında önem taşımaktadır. 


Aile her toplumda önemli görevler üstlenmiş olmasından dolayı temel kamu kurumları arasında sayılmaktadır. Bu kabulün temel varsayımı ailenin toplumsal görevler üstlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Aile geleneksel toplumdan modern topluma geçiş aşamasında görevleri açısından kendi kendine yeterli olmaktan uzaklaşmış ve daha çok toplumsal görevler üstlenen bir yapıya kavuşmuştur (Çevik, 2012: 204). 


Toplumlar yaşanan gelişmelere ve ortaya çıkan yeniliklere uyum sağlamak zorundadırlar. Bu uyumlaşma süreci, aynı zamanda, yeniliklerden faydalanmayı da gerektirmektedir. Toplumların uyumlaşma sürecinde sorun yaşadığı ve yeniliklere kapalı kaldığı bir ortamın şekillendirilmesi zor bir iştir. Değişim, direnebilme sorununun (Keleş, 2013: 57) aşıldığı durumda gerçekleşen bir süreçtir. 


Toplumsal değişme toplumun tamamını etkileyen bir işleve sahiptir. Değişime karşı direnç gösteremeyen kurumların zaman içerisinde ortadan kalkacağı tezi henüz doğrulanamamakla birlikte, önemli bir gündem maddesini de canlı tutmaktadır. 
Zaman içerisinde yaşanan toplumsal değişme karşısında kendisini korumaya çalışan birey toplumsal olanın içerisinde birey olmanın değerinden ödün vermeden kendi öz kimliğini bütünsellik içerisinde kabul ettirmeye çalışmaktadır. Ancak bu durum bireyin toplum içerisinde yalnızlaşmasına ve hatta yabancılaşmasına da sebep olabilmektedir. Aile kurumunun önemi de bireyin yalnızlaşmaya başladığı alanda başlamaktadır. 
Çünkü aile bireyi sosyalleştiren ve toplumsal hayata hazırlayan en temel araçtır. Gerçekte birey kendisini toplumsal kurallarla çevrelenmiş ve sınırlandırılmış bir durumda bulmaktadır. Toplumsal kuralların katılığından özgürlüğe geçiş yapmak isteyen birey bir süre sonra çabasının faydasız olduğunun farkına varmaktadır. Bireyin kendisini kurallar boşluğunda yalnız hissetmesi sonucunda çabalarının yerini var olmasının tek amacı olarak gördüğü bireysel ahlak kuralları almaktadır. Bu durum bir bakıma çabaların yerini ahlak kurallarına bırakması sonucunu meydana getirmektedir. Bu noktaya kadar anlatılan düşler ve gerçekler arasındaki bağlantıyı ise aile kurumu sağlamaktadır. 
Aile bireyin özgürleşme ideali ile toplumsal düzene karşı gelmesinin önünde eğitici bir engel olarak dururken, aynı zamanda bireyin yalnızlaşmasının da önüne geçmektedir (Bayer, 2013:103-104). 


Toplumsal örgütlenmenin ilk başlangıç noktasını aile oluşturmaktadır (Cansel, 1969: 11). Devletin her alanda yer alma çabası ve toplumun her kesimine müdahale etme girişimi bireyi 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çözemeyeceği sorunları ile yüzleşmekten çekinmemesini sağlamış ve devlet aile yerine ikame edilir olmuştur (Özkalp, 2011: 
127). 


Sosyal politikaların belirlenmesinde aile önemli bir etken konumuna yükselmiştir. Devlet bu aşamada birinci dereceden ulaşamadığı yaşlı, engelli ve yoksulların bakımını ilk önce aile kurumuna devretmiştir. Böyle bir ülkede devletin otoritesinin olmadığı ifade edilemeyeceği gibi, söz konusu durumun sistematik analizinin yapıldığı noktada halkın refahının sağlaması konusunda devletin kuşatıcı rolünün ihmal edildiği sonucuna ulaşmak da yanlış bir başlangıç noktasının daha da yanlış bir sonucunu ortaya çıkartacaktır. Devlet özel sektör, sivil toplum ve aile kurumundan faydalanarak toplumun refah seviyesini yükseltmeye çalışmaktadır. Bir toplumun temel refah sağlayıcılığı görevinin birinci dereceden aile kurumu tarafından yerine getirmesinden dolayı, devlet yalnızca ailenin yetersiz kaldığı durumlarda görev üstlenmektedir. Devletin yetersiz kaldığı ve özel sektörün olması gereken düzeyde destekleyemediği sosyal alanlarda oluşan boşluğu doldurmada aile kurumu etkin bir araç nitelemesiye görev yapabilmektedir (Kesgin, 2012a: 43-44). Böylece kurgusunu yapmaya çalıştığım “Yerel Kamu Yönetimi” örgütlenme biçiminde aile kurumunun kamu yönetiminin dış aygıtları içerisinde yer alması bağlamında yerel düzeyde fonksiyonel bir kurum olduğu anlatımı desteklenmiş olmaktadır. 


Vakıf 


İslam coğrafyasında kentlerin genel mimarisinde ve kırsal kesimin düzenlenmesinde vakıfların önemli görevleri bulunmaktaydı (Ortaylı, 2008: 311). Osmanlı Devleti'nde kamu sunumu sisteminin temel dayanak noktasını kişilerin kurduğu vakıflar oluşturmaktaydı. Vakıflar kanuni bir zorunluluk gereği değil, tamamen kişisel girişimler sonucunda kurulmaktaydılar. Vakıfları kuran kişiler genellikle vakıf yöneticiliğine kendi ailelerinden kişileri getirmekteydiler. Vakıfların faaliyetleri kapsamında denetlenmesinden ve gözetilmesinden üst seviyedeki devlet yöneticileri olan sadrazam, şeyhülislam, darussaãde ağası ve İstanbul kadısı gibi görevliler sorumluydu. Vakfı kuran kişinin vakıf yöneticiliğe geçebilecek nesillerinin tükenmesi durumunda, sorumluluk vakfın bağlı olduğu makam tarafından yeterlilik sahibi kişilere devredilmekteydi. Vakıfların kuruluşları her ne kadar gönüllülük esasına dayanmakta ise de zaman içerisinde devletin merkeziyetçilik uygulamaları vakıf yönetimlerine de yansımış ve halkın hayır nitelikli özel girişimcilik duyguları yok edilmiştir (Eryılmaz, 2010: 68-69). 


Osmanlıdaki vakıf anlayışının temelinde dini faaliyetlerin yürütülmesi ve hayır işlerinin gerçekleştirilmesi yer almaktaydı. 
Bu sebepten dolayı vakıflar dini bir ibadet amacıyla kurulurken, sağlamış olduğu sosyal faydalar açısından da toplumun geneline katkı sağlamaktaydılar. Vakıfların topluma olan faydaları yalnızca sosyal alan ile sınırlı değildi. Vakıflar, aynı zamanda, eğitim, kültür, din, imar, sağlık ve sosyal yardım yatırımlarını finanse eden kurumlar olmalarından dolayı, mali açıdan da önem taşıyan yapılanmalar olarak varlık göstermekteydiler. Benzer biçimde, vakıf sistemi, bu alanlarda görev yapan veya sunum üreten kişilerin aylık maaşlarını ödeyerek, merkez maliyesi ve tımar sisteminden sonra Osmanlı mali sistemine katkı sağlayan üçüncü alt unsur olmuştur. Osmanlı vakıf sistemi “özerk ve demokratik bir sivil toplum sistemi” olarak bireysel girişimlerle kurulmasına ve yönetilmesine rağmen, devletin denetiminden ayrı tutulmuş kurumlar değillerdi (Kara ve Çelik, 2011: 162-163). Sayıları oldukça fazla olan vakıfların işleyişini, hesaplarının denetimini ve yönetiminin faaliyetlerini kontrol ve takip etmek kadıların başlıca görevleri arasında yer almaktaydı (Ortaylı, 2008: 315). 


Osmanlı'da kent sunumlarını yerine getirebilecek günümüz anlayışında bir belediye teşkilatının olmaması ve kent yönetiminin bütün sunumları yerine getirebilecek güçten yoksun olması 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sebebiyle, kentsel sunumlar vakıflar tarafından gerçekleştirilmekteydi. Örneğin, su ve kanalizasyon işleri vakıflar tarafından görüldüğü gibi, itfaiye ve temizlik işleri de bazı gruplar ve kent halkı tarafından yerine getirilmekteydi (Ortaylı, 2008: 287). Bu geleneğe Akdeniz ve Ortadoğu şehirlerinde de rastlamak mümkündür. Bu noktadan hareketle İslam ile bütünleşen vakıf kurumunun daha eski dönemlere kadar uzandığı ve Budist ve Zedüşti rahiplerinin “bimaristan”6 ve “hastaneleri” vakıf statüsünde kurduğu ileri sürülmektedir (Ortaylı, 2008: 72). 


Vakıf yerine getirmiş olduğu görevler itibarıyla sosyal düzenin önemli bir parçasını oluşturmaktaydı. Bu sosyal düzen içerisinde kişisel mallar kamunun kullanımına sunulmakta, böylece bireysellikten toplumsallığa geçiş ile birlikte kişisel mal varlıkları kamusallaştırılmaktadır. Vakıf sistemi katılımcılık ve paylaşma ilkeleri üzerine kurgulanmıştır. Çünkü günün koşulları altında toplumsal uzlaşının ve huzurun sağlanamadığı bir düzen içerisinde bireylerin tek başlarına mutlu olmalarının imkânının olmadığı düşünülmekteydi (Bayartan, 2008: 157). 
Bu bağlamda değerlendirildiği takdirde nihai aşamada ifade edilmesi gereken husus vakıf kültürünün toplumsal hayatın gereklerini karşılayan bütünsel bir yapıyı oluşturmuş olmasıdır. 
Çünkü Osmanlı Devleti'nin sosyo-kültürel ve dinsel yapısı vakıf sisteminin gelişmesi ve yaygınlaşması için uygun bir zemini oluşturmaktaydı (Türkmen, 2012: 122). 


6 Bimaristan İslam medeniyetinin eski dönemlerinde sağlık kurumlarına 
verilen isimdir. Farsça kökenli bir kelime olan “bimaristan” temelde hasta insan anlamına gelen “bimar” ile hasta insanların bakıldığı yer, bina ve ev anlamlarına sahip olan “istan” kelimelerinin birleştirilmesi sonucunda meydana gelmiş birleşik bir kelimedir (Bkz. Roziah Sidik Mat Sidek, “Transformation of Hospital in the Islamic Civilization From Medical Treatment Centre into a Teaching Hospital”, The Social Sciences, (Medwell Journals), Volume: 7, Issue: 3, 2012, pp.435-439, p. 435). 
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KAMU YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ 


Örgüt belirli bir faaliyeti gerçekleştirmek için başta birey olmak üzere diğer çeşitli öğelerin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bütünsel bir sistemdir. Örgütlenme ise bu sistemin eylemsel biçimidir. Diğer bir ifadeyle örgütün kuruluş amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için yer ve zaman tayin ettikten ve personel ve araç-gereç temin ettikten sonra elde edilen öğelerinamaçlara uygun bir biçimde yetki ve görevler de dikkate alınarak kişiler ve birimler arasında dağıtılması sürecidir (Hamdi, 2013: 48-49). 


Her örgütsel yapıda kendisine ayrı görevler verilmiş, tanımlanmış ve kendi içinde daha küçük birimlere bölünmüş farklı birimler bulunmaktadır. Örgütler genel anlamda kurulma amaçlarına ulaşabilmek için yetkilerinin bölümlendiği bir düzeni sembolize etmektedirler. Örgütler sıradan bir süreç sonucunda değil, aksine bilinçli bir tasarım sonucunda oluşturulmaktadırlar. Örgütlerin tasarımında cevap verilmesi gereken en önemli soru ise şudur: Tasarlanan örgütte hangi bölümler (veya birimler) yer almalı ve bu bölümler hangi ölçütler dikkate alınarak kurulmalıdır? (Polatoğlu, 2003: 18). Bu sorunun cevabını verebildiğimiz zaman “Yerel Kamu Yönetimi” kurgusunu da tamamlamış olacağız. 


Kamu yönetiminin amacını konumuz açısından önem taşıyan boyuttan iki dereceli olarak değerlendirmek gerekirse ilgili sonuç hükümetin ve onun yönettiği toplumun arasındaki ilişkilerin iyi düzeyde anlaşılabilmesi için gerekli olan unsurları açıklayabilmek ve toplumsal gereksinimlerin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan “kamusal siyasaların” oluşturulmasına katkı sağlayabilmek şeklinde ifade edilebilmektedir (Ergun, 2012: 
647). 


Kamu yönetimi için yeni bir örgütlenme sisteminin kurulmasının düşünüldüğü noktada siyasi, hukuki, toplumsal, yönetsel ve duygusal başta olmak üzere çok sayıda farklı etkenin yardımı 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ile geniş çaplı bir analizin yapılması gerekmektedir (Polatoğlu, 2003: 18). 


Kamu yönetiminde örgütlenme, genel anlamda, “merkezden yönetim” ve “yerinden yönetim” olmak üzere iki temel ilke üzerinden kurgulanmaktadır (Gözler, 2011: 37). Bu kurgu esas itibarıyla hukuksal bir konuya atıfta bulunmaktan daha çok, yönetim anlayışı, kamu politikaları ve sunum gerekleri ile doğrudan bağlantılıdır (Eryılmaz, 2012a: 127). Dolayısıyla kamu yönetiminin örgütlenmesi konusunda yapılacak herhangi bir girişimin temel çıkış noktasını hukuksal veya anayasal temeller üzerinde değil, yönetim anlayışı ve halkın beklentileri zemininde temellendirmek gerekmektedir. 


Ancak ülkelerin kamu yönetimi sistemlerinin şekillenmesinde başta anayasa olmak üzere kanunların da etkili olduğunu ve bu iki unsurun genel çerçeveyi oluşturduğunu belirtmek gerekmektedir. Geriye kalan kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik ve tarihi unsurlar ise ana temayı meydana getirmektedirler (Eryılmaz, 2012a: 129). 


Kamu yönetiminin geçen yüzyıldaki baskın örgütlenme biçimi “Weberyen bürokratik örgütlenme” ilkesi kapsamında şekillenmekteydi. Bürokratik örgütlenme tarzı devletlerin yönetim biçiminin üniter, federatif veya konfederatif olup olmadığı dikkate alınmadan ortak bir uygulama ilkesi gibi algılanması sonucunda kamu yönetimlerinin örgütlenmesinde hâkim konuma yükselmiştir. Devletlerin ideolojileri ister toplumsal çıkarlar için bireysel çıkarların reddedilmesi gerekliliğinin düşünüldüğü, ister bireysel çıkarların her türlü koşul altında savunulması gerektiğine inanıldığı, isterse de devlet yapılanmasının en kutsal varlık olduğu düşüncesinin kabul gördüğü bir düzenek üzerinde şekillensin bürokratik örgütlenme açısından çok farklı bir sonuç ortaya çıkmamaktadır. Dolayısıyla bürokratik örgütlenme dışında yeni bir alternatifin kendisini gösterebildiği bir sistemin varlığından söz etmek oldukça zordur. 
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Günümüzde yaşanan gelişmeler ise kamu yönetiminin yeni örgütlenme anlayışlarına sıcak baktığı bir zemini oluşturmuştur (Ateş, 2011: 127). Bürokrasi her anahtar yuvasına uyan bir kapı açıcı tasarımına sahiptir. Bürokrasinin bu şekilde kurgulanmış ve her sisteme uygunmuş gibi davranılmış olmasından bürokrasi değil, yönetim sistemini bürokratik değerler üzerine kurgulayan veya kurgulanmasını düşünen yöneticiler suçludur. Bürokrasi yönetim sistemleri için kolay bir sürecin başarısız sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Dolayısıyla sağladığı kolaylık ve tekdüzelik bürokrasiyi, gerçekte olmadığı biçimde, mantıklı bir araç olduğu yönünde algılatmaktadır. 
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GELENEKSELLİKTEN MODERNLİK ÖTESİNE GEÇİŞ 


Modernleşme genel olarak tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişi anlatan bir kavramdır. Toplumun geleneksel yapısından uzaklaştırılarak çağın ihtiyaçlarına ve getirmiş olduğu zorunluluklarına göre yeniden modellenmesi gerekliliğini vurgulayan modernleşme, eski değerlerin yok sayılması anlamını da içermektedir (Aslan ve Yılmaz, 2001: 94). Modernizm geleneksellikten uzaklaşarak ve gelenekselliğin aşırı yüklerini toplumun ve yönetim sisteminin üzerinden atarak “yeni biçimler” yaratmayı hedeflemektedir. Modernizm bir toplumun ulaşmak istediği hedefleri temsil etmesinden dolayı evrensel bir niteliğe sahiptir. Bu evrenselliği mimari sanattan edebiyata kadar geniş bir alanda gözlemlemek mümkündür (Ergun, 2012: 646). Postmodernizm, modernizmi yok sayarak anlaşılamamaktadır. 
Farklı görüş açılarında yer almalarına rağmen, her ikisi de 20. 
Yüzyıl'da sanayileşmiş ve mekanikleşmiş toplumlara tepki olarak ortaya çıkmıştır (Hossain ve Karim, 2013: 174). Postmodernizm gelenekselliğe dokunmadan var olanı yeni türlere evrimleştirmenin amacını taşımaktadır. Çünkü postmodernizme göre yeni olan hiçbir durum yoktur. Yeni gibi görünen varlıksal durumlar aslında eskisinin tür değiştirmiş şekilleridirler. Dolayısıyla postmodernizmde evrensellik söz konusu değildir (Ergun, 2012: 646). Postmodernizm kabul edilenin ötesine geçmek için kullanılan bir stratejidir (Eagan, 2009: 141). Benzer biçimde stratejik bir yaklaşım olarak hiyerarşi düzeninin, organizasyon ve kontrol gibi merkezileşmiş kavramlar, örgütsel ağlar ve yönetişim gibi ilkeler tarafından sıklıkla etkinsizleştirilmeye çalışıldığı gözlemlenmektedir. Kamu yönetimi eyleme yönelik amaçlar ile donatılmış bir disiplin olmasından dolayı, bu değişikliklerin yüzeysel bir anlamdan daha çok sözlüksel bir anlama vurgu yaptığı düşünülebilmektedir (Bogason, 1999: 7). 


Geleneksel kamu yönetimi örgütlenmesi temellerini Max Weber'in attığı bürokratik örgütlerle temsil edilmektedir (Yıldırım, 2010: 704). Weber, devlet yönetiminin tek yanlı hiyerarşik 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yapılanmasının olduğunu ve yukarıdan aşağıya doğru örgütlenen bir düzeni bulunduğunu belirtmiştir. Diğer bir ifadeyle kamu politikalarının devletin en üst düzey yöneticileri tarafından belirlenerek aşağıya doğru uygulanması için aktarıldığını ve her kademede bir üstüne rapor verildiğini vurgulamıştır (Pfiffner, 2004: 443). Bu örgütler ve örgütlenme biçimi, merkezden yönetim, hiyerarşiye dayanan yapılanma, kurallara katı biçimde bağlılık, dikey teşkilatlanma ve genel yönetsel yapılanmalar modern örgütlerin kurgulanmasında dikkate alınan özellikleri oluşturmaktadırlar. Postmodern söylemde geleneksel yapılanmalar varlıklarını korumakla birlikte, işleyiş düzenleri açısından farklılık göstermişlerdir. Bu farklılık kamu yönetiminin evrenselliğinden yöreliğine geçiş sürecinde ortaya çıkmaktadır (Yıldırım, 2010: 704). 


Weber bürokrasiye ne mutlak biçimde bağlı olmuştur, ne de karşı bir tavır içerisine girmiştir. Konu hakkında farklı zamanlarda oldukça belirgin fikirler sergilemiştir. Bununla birlikte, Weber modernizm hakkında şüpheye götüren bir duruş sergilememiştir. Kararlı bir biçimde modernizmin tarafında durmuş ve modernlik öncesine ise karşı çıkmıştır (Clegg, 1997: 4). 


Yüzeysellikten uzaklaşarak biraz daha noktasal bir anlatımın sergilenmesi gerektiği noktada postmodem teorinin toplumun ekonomik alanda geleneksellikten uzaklaşarak modernleştiği, iş gücünün şirketleştiği ve müdahaleci devlet yapısının bu niteliğini terk ettiği yeni bir döneme vurgu yapmakta olduğu ifade edilebilmektedir. Bu dönem özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni ve modem bir toplumun doğuşuna işaret etmektedir (Aydın, 2013: 87). 


Postmodern dünyada kamu yönetimi farklı biçimde algılanmaktadır (Riccucci, 2010: 90). Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 1990'ların başlarından itibaren kamu yönetimi içerisinde büyük bir ivme kazanan postmodernizm (Raadschelder, 2011: 169) kamu yönetiminin kabul edilmiş varsayımlarına meydan okumaktadır. Genel olarak postmodernizm gerçeğin kişinin gözlerinin baktığı yön olduğunu varsaymaktadır. Bu bağlamda mutlak bir gerçekliğin olmadığı ve gerçekliğin sosyal ve kültürel yapıya göre değişkenlik gösterebileceği ifade edilebilmektedir. Postmodern düşünce günümüzde bildiğimiz kurumların toplum ve bireysel açıdan ontolojik varsayımlarını sorguya açmaktadır. Postmodernizm liberal bireyin özerkliği düşüncesine kuşku ile bakmaktadır. Bu bağlamda postmodernizm kamu tartışmaları sayesinde ve mevcut demokratik kurumlar aracılığıyla neyin gerçek olduğunu ve neyin meydana getirilmesinin arzulandığı hakkında anlaşmaya varmaya çalışmaktadır (Riccucci, 2010: 90). Postmodernizmin kamu yönetimine ve kamu politikalarına etkileri, kamu hakkında bilgi elde etmek amacıyla kullanılan geleneksel siyaset analizi araçlarının yetersizliğini içermektedir (Alkadry, 2015: 165). 


Modern bürokrasinin gelişmesi sanayi devrimini ve modern ekonomik buluşları olanaklı duruma getirmiştir. Ancak 20. 
Yüzyıl'ın sonunda ortaya çıkan “Yeni Kamu Yönetimi” anlayışı alışılmış ve bilinen kamu yönetimine meydan okuyarak (Pfiffner, 2004: 443) geleneksellikten yeniliğe geçiş sürecini başlatmıştır. 


Yıpranma sorunu ile karşı karşıya gelen merkeziyetçi devlet anlayışının yeniden modellenerek yeni bir kurgu ile ortaya çıkması ihtiyacı, katı kuralların somutlaşmış biçimi olan bürokrasiye karşı hoş görülü davran(a)mama durumu, kronikleşmiş (uzun süreli çözümsüz) eylemsizlik durumu ve savurgan ekonomiye karşı tepkisiz tavır “Yeni Kamu Yönetimi” anlayışının veya fikrinin ortaya çıkmasında öncü görev üstlenmiştir (Singh, 2003: 144). 


Kamu yönetimi ve işletmeciliği veya bilinen diğer adı ile yeni kamu yönetimi hakkında kamu yönetiminin birincil olduğu ve işletmecilik anlayışında ise alışılmışın dışına çıkıldığı, bu sebeple özelleşme ve alt kavram şeklinde değerlendirilmesi gerektiği yönünde birçok farklı görüş bulunmaktadır. Dolayısıyla 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yeni kamu yönetimi anlayışı klasik kamu yönetimine modern bir bakış açısı ile yaklaşmaktadır (Lynn, 2007: 14). Bu bakış açısına göre katı kurallarla çerçevelenmiş, hiyerarşik düzenin önemli olduğu ve bürokratik yapılanmanın etkilerinin sürdüğü kamu yönetimi anlayışı esnek ve piyasa güdümlü kamu yönetimi idealine evrimleştirilmiştir (Özer, 2005: 4). Bu dönüşüm veya evrimleşme, iş başı faaliyetleri yerine, doğrudan işin başında olmak koşuluyla yalnızca yönetme işini yapmak, sunumların doğrudan gerçekleştirilmesi yerine yetkileri devretmek, bürokrasi yerine vatandaşların ihtiyaçlarına önem vermek, masraflarda tasarrufa giderek artı değer üretmek, sorunların meydana gelmemesi için gerekli olan tedbirleri önceden almak ve yönetime katılımı sağlamak gibi yeni anlayışlar kapsamında gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır (Özer, 2005: 12). 


Sonuç itibarıyla kamu bürokrasisi yaklaşımı ulusal bütünlük içerisinde “ussallığı, merkezciliği ve bütünselliği” temsil eden bir yaklaşım sergilemektedir. Postmodernizm bu noktada önemli bir açılım yapmakta ve alışılmış kurguyu değiştirmeyi hedeflemekte, merkezcilikten uzaklaşmayı, yönetsel birimler arasındaki orantısızlığı, çoğulculuğu ve küçük parçaların ön plana çıkarılmasını öngörmektedir. Çünkü postmodernizm benzerlikler yerine benzemezliklere odaklanmakta ve alt un- 


surları yüzeye çıkarmaya çalışmaktadır (Ergun, 2012: 657). 
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YEREL KAMU YÖNETİMİ 


Devlet içerisinde yeni bir örgütlenme modelinin benimsenmesi veya yeni kamu kurumlarının kurulması birtakım kimselerin ihtiyaçlar kapsamında yeni bir örgütlenmeye gidilmesi gerektiği düşüncesi üzerine ortaya çıkmaktadır. Kurulan örgütün niteliği sabit olmamakla birlikte, kuruluş amacı, devletin yapısı, kuruluşuna sebep olan sorunların çözüme karşı göstermiş oldukları direncin şiddeti ve sorunların çözüme elverişlilik özelliği yenilikçilik savunucularının ortaya koymuş oldukları gerekçeler ve görüşleriyle örgütün içerisinde yer aldığı toplumsal ve doğal çevreye göre farklılık gösterecektir (Simon vd., 1985: 
21). 


Bir yönetim birimden beklenen temelde üç amacın gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlardan birincisi insanların temel haklarından en az birisini kullanmalarına olanak tanınmasıdır. İkincisi kamu sunumlarının üretilmesinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasıdır. Budurum merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Üçüncüsü ise demokrasinin kurumsallaştırılmasına izin vermesidir. Bu amaç en kolay bir biçimde yerinden yönetim ilkesi kapsamında gerçekleştirilebilmektedir (Tekeli, 1983: 3). 


Kamu yönetiminin varmak istediği hedeflerine ulaşabilmesi için (bilinen yöntem) halkın yönetime siyasal yönden katılması gerekmektedir. Belirlenen bu hedeflerin yerel düzeyde gerçekleştirilmesi ve hatta yerel seviyeyi aşabilmesi hedeflerin araçsal yorumuna bağlıdır (Tekeli, 1983: 3). Bu araçsal yoruma da tarafımca kamu yönetiminin dış aygıtları şeklinde nitelik kazandırılmaya çalışılmıştır. 


Küreselleşme ile birlikte merkeziyetçi zihniyetin güç kaybetmesi veya olduğundan daha fazla önemsizleşmesi üzerine yönetimde yerelleşme, sivil toplum, yönetişim ve yönetime katılm gibi kavramlar güncellik kazanmıştır. Aynı zamanda bu dönem merkeziyetçi zihniyetin dönüşüm geçirmesi ile yerel yönetimlerin yerel düzeyde daha fazla söz sahibi olmasının da 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başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Yerel düzeyde merkezi yönetim kendisini geriye çekerken yerel yönetimler ve sivil toplum daha fazla söz hakkına sahip olmaya başlamışlardır. 
Böylece yerel düzeyde aktör değişimi gerçekleşmiştir. Benzer biçimde, küreselleşme sonucunda kentler ulus devlet karşısında güç kazanmaya başlamıştır. İktidarın tek bir elde toplanması ve ülkenin yalnızca merkezden yönetilmesi anlayışının zayıflaması sonucunda “çok aktörlü” yönetim fikri ortaya çıkmıştır. Kentlerde çoklu sorumluluk anlayışı sonucunda merkezi yönetim, yerel yönetim, sivil toplum ve özel sektörden oluşan ortak bir yönetim modelini uygulamaya konulmuştur. Bu unsurlar arasından yerel yönetimler ise kent yönetiminde alt yapıdan üst yapıya, konut politikalarından halk sağlığına ve vatandaşların sosyal refah seviyesinin yükseltilmesine kadar geniş bir alanda tek söz sahibi olarak varlığını güncellemiştir (Kesgin, 2012b: 171-172). 


Yerel düzeyde yönetime katılımın tek yolu seçimlerde oy kullanarak temsilcilerini seçmek veya belediye meclisi toplantılarını izleyerek alınan kararlar hakkında bilgi sahibi olmak ile sınırlı değildir. Yerel düzeyde toplumun en güçlü ve en örgütlü kesimlerin (ki bu kesimler tarafımca kamu yönetiminin dış aygıtları olarak nitelendirilmişlerdir) karar alma aşamasındaki göstermiş oldukları ısrar, gayret ve başarılar temsil edilebilmek olanaklarının da arttırılması ile çoğalmakta ve önem kazanmaktadırlar. Böylece yerel düzeyde en fazla temsil edilme yeterliliğine kavuşan kesimler en fazla katılma olanağına da sahip olmayı başarmaktadırlar (Çitçi, 1996: 11). 


Geniş anlamda ister yerel düzeyde olsun isterse de genel düzeyde toplum içerisinde kendisini en kolay bir biçimde temsil etmeyi başaran kesimlerin maddi açıdan ortalamanın üzerinde bir değere sahip olan kesimler oldukları gözlemlenmektedir. 
Bu kesimler kendi çıkarlarını diğerlerine göre daha kolay bir biçimde savunabilmektedirler. Toplumun farklı tabakalarından gelen “yığışımlı eşitsizlikler” “gönüllü örgütler” tarafından desteklenmelerine rağmen, güçlü örgütlerin karar alanlara 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daha hızlı ve kolay bir biçimde ulaşabildikleri ve birçok durumda da karar alma aşamasında etkin oldukları bilinen bir gerçektir. Böyle bir durumda da yerel yönetim meclisleri yerel halkı temsil eden unsurlar değil, “(...) rant dağıtan biçimsel karar organları” şekline dönüşmektedirler. Böylece mevcut durumda yerel yönetim birimlerinin halkın katılımı adına nasıl olanaklar sağladığı, halkın gerçek anlamda yönetime katılıp katıl(a)madığı ve bu konuda yerel yönetimlerin hangi kolaylaştırıcı veya imkân yaratıcı faaliyetler içerisine girdikleri önemli bir tartışma konusu ve sorusu olarak ortaya çıkmaktadır (Çitçi, 1996:11). 


“Yerel Kamu Yönetimi! yaklaşımı örgütlenme ve gerçekleştirilen faaliyetlerde yerelin özerkliğini içeren bir anlayışa sahiptir. 
Yerel özerklik sayesinde yerelin işlevsel kapasitesinde bir artış gözlemlenmektedir. Böylece yerel halkın ihtiyaçları kendisinin kurgulamış olduğu bir sistem üzerinden ilgili kanunlara dayanarak kamu sunumlarını yerine getirebilecek önemli bir parçayı meydana getirmektedir. “Yerel Kamu Yönetimi” sistemi içerisinde (Matei'ye göre) yerel özerklik yerel halkın kendi adlarına karar alma yeterliliği kapsamında örgütün ve faaliyetlerinin belirli bir etkinlik ve verimlilikte gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan temsil etme gücünü (Matei, 2009: 63) ifade etmeye yarayan yardımcı bir kavramdır. Bu kavram tarafımca birinci dereceden belirlenen bir ideal değildir. Yalnızca ideale ulaşmak için kullanılın bir araçtır. 


Bir Fransız düşünürü olan Montesguieu “Kanunların Ruhu” adlı eserinde ideal bir devletin kurulması için yerel toplulukların desteğinin alınması ve ideal devletin yerelin üzerinde şekillendirilmesi gerektiğinden bahsetmiştir (Tekeli, 1983: 4). Bu kavramlaştırma da kurgumun geçmişten gelen izleri takip ettiğini gösteren bir delil niteliğindedir. 


“Yerel Kamu Yönetimi! kurgusu yeni bir yapılanmanın izlerini taşısa da temelde zihniyetin aktör değişimine vurgu yapan bir 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genellemeye sahiptir. Ancak nihayetinde bu da yeni bir tasarımdır. 


Tarihsel olgular geçmişten geleceğe doğru evrimleşirken toplumun her kurumu gibi yerel yönetim de değişmekte ve diğer bir açıdan da değişmeye aorunlu bir biçimde bağlı kalmaktadır. 
Bu değişimin gerekliliği iki temel kaynaktan beslenmektedir. 
Birincisi, toplumsal değişimlerin baskıladığı yeniden yapılanma ihtiyacı ve sonucunda ortaya çıkan geçmiş ve gelecek arasındaki gerilimlerin yaratmış olduğu pozitif etkidir. İkincisi ise değişimin meydana getirmiş olduğu pozitif etkiyi yeni bir tasarım içerisinde şekillendirerek farklı bir boyuttan yeni bir dirence geçiş aşamasını bir fırsat olarak değerlendiren kişilerin kusursuz yerel yönetim anlayışını gündeme getirerek tartışmalara konu etmesidir (Tekeli, 2003: 5). 


Böyle bir tasarımı meydana getirebilmek için tarafımca benimsenen yöntem alışılmışın dışına çıkılmasıdır. Böylece belirli noktalarda aktör değişimi gerçekleşecek ve uygun yerlere yeni aktörler yerleştirilecektir. Ancak bu şekilde yeni bir tasarım yapılabilmekte ve nihai kurgu tamamlanabilmektedir. 


Kısa Bir Değerlendirme: Kamu yönetimini tek bir boyuttan yalın bir biçimde değerlendirmek yerine bir bilim dalının olması gereken çok boyutluluk özelliği kapsamında değişik açılardan yorumlamak gerekmektedir. Toplumsal araçlar olarak adlandırılan bazı unsurların gerçekte kamu yönetiminin birer parçası olduğunu vurgulamayı amaçlayan bu çalışma, kamu yönetimini iki parça halinde değerlendirmek gerekliliği üzerine kurgulanmıştır. Bu bağlamda kamu yönetimi iç ve dış aygıtlara sahip bütünsel bir yapılanma olarak tasvir edilmiştir. 
Böylece kamu yönetiminin örgütsel bir parçası olan yerel yönetimlerin dış aygıtlar kapsamında yeni kurgusu sonucunda “Yerel Kamu Yönetimi” olarak adlandırılması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu çalışmadan beklenen sonuç devlet bilimi olarak adlandırılan kamu yönetiminin gerçekte yalnızca 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devletin üç erkinden biri olan yürütme ile ilgilendiği öngörüsünün yerine kamu yönetiminin dışında kalan, ancak doğrudan ilişkisi bulunan dış aygıtların devlet bilimi içerisine dâhil edilerek yerel yönetimlerin “Yerel Kamu Yönetimi’ şekline dönüştürülmesi tezini savunmaktır. Bununla birlikte, idealize edilen bir diğer hedef ise mutlak bir sonuç olarak tarafımca dış aygıtlar sınıflandırmasına tabi tutulan özel sektör, sivil toplum, aile ve vakıf kavramlarının kamu yönetimi aygıtları içerisine dâhil edilmesi gerekliliğini tartışmaktır. Varılmak istenen nihai sonuç kamu yönetiminin dış aygıtları kapsamında kurgulanan bütünsel birlikteliğin kamu yönetiminin örgütlenme biçiminin klasik öznesi olan yerel yönetimler yerine “Yerel Kamu Yönetimi kavramını Türk Kamu Yönetimi Sistemi'ne kazandırabilmektir. 


Örneğin, aile toplumun en küçük birimi olmasının yanında kamu yönetiminin de etkin bir aracıdır. Kamu yönetimi eğer halkın yönetilmesi anlamında kullanılacak ise aile de halkın yönetiminin en küçük birimidir. Şayet kamu yönetimi devletin yönetimi olarak algılanıyor ise durum yine değişiklik göstermeyecektir. Çünkü devletin var olabilmesi için sahip olması gereken üç temel unsurdan biri olan toplumun (insan topluluğu veya millet) ilk oluştuğu yer ailedir. 


Bu noktaya kadar anlatılanların bir özeti olarak yeni bir anlatım geliştirilmek istenirse Türkiye'deki sivil toplum anlayışının Batı'da olduğu gibi toplumsal tabandan gelmediği, aksine devlet eliyle sivil toplumun örgütlendirilmesine çalışıldığı sonucuna ulaşılabilmektedir. Böyle bir sonuca ulaşabilmek için Türkiye'nin sivil toplum kesiminin içerisinde bulunduğu durumu analiz edilmeli ve karşılaştırmalı olarak yurt dışındaki halk hareketleri incelenerek sonuca ulaşılmalıdır. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de Batı modelinde olduğu gibi tabandan yukarı değil, yukarıdan tabana doğru bir yaklaşım sergilenmektedir. Dolayısıyla devletin sivilleştirilmesi yine devlet eliyle olmaktadır. 
Çünkü toplum eskiden olduğu gibi günümüzde de her isteğini veya ihtiyacını devletten bekleyen bir anlayış ile hareket ettiği 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sürece, devletin sivilleşmesi de yalnızca devletin izin verdiği ölçüde olacaktır. Bu noktada devlet kendi eliyle kendisini sivilleştirmektedir. Çünkü bu duruma izin veren toplumun kendisidir. 


“Yerel Kamu Yönetimi! kurgusunda mevcut yerel yönetim sistemi üzerinde hiçbir değişiklik yapılması öngörülmemektedir. 
Ancak birtakım eklemeler ile sistemin daha etkili ve verimli bir biçimde çalışmasının sağlanması düşünülmektedir. Bu bağlamda tarafımca kamu yönetiminin dış aygıtları olarak nitelenen ve yukarıda açıklanan özel sektör, sivil toplum, aile ve vakıf öznelerinin yerel düzeyde karar alabilecek bir biçimde örgütlenmeye dâhil edilmesi gerekmektedir. Böylece büyükşehir belediyesi, il belediyesi ve ilçe belediyesinin meclislerinde yalnızca siyasi partiler yer almayacak, kamu yönetiminin dış aygıtları da yerel meclislerde söz sahibi olabileceklerdir. Bu durum doğrudan demokrasinin oluşturulmasında önemli bir etken olarak varlık kazanacaktır. Ancak kabul edilmesi gerekir ki nüfus sayısının fazlalığı doğrudan demokrasiyi imkânsız hale getirmektedir. Bilim dünyasında ise imkânsızlık kelimesi yerine çözüm kavramını kullanmak ve yaşanan sorunlar adına öneriler sunmak önem taşımaktadır. Özel sektör, sivil toplum ve vakıf kuruluşları kendi aralarında örgütlenerek birer temsilci grubu oluşturma ve meclis toplantılarında resmi olarak yer alma olanağına sahipken, her ailenin veya her aileden en az birinin meclis oturumlarına katılması elbette beklenememektedir. Dolayısıyla bu soruna da bir çözüm önerisi olarak il ve ilçe düzeyinde ailelerin örgütlenmesi ve aile birliklerinin kurulması sonucunda çok aktörlü yapının bir üyesi olan ailenin de temsil edilebilirliği sağlanmış olacaktır. Aile kavramı birey kavramından farklılık taşımaktadır. Bu noktada üzerinde önemle durulan konu Türk toplumunun temel direkleri arasında yer alan ailenin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde taşınmasının sağlanmasıdır. 


90 
KAMU YÖNETİMİNİN SINIFLANDIRILMASI 


Bu bölümde kamu yönetimi merkeziyetçi, yerelleşmiş merkeziyetçi ve federal olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma ağır devirli, orta devirli ve yüksek devirli olmak üzere üç başlık altında kurgulanmakdır. 


Bu sınıflandırma devir sayılarına göre ayrımlanan dizel motorlarının sınıflandırılmasından esinlenilerek oluşturulmuştur. 


Dizel motorları devir sayılarına göre üç gruba ayrılmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2011: 10): 
* Ağır Devirli Dizel Motorları: Ağır devirli dizel motorlarının dakikada aldığı devir en fazla 600 dev/dk'dır. 


* Orta Devirli Dizel Motorları: Orta devirli dizel motorlarının dakikada aldığı devir 600 dev/dk ile 1200 
dev/dk'dır. 


* Yüksek Devirli Dizel Motorları: Yüksek devirli dizel motorlarının dakikada aldığı devir 1200 dev/dk'dan fazladır. 


Bir kamu yönetimi sisteminin tamamen merkeziyetçi veya tamamen yerelleşmiş olması beklenen bir sonucu ortaya çıkartmamaktadır. Hiçbir karmaşık yönetim sistemi kendi kurgusal düzenini tek bir unsur üzerinden sürdür(e)memektedir. Çünkü merkeziyetçi veya yerelleşmiş bir sistem çokboyutlu bir düzeneğin yalnızca hareketli parçalarını oluşturmaktadır (Aucoin & Bakvis, 1988: 89). 


Ağır Devirli Kamu Yönetimi: Merkeziyetçi 


Bir kamu yönetimi sisteminin merkeziyetçilik ilkesine göre kurgulandığını anlayabilmek için yönetim sistemi içerisinde merkezi yönetime verdiği ağırlığa bakmak gerekmektedir. 
Devlet yönetiminde alınan kararların çıkış noktası merkezi yönetim ise ilgili devletin merkeziyetçi bir yapıya sahip olduğu ifade edilebilmektedir. Ancak bir devletin merkeziyetçi bir yapıya sahip olduğunu ifade edebilmek için yalnızca alınan kararların merkezi yönetime ait olduğu noktasından hareket edilememektedir. Dolayısıyla bir devletin merkeziyetçi bir yapıya sahip olduğunu vurgulayabilmek için aşağıdaki koşulların varlığı zorunludur (Çevik, 2012: 83): 


Siyasi kararların merkeze ait olması, 


Mali kaynak yönetiminin merkezi olması, 


Personel işlemlerinin merkezden yürütülmesi, 


Kamu sunum organizasyonlarının merkezden veya merkeze bağlı taşra birimlerinden yürütülmesi, 


Kamu politikalarının tek bir merkezden üretilmesi, 


Karar mekanizmalarının tamamının merkezi yönetime bağlı olması, 


Her türlü gelir ve giderin merkezde toplanması, 


Yapılacak hemen hemen her işin merkezi yönetime sorulması veya onayının alınmasıdır. 


Merkeziyetçi bir yönetim sisteminde merkezi yönetim en etkin unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı merkezi yönetim “çok güçlü” bir konumda yer almaktadır (Çevik, 2012: 83). Çünkü bu sistemde devlet tek bir merkezden yönetilmektedir. Bu sebepten dolayı merkez içinde ve dışında gerçekleşen her faaliyet merkezi yönetimin kontrolü ve denetimi altındadır. Bu açıdan değerlendirildiği takdirde merkeziyetçilik bir yönetim ilkesi olmaktan daha çok toplumu kontrol etmek için kullanılan bir denetim sistemi veya toplum yöntemi düzeneği olarak da algılanabilmektedir (Demir, 2014a: 62). 


Bu yöntem merkezin çevreye olan güvensizliğinden kaynaklanan önleyici bir davranış şeklinin somut gerçekliğini yansıtmaktadır. Bu gerçekliğin iki temel sonucu bulunmaktadır. Birincisi, merkezi yönetimin çevreyi dışlama olasılığı bulunmaktadır. İkincisi ise merkezi yönetim katı denetim yöntemleri ile çevreyi içselleştirebilmektedir. Ancak her iki durumda da 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çevre kendi öz kimliği ile varlık gösterememekte, organik açıdan bir parçası her zaman için merkezi yönetime bağlı kalmaktadır (Demir, 2014a: 62). 


Orta Devirli Kamu Yönetimi: Yerelleşmiş Merkeziyetçi 


Yerelleşmiş merkeziyetçi yönetim sistemleri melez bir karakter sergilemektedirler. Çünkü bu sistemler, yukarıda da söz edildiği üzere (Aucoin & Bakvis, 1988: 89), ne tamamen merkeziyetçi ne de tamamen yerelleşmiş bir durum içerisindedirler. Melez yönetim sistemlerinin en güzel örneklerinden birisini Türkiye Cumhuriyeti Devleti oluşturmaktadır. 1982 Anayasası'nın 3. Maddesi'ne göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti “ „ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.” (1982 Anayasası, Erişim Tarihi: 06.01.2020). 


Bu noktadaki tartışmaya açılan konu, aslında, üniter devletin çıkmazıdır. Üniter devlet iki boyut arasında sıkışıp kalmış, ne ileri gidebilen ne geri dönebilen ne de çevreye yayılabilen bir karaktere sahiptir. Üniter devletin temel duruşu merkezde toplanmak üzerine kurgulanmıştır. 


Bir devletin yönetim sistemi belirlenirken, aslında, tartışma yaratan tek konu merkezin duruşunu hesaplamak ve niteliklerini ve sınırlarını belirleyebilmektir. Eğer bu iki tartışma konusu çözümlenebilirse devletin kurulma aşamasına geçilebilmektedir. Ancak üniter devlet için başlangıç noktasında ve nihai aşamasında varlığını koruyabilen tek gerçek merkezdir (Nalbant, 2012:4). 


Yerelleşme kavramının söz konusu veya gündem yapıldığı her yerde ilk akla gelen unsur yerel yönetimlerin varlığıdır. Oysaki yerel yönetim tek başına varlık kazanamamakta, merkezi yönetimin varlık sahası içerisinde kendisine yaşam alanı bulmaktadır. Bu sebepten dolayı yerelleşme merkeziyetçiliğin bir koludur (Nalbant, 2012: 10). 


Yerelleşme, kamusal sunumları talep eden kişilere ilgili sunumu yaklaştırmak anlamını taşımaktadır. Bu sebepten dolayı 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yerelleşme kamusal sunumların kapıya teslim sürecinden başka bir anlama gelmemektedir. Bu bağlamda ilgili sunumu gerçekleştirecek birim veya yönetim merkezi yönetim tarafından yetkilendirilmektedir. Bu noktada unutulmaması gereken özellik yetkinin merkezi yönetim tarafından veriliyor olmasıdır (Tortop vd., 2017: 393). 


Teknik açıdan bakıldığında merkeziyetçi yönetim sistemleri hem devletin işleyişi için gerekli olan eylemleri hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliktedir. Ancak bazı sunumların daha hızlı yerine getirilebilmesi için merkezi yönetim sahip olduğu bazı yetkilerini çevreye dağıtabilmektedir. 
Böyle bir durumun varlığında merkezi yönetim yalnızca belirli sunumların görülebilmesi için belirli koşullar altında verdiği yetkinin nasıl ve nerede kullanıldığını denetlemektedir (Tortop vd., 2017: 73). Buradan çıkarılabilecek en kısa sonuç merkeziyetçilik ilkesinin arkasına gizlenmiş görünmez bir yerelleşme çabasının olduğudur. Bu çabanın teknik açıdan 'Yerelleşmiş Merkeziyetçi' olarak adlandırılması gerekmektedir. 


Yüksek Devirli Kamu Yönetimi: Federal Sistem 


Federalizm, teknik açıdan değerlendirilecek olunursa, yerinden yönetim ilkesinin siyasal açılımını oluşturmamaktadır. Federalizmde söz konusu olan durum birden fazla devletin bir araya gelerek bir federasyon oluşturmasıdır. Bu durumu siyasal merkezlerin çokluğu şeklinde de anlamlandırmak mümkündür. Federalizmin özünde “yerel kuvvetler ayrılığı” ilkesi yeralmaktadır. Bir diğer anlatım tarzı ile birden fazla devlet bir araya gelerek kendi varlıklarını federasyon çatısı altında tek bir varlığa dönüştürmektedirler. Ancak bu noktadaki önemli olan konu ise bu devletlerin kendi iç işleyiş düzenlerinde tamamen bağımsız, uluslararası alanda ise federasyon üst yapılanmasına bağımlı olduklarıdır (Nalbant, 2012: 10; Demir, 2014c: 37). Kendi varlığını üst yapılanma içerisinde konumlandıran devlet, federe devlet olarak adlandırılmaktadır ve her federe 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devlet kendi sınırları içerisinde üniter devlet gibi davranmaktadır (Demir, 2014c: 37). 


Federalizmde, merkeziyetçi yönetim sisteminde olduğu gibi merkez ve çevre ayrımı teknik açıdan kabul edilen bir ayrımlama değildir. Bunun yerine iktidarın en az iki hükümet arasında paylaştırılması durumu ortaya çıkmaktadır. Bu paylaşımın ortak noktası federal anayasa olmakla birlikte, hükümetlerin kendi alanlarına müdaha edilmesi durumu kabul görmeyen bir yaklaşım türüdür. Bir diğer ifadeyle bir hükümet diğer hükümetin yönetsel alanı hakkında müdahaleci bir yaklaşım sergileyememekte ve hükümetlerin bu gibi bir yetkileri bulunmamaktadır (Demir, 2014c: 41). 


Federalizm, zorbalık yönetimine karşı koruyucu veya engelleyici bir savunma sistemidir. Federalizm, belirli bir coğrafya üzerinde farklı etnik kökenli insanların değişik siyasi tüzelliklerinin yönetsel anlamda kendi özerkliklerini koruyabilmeleri- nin ve demokratik değerleri(nin) uygulamaya yansıtılabilmesi- nin çatışmasız yöntemidir. Siyasi bir sistem özelinde yaşayan bireylerin tercihlerini mümkün olan en üst seviyeden olmak şartı ile ne seviyede siyasi yönteme yansıtılacağının ana kurgusunu yapan federalizm, yüksek hareket kabiliyetine sahip şeffaf bir ekonomik yönetim ile desteklenmiş bir topluma farklı yönetsel tercihler içerisinde en iyisini sunmaya çalışmaktadır (Feeley & Rubin, 2008: 1). 


Federalizm, söz hakkına sahip ol(a)mayan azınlık grupların siyasal sistem içerisinde üst sıralara taşındığı siyasi bir güçtür. 
Çünkü bu güç çoğunluğa veya azınlığa dãhil olup olunmadığına bakılmaksızın insan topluluğunun siyasal anlamda farklılıklarını yok etmeden bütünleştirmek için kurgulanmıştır. Bu kurgu, yalnızca azınlığın varlık değerlerinden soyutlanarak karakteristik önemini yitirmemesi için değil, aynı zamanda çoğunluğu yapay bir basitlikten uzaklaştırarak azınlığın da çoğunluk içerisinde yer alabilmesinin siyasal yöntemini oluşturmaktadır (Elazar, 1991: 2). 
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İKİNCİ BÖLÜM 
KAMULOJİ 


KAMU YÖNETİMİNİN KURGUSAL DEĞİŞİMİ 


Bu bölümün temel amacı bir devlet bilimi olarak nitelendirilen kamu yönetiminin yalnızca yürütme kolu ile sınırlandırılmasının devlet bilimi olmak için yeterli ol(a)mayacağı öngörüsünden hareketle kamu yönetiminin daha geniş bir çerçevede degerlendirilebilmesi için tarafımca önerilen “Kamuloji” yaklaşımının kamu yönetimi yazınında yer almasını sağlamaktır. 


Kamuloji yaklaşımı ile sergilenmeye çalışılan durum veya ulaşılması hedeflenen amaç kamu yönetiminin bir devlet bilimi olarak yalnızca yürütme kolu kapsamına sıkıştırılmaması gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Söz konusu vurgu derinsel bir anlama sahiptir. Yönetim ve özelde ise kamu yönetimi bu kadar basit bir seviyeye düşürülemeyecek kadar anlam yüklüdür. Bu bağlamda benimsenen yaklaşım “güçler ayrılığı” ilkesi değil, yönetim birlikteliği'dir. Bilindiği üzere devlet “yasama”, “yargı” ve “yürütme” olmak üzere üç temel güçten meydana gelmektedir. Kamuloji yaklaşımı ile kurgulanmaya çalışılan hedef bu üç farklı gücü teorik anlamda birleştirmek yöntemiyle tek bir kamu yönetimi gücünün oluşturulmasını sağlamaktır. 
Uygulamada ise yürütme ile yasamanın bir bütünlük oluşturması için yasama sürecinde değişik konularda uzmanlaşmış teknik adamlardan oluşan farklı kurulların varlığı öngörülmektedir. Böylece siyasi seçimler sonucunda milletvekilliği görevine gelmiş kişilerin kanun yapma sürecinin dışında bırakılması önerilmektedir. Çünkü kanun yapmak teknik bir iştir ve alanında uzmanlaşmış kişilerin çalışmaları sonucunda ortaya çıkması gerekmektedir. Aynı zamanda, yasama organından çıkan kanunları uygulayacak olan kişilerin veya kurumsal olarak 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değerlendirildiği takdirde ise kamu yönetiminin kanun yapma sürecine dâhil olmadan yalnızca uygulayıcı konumunda bulunması kamu yönetiminin işlevselliği açısından sorgulanması gereken bir soruyu ve sorunu ortaya çıkartmaktadır. Böyle bir durumda ise milletvekili algısında kurgusal ve anlamsal bir degişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla milletvekilleri- nin görevleri ve yetkileri halkın taleplerini yasama organına taşıyan ve halkın avukatlığını yapan bir konum ile sınırlandırı!- ması gerekmektedir. Önerilen sistem içerisinde milletvekilleri- nin siyasi partiler aracılığı ile göreve gelmesinin herhangi bir soruna yol açtığı öngörülmezken, siyasi bir partinin temsilciliğini ve üyeliğini parlamentoda yapan bir milletvekilinin milletin genel iradesini hangi ölçüde temsil edeceği ve eylemlerini yasama işlemlerine ne doğruluk ile yansıtacağı tartışmalı bir konuyu gündeme taşımaktadır. Bu kurgu ‘bir devlet bilimi olarak kamu yönetimi bölünemez bir bütünlüğe sahiptir” düşüncesi üzerinden tamamlanmaya çalışılacaktır. Yönetim birlikteliği yaklaşımı Hoca Kadri Efendi'nin uygulamaya geçirilmesini 


ve u 


önerdiği “partisiz parlamento” ve Kanun-ı Esasi'yi eleştirirken söylemlerinde yer verdiği “kuvvetler birliği” veya “güçler birliği” fikrinden türetilmiştir. Bu noktadaki temel amaç yasama ile yürütmeyi bütünleştirmektir (Tanyol, 2003: 19-23-42-43- 77-80-82-87-126). 


“-loji” Son Eki'nin Bilim Dünyasındaki Yeri : “-loji” son eki Latince'de “bilgi ve bilim” anlamına gelmekte (Yapıcı, 2004: 2) ve ilgili kelimeye bilimsel bir alan oluşturmak için kullanılmak- 


Yu 


tadır. Örneğin, “farmakoloji (ilaç bilimi)”, “osteoloji (kemik bilimi)”, “prenatoloji (doğum öncesi bilimi)” (Çolak, 2008: 29) gibi teknik terim haline gelmiş kelimeler tıp ve eczacılık ala- 


nında kullanılmaktadırlar. 


“loji” eki kelime anlamı itibarıyla “kuşatmak” anlamını taşımaktadır. “loji” eki bir kavramsallaştırmanın ve bir kuramsal bütünlüğün imgesidir. Çünkü teori Antik Yunan Dili'nde yer alan “logistion kökünden” türemiştir. Şentuna'nın (Tarihsiz: 6) 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örneğine göre “kardiyoloji kalbi kuşatan, onu anlamlandıran görüşler bütünüdür.” (Şentuna, Tarihsiz: 6). 


Kamuloji yaklaşımı da kamu yönetimi kavramının içselleştirmesi gereken bütün konuları kuşatan bir anlamlandırmaya sahiptir. Konu anlatım sıralamasına göre üst sıralarda kalan ve Tortop vd.'den (2012: 265-267) ve Tanyol'dan (2003:) yapılan alıntı ile desteklenmeye çalışılan kamu yönetiminin yalnızca devletin yürütme işlevi ile sınırlandırılmaması gerekliliği kamuloji yaklaşımı ile hayat bulmaktadır. Çünkü kamuloji yaklaşımı devleti ve toplumu bir bütünlük içerisinde değerlendirmekte ve herhangi bir ayrımlama içerisine girmemektedir. Yapılacak herhangi bir ayrımlamanın yalnızca alt başlıklar şeklinde olacak biçimde gerçekleştirilmesine ve bütünlüğün dışına hiçbir unsurun çıkarılmamasına özen gösterilmiştir. Zaten kamulojinin kurgusal bütünlüğünde de söz konusu bu özen yer almaktadır. 


Kamuloji kamu oluşumunu, kamusal gücü oluşturan yasama ve yürütmeyi bir bütün şeklinde konu alan bir bilim dalı olarak tasarlanmıştır. Bu noktada kamusal aktörler olarak sıralanan ve kamu yönetiminin dış aygıtları şeklinde nesnelleştirilen (bir sonraki aşamada ilgili unsurlar incelenmiştir) aktörlerin nitelikleri itibarıyla genel karakterleri ile kamusal yapı arasındaki ilişkiler anlaşılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla kamuloji çözümlemesi ile sosyo-kültürel tablonun hem anlaşılmasına hem de yeni bulgulara ulaşılmaya çalışılmaktadır. Kamuloji öznel dünyanın yapaylığından uzaklaşarak nesnel gerçeklerin kendisine ulaşmayı amaç edinmektedir. Nesnel dünya içerisinde var olmayı kendisine amaç edinen Kamuloji bilinen kamu yönetimi anlamlandırmasından uzaklaşarak sosyal ve kurumsal bütünlüğün yönlendirmesi içerisinde güçler ayrımı ilkesini yargısal olgunun hükmetme yeterliliğini ayrı tutmak ve korumak koşulu ile birleştiren bir niteliğe sahiptir. Çünkü kamu yönetimini toplumdan ayrı tutmak girişimi anlamsızlığın kurgusal hatası şeklinde yorumlanabilmektedir. Bununla birlikte, kamu yönetimini toplumsal kurumlardan, toplumsal aktörlerden, yasamadan, yürütmeden ve yargının idari yapılanmasından ayrı tutmuş gibi gösterecek bir ayrımlama içerisine girmek de yanlış bir yaklaşım olacaktır. Güçler arasında ayrım söz konusu olamaz! Güç zaten kamunun kendisidir! Kamu yönetimi kurumsal yapılanması içerisinde her alana karışabilir... Ancak bu sonuç bilinen kamu yönetimi anlamlandırması içerisinde ortaya çık(a)mamaktadır. İşte bu sebepten dolayı kamu yönetimi yerine Kamuloji yaklaşımı önerilmektedir. 


Kamuloji bağlamında kamu olgusunu incelerken Mekanik Çözümleyici Yöntemi kullanılmaktadır. Kamulojide bilgi yalnızca gözlem, deney veya karşılaştırma yoluyla değil, Overhaul Yöntemi ile elde edilecektir. Bu noktada ise şu soru ortaya çıkmaktadır: Bilgi nasıl elde edilir? Bu soruyu destekleyecek yardımcı sorular ise şu şekillerde sorulabilmektedir: Bilgi üretilen bir sonuç mudur, yoksa zaten yaratılış itibarıyla var olan ve sadece insanlar tarafından keşfedilen gerçek bir durum mudur? Kamulojide bilgi nasıl elde edilir? 


Bu anlatıma başlamadan önce bilgi, bilginin kaynağı ve bilimin ne olduğu konusunda birtakım açıklamalarda bulunmak ve tanımsal değerler üzerinden hareket ederek soyut bir kavramın somutluğa doğru giderken geçirdiği evleri anlatmak gerekmektedir. 


Bilgi nedir? 


Bilginin ne olduğu yönünde yapılacak bir sorgulamada öncelikle bilginin taraflarının belirlenmesi gerekmektedir. Bilgi konusunda birbirleri ile ilişkilendirilmiş iki taraf bulunmaktadır. 
Bu taraflardan birincisi bilen konumunda duran insandır. İnsan bu noktada temel özne görevini yüklenmektedir. Bir diğer anlatım ile insan işi yapan veya yaptıran taraftır. İkinci taraf ise bilinen veya bilinmek istenen belirsiz olandır. Bu belirsiz ise öznenin dışında konumlanan nesnedir (Taylan, 1994: 16). Bu çalışmada da belirsiz olan nesneye varlık kazandırmak temel amaç olarak belirlenmiştir. 
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Bilimsel bir bilginin temelinde bir tez, öne sürülen bir düşünce ve evetlenmesi istenen bir fikir yatmaktadır. Söz konusu bu başlıkların doğruluğu kanıtlanan, değiştirilmesi olasılıklar içerisinde yer al(a)mayan veya mevcut durumda kuşkulu konumunda bulunan binlerce yıllık birer geçmişleri bulunabilmektedir. Bilimsel bilginin çevresini anlaşmazlık, tartışma, kesin olmayan bildirimler oluşturmaktadır. Bu oluşumun unsurları geçmiş ile gelecek arasında gidip gelen bir tartışma zeminine sahiptir. Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrendikçe kazanılan her bilginin kişisel görüşlerden oluşmadığı ortaya çıkmaktadır (Marder, 2011: 177). 


Gazâli bilgide kuşku bulunmaması konusunu işlerken “yakin”7 kavramından hareket etmektedir. Yakin, “(bilgide) kuşku bulunmaması” anlamı ile donatılmış bir kelimedir. Gazâli'ye göre zihin bir bilgiyi dört aşamada olumlamaya, doğrulamaya, doğru olduğunu onaylamaya yönelmektedir. Bunlardan birincisi “doğrulama” ile “yanlışlama”nın eşit değerde olmasıdır. Bu birinci aşama “şek (kuşku)” olarak adlandırılmaktadır. Örneğin, suçlu olarak görülen bir kişinin cezalandırılıp cezalandırılmaması konusunda kesin bir karara (ilk aşamada) hemen varılamamaktadır. Çünkü bu kişinin kendisine yöneltilen suçlama ile bir ilgisinin olup olmadığı henüz kesinleşmiş değildir. Dolayısıyla bu kişiye yöneltilen suçlama için kişi ile suç arasındaki ilişki bağlamında aradaki uzaklığın hem doğrulanma hem de yanlışlanma açısından eşit seviyede olduğu ifade edilebilmektedir. Zihnin bu konuda bir karara ulaşması veya bir yargıya varması eşit seviyede gerçekleşmektedir. İşte bu duruma “şek (kuşku)” adı verilmektedir. İkincisi ise zihnin bir karara varması aşamasında iki yargıdan birine daha fazla eğilim göstermesi durumu söz konusu olmaktadır. İşte buna da “zan” adı verilmektedir. Ancak “zan” durumu söz konusu olduğunda seçe- 


7 Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü'ne göre “yakin” kelimesi “sağlam, 
kesin bilgi” anlamına gelmektedir. (Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü, Yakin, https://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 04.04.2021). 
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neklerden birine daha fazla eğilim sergilenmesi, diğer seçeneğin tamamen konu dışında bırakılması anlamına gelmemektedir. Diğer seçeneğin de doğruluk payı her zaman için bulunmaktadır. Üçüncü basamakta yer alan aşamada zihin en az iki seçenekten birisine daha fazla eğilim sergilemektedir. Zihin üzerine yoğunlaştığı seçenek dışında kalanlara çok fazla önem vermemekte, tercih ettiği seçeneğin doğruluğuna katı bir biçimde inanmaktadır. Zihin bu aşamada olasılık ve kuşkuya yer bırakmamaktadır. Bu sebepten dolayı zihin tercih ettiği seçenekten başka bir olasılığı düşünememekte ve yorumlayamamaktadır. Bu tür “kesin bilgiye yakın kanaat (itikad)” adı verilmektedir. Gazâli bu tür kanaatler (düşünce) için şu örneği vermektedir: “Sıradan insanların (haram-helal gibi) şer'i konularıntamamına dair kanaatleri böyledir. Çünkü kanaatler onların zihinlerine çevreden duyumlar yoluyla alınarak yerleşmiştir. 
Öyle ki, her bir mezhep grubu kendi mezhebinin sahihliğine, kendi mezhep önderinin ve ona uyanların görüşlerinin isabetli olduğuna kesin olarak inanır ve güvenir. Böyle birine kendi mezhep önderinin de hata etmiş olabileceği söylense bunu kabullenmekten nefret eder.” Dördüncü aşamada ise en bilinen ve gerçekliği konusunda kesinlik barındıran bilgi yer almaktadır. Bu bilgiye “Burhan” yöntemi ile ulaşılabilmektedir. Burhan bilginin mutlaklığıdır. Bu tür bilginin içerisinde kuşku bulunmamakta ve kuşkunun varlığı dahi düşünülmemektedir. Bilginin varlığından kuşku duyulmayan bütün koşulların sağlandığı durumda “yakin” olarak anlamlandırılan gerçeklik ortaya çıkmaktadır. Bu tür bilgiye “yakin” adı verilmektedir. Yakin bilgi Gazali'ye göre “...iki'nin bir'den çok olduğunu bilmeye...” benzememektedir. Çünkü yakin bilgi bu kadar basit bir seviyeye indirilebilecek bir aşamada değildir. Bu tür bilgi zihnin derinliklerinde yapılacak bir yolculuğa vurgu yapmaktadır. Yakin her zihnin algılayamayacağı, algılasa dahi yorumlayamayacağı bir bilgi türüdür. Bazı bilgiler zorunlu bilgi türleri arasında sayılmaktadır. Zihin bu tür bilgilerin gerçekliği konusunda kesin bir yargı üretememektedir. Gazâli'ye göre sonsuz bir varlığın gerçekliği, sonradan olmuş ve sonlu bir bedenin sahip olduğu 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zihnin içerisinde konumlanan sığ düşünme kapasitesi ile çözümlenemeyebilmektedir. Bu noktada “akıl yürütme” yetisine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü bu tür bilginin gerçekliği ilk bakışta kanıtlanamamakta ve derin bir zihinsel analizin varlığına ihtiyaç duymaktadır. “Sonuçta akıl yeteneği sonsuz varlığı doğrudan ve apaçık bir yolla tasdik...” edememektedir (Gazzâli, 2020: 100-101). Gazâli'nin fikirsel dünyası ile desteklenen bu anlatımdan çıkarılacak bir sonuca göre zihin; bilginin kavranılması, anlaşılması, kanıtlanması ve gerektiği noktalarda da yanlışlanması aşamasında öncü bir kuvvet olarak hareket ederken, sonsuzluk içerisinde kalmış ve henüz gün ışığı görmemiş birtakım gerçek bilgilerin varlığı konusunda ise kuşku duyabilmektedir. 


Bilgi nasıl elde edilir? 


Bilginin kaynağının ne olduğu konusunda mutlak bir sonuca ulaşıldığı noktada (Taylan, 1994: 17) çözülemez gibi duran bilinmenin nasıl bir anlamsal bütünlük olduğu sorunsalı da çözüme kavuşmuş olacaktır. 


Bilgi olarak adlandırılan ve doğası gereği bilinmez olan akla mı, deneyime mi yoksa ikisinin birleşim kümesine mi dayanmaktadır? Bu üç sürece dayanmayan bilinmezi keşfetme duygusu başka türlü nasıl tatmin edilecektir? Bilinmezin doğruluğu nasıl kanıtlanacaktır? Doğru olarak bilinen veya doğru olduğu düşünülen bir bilinmez nasıl yanlışlanacaktır? (Taylan, 1994: 17). 
Mevcut durumda bilinen bilimsel teknikler bu soruların cevaplarını vermek için yeterli midir? 


Bilgiye farklı yöntemler özelinde ulaşmak mümkündür. Örneğin, aile içerisinde bir otorite olan anne ve babanın söyledikleri veya yönlendirme yaptıkları kelimeleri toplumsallaşma sürecinin henüz ilk aşamalarını yaşayan çocuklar için yeni bir bilgi olabilmektedir. Geçmişten getirilen ve doğruluğu hakkında herhangi bir sorgulama yapılmayan geleneklerin öğretileri de bilgi kaynağı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bireylerin sahip oldukları önyargılar da belirli durumlarda bireyler için bir bilgi 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olarak kendilerini gösterebilmektedirler. Benzer biçimde, anlam verilmeye çalışılan olaylara yönelik mantık yürüterek de bilgi sahibi olunabilmektedir. Medya olarak adlandırılan yazılı, görsel ve işitsel basın unsurları bilgi üretme konusunda alternatiflik sunmaktadırlar. Bireyler hayatlarında deneyimledikleri yaşantılar sayesinde bilgi üretebilmektedirler. Ancak bu bilgi edinme ve üretme yollarından hiçbirisi bilimsel açıdan deger taşımamaktadır (Neuman, 2014a: 3-9). Bununla birlikte, söz konusu bu unsurların bilimsel yöntemler ile desteklenebildikleri noktada, yeni bilgilerin üretilmesi için aracı birer kimlik kazanmaları da olasılıklar içerisinde yer almaktadır. 


John Lock'un bilginin edinilmesi veya ortaya çıkartılması konusunda zihnin şematik oyunlarına atıf yaptığı “An Essay Concerning Human Understanding Book II: Ideas” adlı çalışması söz konusu bu anlatım için yön gösterici olabilmektedir. Peki, Lock zihnin şematik oyunlarını açıklayabilmek için nasıl bir anlatım biçimi geliştirmiştir? Buna göre Lock anlatımını varsayımsal düzlemde aşağıdaki gibi açıklamaya çalışmıştır (Lock, 2017: 


18; Taylan, 1994: 14): 
“Öyleyse zihnin içinde (veya üzerinde)8 hiçbir fikir olmadığını, üzerine (henüz) yazı yazılmamış beyaz bir kâğıt parçası olduğunu varsayalım. Öyleyse (bu beyaz kâğıt üzerine) nasıl yazı yazılır? İnsanın meşgul ve sınırsız hayal gücü aracılığı ile üzerine çizdiği (veya boyama yaptığı) ve akıl ve bilginin tüm materyallerini oluşturan o büyük (ilham) kaynağı(nı) nereden alıyor? 
Buna cevap verebilmek için kullanılan tek kelime deneyimdir. Anlayışlarımız, tüm düşünme materyallerini, duyularla algılanabilen dış nesnelerden yaptığımız gözlemlerden ve kendimize bakarak algıladığımız zihnimizin içsel işlemlerinden türetmektedir. Bu ikisi, 


8 Parantez içerilerinde yazan anlatımlar tercümeye tarafımca doğrudan 
yapılan katkılardır. Bu gibi bir yöntemin benimsenmesindeki amaç anlatımın ana kurgusunun okuyucuya daha iyi bir biçimde aktarılmasını sağlayabilmektir. 
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sahip olduğumuz veya doğal olarak sahip olabileceğimiz tüm fikirlerin ortaya çıktığı bilgi pınarlarıdır.” 


Bilginin nasıl kazanılacağı üzerine yapılacak bir sorgulamada üzerinde önemle durulması gereken konu bilginin yoğunlaştığı kendi özel ve özerk alanının niteliğinin değersel bütünlük analizidir. Dolaysız bir anlatım yöntemi ile bu noktada bilginin kendi özgün alanının neliğinin sorgulanması bir sonraki aşamada bilgiye nasıl ulaşılacağı konusunda bir iz bırakmaktadır. 
Bilginin kaynağı, türü ve yoğunlaştığı alanın farklılığı ne olursa olsun önemli olan bilginin kullanılacağı alanın özgünlük taşımasıdır. Kendisine özgü bir alanı olmayan bilginin varlıksal sorgulaması nitelik ve nelik açısından kuşkulara yol açabilecektir (Taylan, 1994: 15). 


Acaba bilginin esas kaynağı “Hatırlama” olabilir mi? Hatırlama konusunda Kur'an-ı Kerim neler söylemektedir? (Taylan, 1994: 127). Bu konuda Kur'an-ı Kerim'den delil aramadan önce hatırlamaktan neyin amaçlandığının açıklanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan neyi hatırlamaktadır? 


Bu çalışma özelinde inancımız şu ki her bilginin mutlak sahibi ve kaynağı yaratıcı olan Allah'tır. Bu düşünce Müslüman âlimlerin fikirsel dünyasında kalıplaşmış bir değer olarak durmaktadır. Bu bağlamda hangi bilim alanında olursa olsun bilim adamının yaptığı tek somut gerçek Allah'ın insanoğluna ilettiği kanunları araştırıp bulmaktır. Allah'ın bilinen veya bilinmeyen her soyut ve somut oluşumun tek yaratıcısı olduğu kabul edildiği noktada (Arslantürk ve Amman, 2008: 30) bilginin Allah'ın dışında başka bir varlık tarafından yaratılmasını (veya yaratıldığını) düşünmek veya kabul etmek ne kadar mantıklıdır? 


Varlık sahasındaki bilinen veya bilinmeyenin bilinirliliğinin araştırılması durumunda ortaya tek bir gerçek çıkmaktadır. 
Gerçek varlık, “GERÇEKLERİN GERÇEĞİ” yalnızca ve kuşku duyulmaz bir biçimde Allah'tır. Varlık yorumunun içeriksel bütünlüğünün akıl ve mantık çerçevesinde analiz edilmesi durumunda da ortaya çıkacak tek gerçek Allah'tır. Varlık düzleminde Allah'tan başka hiçbir gerçek yer almamaktadır. Allah'ın varlığının başlangıç ve bitiş noktası yoktur. Bu bağlamda Allah'tan başka her bilinen ve bilinmeyen (zamanı gelince) helâk (yok) olacaktır. Bunun aksini düşünmek veya kanıtlamak olası değildir. Allah'tan başka var olduğu düşünülen veya kullara bir ikram biçiminde verilen ölümlü gözler ve sınırlı algılama biçimi (sınırlı akıl) ile var olduğu kabul edilen her bilinen ve bilinmeyen zamanı gelince yok olacaktır. Allah'ın sonsuz yaratıcılık gücü ile varlık kazandırdığı her canlı, soyut ve somut gerçekler Allah'ın varlığından sonra dünya gerçekliğine ulaşmaktadırlar. 
Bu sebepten dolayı tek gerçek varlık ve varlığı tartışılamaz tek sonsuz güç yalnızca Allah'tır (Gazâli, Mişkatü'l-Envâr (Nurlar Feneri), 1994: 30). 


Bu açıklamalara kaynak olarak Müslüman kökenli felsefi düşünürlerin anlatımlarına yer vermek konuyu gereksiz bir biçimde uzatmak anlamına gelmektedir. Çünkü o düşünürlerin de kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Ancak yeri geldiği noktada isim verilerek anlatım temellendirilmeye çalışılacaktır. Bu anlatımı Kur'an-ı Kerim'den deliller getirerek açıklamak da fayda vardır. 


Bu noktada da Gazâli'nin temel yönteminin aynısı benimsenmiştir. Çünkü Gazâli incelediği konuların tamamı için birincil seviyede tek güvenilir kaynak olarak Kur'an-ı Kerim'i kendisine başlangıç noktası olarak almıştır. Bununla birlikte, Gazâli için hadisler de ikincil seviyede bilgi kaynağı olarak değer taşımaktadır (Taylan, 1994: 82). Bu çalışmada da anlatımlarımı destekleyen ve bana ilhan kaynağı olan Kur'an-ı Kerim birincil seviyedeki başlangıç noktamı oluşturmaktadır. 


İlgili anlatıma başlamadan önce söz konusu edilmesi gereken birkaç noktaya daha vurgu yapılması gerekmektedir. 


Gazâli bilgiye ulaşmak için “...bilinen temel önermelerden hareketle neticeye varmak...” yöntemini benimsemiştir. İkinci olarak, Gazâli sezgi yoluyla birtakım bilgilere ulaşabileceğini 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düşünmüştür. Gazâli, sezgi ile sonuç hükmüne ulaşabileceğini öngörmektedir (Taylan, 1994: 83). Söz konusu bu iki bilgi kaynağı da anlatımımın ve ulaşmak istenilen sonucun doğasını ve temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. 


Bilginin kaynağı konusunda ifade edilebilecek bir diğer anlatımın en önemli kaynağı ise Kur'an-ı Kerim'de bulunmaktadır. 
Buna göre bilginin kaynağı HATIRLAMA'dır (Taylan, 1994: 127). Allah, Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla hatırlamaktan söz etmektedir. Bu aşamadaki çıkış noktası ise insanın daha önceden Allah tarafından kendisine ulaştırıldığı birtakım bilgilerin varlığıdır. Mevcut durumda insanoğlu bunları unutmuş olabilir, fakat üzerinde biraz düşünüldüğü noktada hatırlanma olasılığı vardır. Eğer böyle bir olasılık olmasaydı Allah kullarına hatırlayın diye emir vermezdi. Demekki insanoğlunun hatırlaması gerekenler var ve bilginin temel kaynağı da hatırlamaktan geçmektedir. İnsanoğlu kendisine ihsan edilen birtakım bilgileri hatırlayabilmekte ve bu bilgilerin bilimsel değerini yükseltebilmek için araştırmalar yürütebilmektedir. Söz konusu yöntemlere daha sonra değinilecek olup bu noktada sadece bilginin kaynağı tartışılacaktır. 


Yukarıda ifade edilen anlatımın delillerine Kur'an-ı Kerim'de ratlanılmaktadır. 


“Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. 
Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun.” 
(Bakara Süresi, 40. Ayet). 


“Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.” 
(Bakara Süresi, 47. Ayet). 


“..Allah'ın üzerinizdeki nimetini, size öğüt vermek için indirdiği Kitab'ı ve hikmeti hatırlayın. ...” (Bakara Süresi, 231. Ayet). 


“ „Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. ...” (Âl-i İmrân Süresi, 103. Ayet). 
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“Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve "işittik, itaat ettik" dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.” (Mâide Süresi, 7. Ayet). 


“Allah'ın, peygamberleri toplayıp "siz(den sonra davetiniz)e ne derece uyuldu?" diyeceği, onların da, "Bizim hiçbir bilgimiz yok. Gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin" diyecekleri günü hatırlayın.” (Mâide Süresi, 109. 
Ayet). 

“Onları tümüyle (mahşere) toplayıp da Allah'a ortak koşanlara, "Nerede, ilah olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız?" diyeceğimiz günü hatırla.” (En'âm Süresi, 
22. Ayet). 


“Derken onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında, (önce) üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. 
Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar.” (En'âm Süresi, 44. Ayet). 


“Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah'ın bilgisi dahilinde, Levh-i Mahfuz'da) olmasın.” (En'âm Süresi, 59. Ayet). 


“O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın "ol" deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. O'nun sözü gerçektir. Sûra üflendiği gün de mülk (hükümranlık) onundur. Gaybı da, görülen âlemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.” (En'âm Süresi, 73. 
Ayet). 

“Onlar kendilerine hatırlatılanı unutunca biz de kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık. Zulmedenleri 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yoldan çıkmaları sebebiyle, şiddetli bir azapla yakaladık.” (A'râf Süresi, 165. Ayet). 


“Bilmiş olun ki şüphesiz göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. O, içinde bulunduğunuz durumu gerçekten bilir. Allah'a döndürülecekleri ve yaptıklarını Allah'ın onlara haber vereceği günü hatırla. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Nür Süresi, 64. Ayet). 


“(Ey Muhammed!) Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve (ey insanlar, sizler de) hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde, ne de gökte, zerre ağırlığınca, (hatta) bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak (ve gizli) olmaz; hepsi muhakkak apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazılı) dır.” (Yunus Süresi, 61. Ayet). 


“Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânüs içinde. Fânüs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Nür Süresi, 35. Ayet). 


“İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun; göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah'a döner.” (Şürâ Süresi, 52- 
53. Ayet). 


“Gökte ve yerde gâib (gizli) hiçbir şey yoktur ki apaçık bir Kitap'ta (Levh-i Mahfuz'da) olmasın.” (Neml Süresi, 75. Ayet). 
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Bu noktaya kadar Kur'an-ı Kerim ayetlerinden kanıt gösterilerek yapılan açıklamalardan çıkarılacak en kesin sonuç mutlak bilginin yalnızca Allah'a ait olduğu ve insana her bilinmezi ve her bilinmek isteneni bir tek Allah'ın öğrettiğidir. Bütün bilinmezleri bilen, yaratan, haberdar olan, kontrol eden, yönlendiren, kuşatan, başlatan, durduran ve geri döndürülemeyecek biçimde sonlandıran bir tek Allah'tır. Bu aşamadan sonra da söz konusu gerçeklik birtakım kanıtlar ile desteklenmeye ve açıklanmaya çalışılacaktır. 


Çünkü bilimde temel olan bilginin gerçekliğinin kaynağını bulmaktır. Bu merak duygusu veya gerçekliği arama isteği Gazâli'nin ifadelerinde şöyle geçmektedir: “Öyleyse önce bilginin gerçek yüzünün ne olduğunu öğrenmekle işe başlamam gerekir.” (Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 18). Bu çalışmanın temel kurugusunu tamamlayabilmek için bilginin gerçek kökeninin ne olduğunun bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla Gazâli'nin açmış olduğu yoldan gitmek en güvenilir yöntem olarak kabul görmektedir. 


Öyleyse anlatıma devam edelim. 


Bilginin ve kaynağının ne olduğu konusunda bazı topluluklar kesin bir sonuca varmış gibi görünebilmektedirler. Oysaki durum göründüğü gibi değil ve algılandığı şekli ile de anlatılamayacak kadar karmaşıktır. Bu sorgunun temel kaynağına Gazâli'de ulaşmak mümkündür. Çünkü Allah bu durumu ve bu gibi kesinlik öngören toplulukların yanlış bir inanç geliştireceklerini insanoğluna Mü'minün Süresi'nin 53. Ayeti'nde bildirmiştir. “Ama insanlar, aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir.” 
(Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 23; Mü'minün Süresi, 
53. Ayet). Bu aşamada 53. Ayet'i yalın bir zihin ile değil, hikmet (bilgelik) sahibi bir akıl ile yorumlamak gerekmektedir. Söz konusu yorumlamanın ardından ulaşılmaya çalışan hedef daha açık bir biçimde görülebilecektir. 
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Gazâli El-Münkız Mine'D-Dalâl eserinde şöyle demektedir (Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 26): 


“Bunu müteakip karşıma ilm-i yakin meselesi çıktı. 
İlm-i yakin, bilinen hakkında hiçbir kuşku bırakmayacak şekilde bilginin kişinin içinde belirmesidir. Böyle olan ilim, vehim ve yanılmaktan tamamen uzaktır. Kalben de bunun yanıldığına imkân ve ihtimal verilemez. 
Hatta kalbe bu yönde herhangi bir düşünce dahi gelmez. Tam tersine, yanılgıdan uzak olmak kesin bilginin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Bu kesinlik öylesine sağlam ve güçlü olmalı ki, taşı altına veya bir bastonu yılana çeviren kimsenin, kendisinde oluşmuş kesin bilginin geçersiz olduğunu iddia etmesi bile, asla herhangi bir kuşku ve olumsuz bir düşünce oluşmasına yol açmamalıdır.” 


Gazâli'ye göre doğruluk payı oldukça düşük olan bilginin “kesin bilgi” (ilm-i yakin) olarak adlandırılması olası değildir (Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 26). Gazâli'nin izinden gidilerek şöyle bir soru sorulabilir: Kesin bilgi olarak ortaya çıkan bir sonuç hangi ölçütlere göre doğru ve hangi ölçütlere göre yanlış olacaktır? İkinci bir soru ise şu şekilde sorulabilmektedir: Bu bilginin doğruluğunu kim neye göre onaylayacaktır? Üçüncü ve en önemli soru ise şudur: İnsan aklı bilginin varlığına tanıklık edebilir mi? Söz konusu açıklamalara üçüncü soru üzerinden ve (tekrardan) Gazâli'nin anlatımından devam edelim. 


“Akliyata olan itimadının da mahsusata olan itimadının akıbetine uğramayacağını ne ile temin edebilirsin? 
İlk önce bana itimadın varken akıl denilen hâkim geldi, beni yalanladı. Akıl hâkimi olmasaydı beni tasdike devam edip gidecektin. Aklın anlayışı, hissi, verdiği hükümden dolayı yalanladığı gibi onun arkasında da başka bir hâkimin gelip onu da tekzip etmesi mümkündür. Böyle bir hâkimin ortaya çıkmaması onun muhal yani imkânsız olmasına delalet etmez.” (Gazâli, El-Münkiz Mine'D-Dalâl, 2019: 29). 
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Bu anlatıma göre akıl mutlak bilginin varlığını kanıtlamak için yeterli değildir. Dolayısıyla kesin bilginin varlığının kanıtını başka yerlerde aramak gerekmektedir. Çünkü akıl bazı noktalarda insanı yanıltabilmektedir. Bunun kanıtına ulaşabilmek için de Gazâli'nin rüya örneğinden devam etmek önem taşımaktadır. 


“Görmüyor musun? Uykuda iken rüyada birtakım şeyleri görüyorsun ve onların varlığına inanıyorsun. Ve birtakım halleri tahayyül ediyorsun. Rüyada iken bunların gerçek ve sürekli olduğunu düşünüyor ve uyanıncaya kadar bunlar hakkında herhangi bir kuşku taşımıyorsun.” (Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 
29). 


Rüya ile uyanıklık arasında belirli bir ayrım noktasının oldugunu kabul etmekle birlikte, rüya âleminin somut dünyadan tamamen ayrı bir noktada tutulmasına karşı olduğumu da ifade etmek isterim. Çünkü rüya âlemi sadece soyut ve maddeden uzak bir zihin aldatmacası olsa insanda fiziksel belirtilerin olmaması gerekmektedir. Örneğin, rüyanızda ağızından salyalar akan vahşi bir köpeğin sizi kovaladığını görseniz, bu duruma bedeniniz siz uykudayken terleme, titreme, sayıklama, bağırma gibi fiziksel olarak cevap verebilmektedir. Bir başka örnek ise rüyanızda cinsel bir birleşme içerisinde olduğunuzu görseniz, bu durum boşalma, terleme ve zevk alma gibi fiziksel birtakım belirtileri de ortaya çıkartmaktadır. Özellikle terleme ve boşalma somut biçimde gözle görülebilecek bir sonuç olarak kendisini göstermektedir. Eğer rüyanın gerçeklik ile bir bağlantısı yok ise somut belirtiler nasıl ortaya çıkmaktadır? Üstelik bazı durumlarda, rüyada yaşanılan zevk ve korku gerçek hayat olarak adlandırılan durumda aldığın zevkten ve duyduğun korkudan daha zevkli ve daha korkunç olabilmektedir. Çünkü bu noktada gerçeklik algısı konusunda herhangi bir yanıltmaca yoktur. Sadece iki farklı dünya (âlem) içerisinde, birisi beklerken diğerinde yaşam devam etmektedir. Bununla birlikte, şu soruya cevap verilmesinin gerektiğini düşünmekteyim. Bazı 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durumlarda rüyada yaşanılan korku ve alınan zevkler neden uyanık durumda gerçekleşen aynı korku ve zevkten daha şiddetli ve tatlıdır? Buna göre rüya âlemi zihnin aldatmacası, soyut bir oluşum veya bir yanılsama değil, somut gerçeklik ile bağlantısı olan fiziksel bir boyutun ikinci anlatım veya yaşayış biçimidir. Çünkü rüya gerçek yaşama göre daha güvenli bir ortamdır. Rüya âleminde insanı etkileyen, endişelendiren veya yanıltan etkiler yoktur. Bu sebepten dolayı rüyada görülenler somut gerçeklik ile son bulabilmektedir. Bunun bir diğer sebebi de rüya âleminin insan müdahalesine izin vermemesidir. 
İnsanın rüya âleminde yaşadığı olayları etkileyebilecek ve değiştirebilecek bir gücü bulunmamaktadır. Eğer böyle bir gücün bulunduğunu öne süren görüşler olursa şu soruyu sormak konunun daha da detaylandırılabilmesi için faydalı olacaktır: İnsanın rüya âlemine yönelik etkileyici bir çabası veya yeteneği var ise ozaman neden her gece sadece istediğimiz rüyayı görmüyoruz? İstenilen rüyayı görmek insanoğlunun sahip olabildiği bir yetenek midir?? 


Gazâli bu durumu şu şekilde açıklamaktadır (Gazâli, El-Münkız 

Mine'D-Dalâl, 2019: 30): 
“ Belki de uyanık durumda iken akıl ve duyu organları ile elde edip doğru olduğuna inandığın bilgiler, sadece içinde bulunduğun duruma bağlı bir gerçekliği olan bilgilerdir! Çünkü sen öyle bir hale gelebilirsin ki, o halin uyanıklığa göre durumu, senin uykudaki durumunun uyanıklığa nispeti gibi olur. Başka bir ifade ile uyanıklığının durumu o hale göre uykudaki halin gibi olur. İşte böyle bir hale geçince, akıl yoluyla vehmettigin bütün hayallerin hiçbir değeri kalmadığını kesin olarak anlarsın. ...” 


9 Bu anlatımın ilham kaynağı için Bkz.: Gazâli (2019). E/-Münkız Mine'D-Dalâl 
Dalâletten Hidayete, (Çeviren: Onur Şenyurt), (Editör: Haldun Şeker), 5. 
Basım, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, s. 29-30. 
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Gazâli'nin bu anlatımı ile yukarıda Gazâli'nin (El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 29-30) rüya yorumundan ilham alarak yaptığım açıklamaları desteklemiş olmaktayım. Dolayısıyla gerçek olarak algılanan nesnenin kesin bilgisi Gazâli'nin anlatımına göre içinde bulunulan durum ile ilgilidir. Buna göre rüya içinde bulunulan durum ile ilişkilendirildiği noktada insan için doğru ve kesin bilgi üretebilecek bir gerçekliğe sahiptir. 


İbni Haldun Mukaddime | adlı eserinde rüya konusunu özbenliğin manevi ikliminde yaşanan bir dönüşüm ve gerçekliklerin bir araya gelmiş şekli olarak anlatmaktadır. İbni Haldun özbenliğin manevi bir ortam içerisindeyken gerçeklik hakkında bilgi sahibi olabileceğini vurgulamaktadır. Kişinin içsel veya ruhsal durumunun bedensel algılardan soyutlandığı aşama uyku durumu olarak adlandırılır ise söz konusu bu uyku durumunda manevi birtakım olayların gerçekleşmesi doğal bir oluşum sürecini yansıtmaktadır. Bu süreç içerisinde özbenlik uyku durumunda bedensel algılardan uzaklaşarak geleceğe yönelik birtakım bilgilere ulaşması beklenen bir sonucu ortaya çıkartmaktadır. Uyku durumunda gelecekten bilgi alındığı noktada manevi ortam (veya manevi güç) mekânsal bir bütünlük kurarak sahip olunan veya erişilen bilgileri gerçek kişinin algılarına doğru yönlendirmektedir. Bu yönlendiriş biçimi kişinin algı düzeyi ile doğrudan bağlantılıdır. Çünkü yönlendirme işi geleceğe yönelik bilgi açısından doğrudan olabileceği gibi semboller yolu ile de olabilmektedir. Bu noktada kişinin sembolleri yorumlaması ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunması gerekmektedir. Bu aşamada ise kişinin yorumlayabilme veya gördüklerini anlamlandırabilme yeteneği önem kazanmaktadır. 
İşte buna “düşyorumu” veya “rüya tabiri” adı verilmektedir. 
Ancak her rüya yoruma da ihtiyaç duymamaktadır. Kişi rüyasında yorumdan uzak bir anlatım ile gerçeklikleri olduğu gibi de görebilmektedir. Bu noktada rüyanın yorumlanmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Çünkü bilgi açık bir biçimde kişiye ulaştırılmış durumdadır. Böyle bir duruma prygamberlerin rüyaları örnek olarak gösterilebilmektedir. Peygamberler insan 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benliğinden sıyrılarak melek benliğine geçtikleri aşamada manevi ortamda gerçek bedenleri üzerinden dünya ile bilinen veya bilinmeyen tüm alâmler arasında seyahat edebilmektedirler. Bu yetenek Allah'ın ihsan etmesi ile bir tek peygamberlere verilmiştir. Velilerin veya evliyaların ise rüya al&mindeki durumları bedenen bir mekân değiştirme değil, ruhani bir ortam değişimidir. Peygamberler için bedensel bir algılama biçimi söz konusudur. İbni Haldun'un gerçek ve üzerinde kuşku duyulmayacak bir hadise atıf yaparak ifade ettiği anlatıma göre rüya kişide üç şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisi kişiye doğrudan Allah'ın rüya göstermesidir. Bu rüya yoruma açık değildir ve olması gereken her anlatım yerinde durmaktadır. Kişiye anlatılmak istenen veya ulaştırılması beklenen bilgi doğrudan iletilmektedir. İkincisi semboller üzerinden benzerlik kurulmasını gerektiren ve melekler tarafından kişiye gösterilen rüyadır. Bu noktada rüyanın yorumlanması önem taşımaktadır. 
Üçüncüsü ise şeytan tarafından gösterilen karmaşık rüyalardır. 
Bu tür rüyalarda yorum yapabilmek oldukça güçtür. Çünkü gerçek ile yalan birbirleri ile içiçe geçmiş durumdadır ve birbirlerinden ayrımlanması kolay değildir. Rüya her insanda gerçekleşen bir olaydır. Sıradan insanların (her zaman olmamakla birlikte) rüyalarında gördükleri olayları uyandıkları zaman birebir yaşadıkları bilinmektedir. Bu durum uykuda “bilinmeyen”e ulaşıldığının kanıtı niteliğindedir. Ancak ifade edilmesi gereken en önemli konu ise insanı uyku durumunda gerçeklik ile karşılaştıranın ve gerçeklikleri insanın önüne serenin bir tek Allah olduğudur (İbni Haldun, 1977: 256-257-258-261). 


Bu noktada Kur'an-ı Kerim'e başvurmak önem taşımaktadır. 
Çünkü yukarıdaki anlatımda peygamberlerin özel durumlarından söz edilmişti. Bu anlatımı İbni Haldun'un yanı sıra Kur'anı Kerim ile de desteklemek gerekmektedir. 


Kur'an-ı Kerim'in Fetih Süresi'nin 27. Ayeti'nde söz konusu anlatım aşağıdaki gibi verilmektedir (Fetih Süresi, 27. Ayet): 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“Andolsun, Allah, Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse, siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi.” 


Gazâli'ye göre ilim kendisine hâkim olan kişi tarafından analiz edilmelidir. Buna göre; “Gerçekten anladım ki bir ilme hakkı ile vakıf olmayan bir kimse, o ilimdeki bozukluğu, o ilmin saçtığı fesat tohumlarını anlayamaz. O derece vakıf olmalıdır ki, o ilmin en âliminin ilmine eşit olup mütalaa ve tahkikat neticesinde onun derecesini geçmeli, onun bilgi sahibi olmadığı derinliklere dalabilmeli. İşte o zaman o ilmin bozuk olduğu iddiasının bir hak olduğu meydana çıkar.” (Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 39-40). 


Gazâli şöyle demektedir: “... Zira, ilaçlar hastalıklara göre değişir. Nice ilaçlar vardır ki bazı hastalara fayda, bazılarına da zarar verir.” (Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 38). Öyleyse benim bu kitap özelinde yaptığım tartışmalar ile aradığım nedir? Bu sorunun cevabına kitabı okumayı bitirdiğinde ulaşacaksın. 


Gazâli'nin ifadesiyle “zayıf akıllı kimselerin” söylenmesi gereken söz konusundaki tutumları ile akıl sahibi kimselerin söylenmesi gereken söz konusundaki tutumları benzer değildir! 
Çünkü yanlış yolda olduğu bilinen bir kimsenin söylediği sözler sadece o kişinin yanlış yolda olduğu düşünüldüğü için inkâr edilmesi akıl sahibi bir kimse için oldukça zordur. Karşı çıkışlar ve itirazlar yalnızca ilmin gerektirdiği koşullar çerçevesinde yapılması gerekmektedir.Bu noktada önemli olan söylenen sözün doğruluğuna bakmaktır. Sözün doğruluğu söyleyen kimse ile ölçülememektedir. Çünkü hak tektir ve yalnızca karşı çıkmak için üretilen itirazlar zayıf akıllı kimselerin akıllarının zayıflığını kanıtlayan bir başlangıç noktasını oluşturmaktadır (Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 62). 
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Gazâli, “Sağlam akıllı kimseler(in)10 ise, Müslümanların halifesi Hz. Ali'nin (r.a)...” sözüne uyacaklarını ifade etmiştir. Gazâli söz konusu anlatımını desteklemek için Hz. Ali'ye atıf yapmaktadır (Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 62): 


“Bir sözün hak olup olmadığını, söyleyen kişiye göre değerlendirmekten sakın! Sen önce hakkın ne oldugunu tanı, sonra hakka uyanların kimler olduğunu zaten ayırt edersin!” 


Anlatımım süresince vurguladığım sözlerimi iyi dinlenmelisin! 
Bu noktadaki amaç Gazâli'nin anlatımı ile toprağın içerisine gizlenmiş altını bulup çıkartmaktır. “Çünkü altın madeninin toprak ile karışık bir vaziyette bulunduğunu...” bilmelisin (Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 63). 


Gazâli anlatımına şu şekilde devam etmektedir (Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 66): 


“... Bir sözü, halkın sevdiği veya sempati duyduğu kimselere nispet ettiğin zaman, söylenen sözü bâtıl da olsa kabul ederler. 


Fakat herhangi bir sözü, onların kötü bildikleri ve sevmedikleri birine nispet ettiğinde, söylenen sözü hak olsa bile reddederler. Bundan dolayı bu kimseler hiçbir zaman insanları hakka göre değerlendiremezler. 
Bu tutum da sapıklığın son noktasıdır.” 


Gazâli'nin bu bilgelik dolu ifadeleri kısa bir yorum çerçevesinde değerlendirildiği noktada gerçek ile sahtenin zaten var olduğu ve bazı gerçeklerin bilinirliklerinin görmezden gelindiği sonucuna ulaşılabilinmektedir. Çünkü doğru ve gerçek tektir ve yanlış ise çoktur. Gerçek yaşamda dört yanlışın birleşerek bir doğruyu sildirmeye gücü yetmez! Çünkü gerçek doğruluk Allah'ın koruması altındadır. 


10 “(in)” eklemesi tarafımca cümlenin bütünlüğünün anlatıma uygun olması 
için konulmuştur. İfadenin gerçeğinde “(in)” eklemesi bulunmamaktadır. 
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Bu doğrultuda hareket edilecek olunur ise doğanın eşleneğinin ne olduğu konusunda da bir açıklama yapmak gerekmektedir. 
Doğanın eşleneği nedir? Doğayı kendi gibi bir değer ile çarparsak sonuç ne olacaktır? Doğa x Doğa = ? 


Bu sorunun cevabı ise ilgili nesnenin kendi gibi olacak, fakat zıt bir kutupta hareket edecek öngörüsünde saklıdır. Bu öngörünün özü ise bir varsayımın kendi eşleniği ile çarpılmasından mutlak bir değer elde edersin önermesi içerisinde yer almaktadır. Biraz sonra açıklanmaya çalışılacak “Herşey zıttı ile bilinir!” sözünün özünü bu durum oluşturmaktadır. Bu durumun matematiksel ispatı ise karaköklü sayılar konusunda yer almaktadır. 


Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü'ne göre matematiksel bir ifade olan eşlenik, “Herhangi bir biçimde birbiriyle oranlı bulunan (nokta, çizgi, sayı)” şeklinde tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü, Eşlenik, Erişim Tarihi: 17.07.2021). 


Her şeyin zıttı ile bilinirlik konusuna Gazâli'den esinlenme sonucunda, kendisinden alınan şu kısa örnekleme ile açıklama getirmek önem taşımaktadır. Birçok türü zehirsiz olmasına rağmen, bilinen bir gerçek olan en az zehirsiz olanlar kadar zehirli yılan türlerinin de bulunduğudur. Zehir taşıma yeteneğine sahip yılanların zehirleri öldürücü nitelikte olabilmektedir. Yılanın taşıdığı zehir bazı durumlarda ise öldürmemekte, ancak hücre yapısını veya hücrenin yapısal bütünlüğünü bozmaktadır. Zehirli bir yılanın bir insanı ısırması sonucunda dişlerinden insan vücuduna aktardığı zehir hayati organlara ulaşmadan önce en kısa zamanda tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu hastalığın tedavisi ise yılan zehrinin içinde yer almaktadır. 
Zehri yok edecek karşıt zehir (panzehir) de yılan zehrinin içerisinde saklıdır (Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 69). 


Konunun dini boyutunu araştırdığım noktada ise ilgili konuyu Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na çevrim içi (online) sistem üzerinden 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25.03.2021 tarihinde sordum. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na soru sorabilmek için kurul.diyanet.gov.tr adresinden “Soru Sor” bağlantısı kullanılarak elektronik devlet sistemi şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir. Buradan ilgili kişinin soruları ve kendisine verilen cevaplar https://kurul.diya- net.gov.tr/Sorularim bağlantısı üzerinden kontrol edilebilmeketdir. Ancak bunun için de soru soran kişinin kendi elektronik devlet sistemi şifresi ile giriş yapması gerekmektedir. İlgili kurumdan tarafıma gelen cevap ise olduğu gibi aşağıdadır. 


“u 


Her şey zıddıyla bilinir” sözü ayet, hadis veya bir İslam büyüğüne ait söz değildir. Bu söz Allah'ın yaratma sıfatına ve yöntemine dikkat çekmek için Müslümanlar arasında yaygınlık kazanmış, fakat söyleyeni malum olmayan bir sözdür. Zira insan aklı eşyayı ancak zıddıyla kavrayabilmektedir.” 


Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın verdiği cevapdaki en önemli ayrıntı “Zira insan aklı eşyayı ancak zıddıyla kavrayabilmektedir.” ifadesinde gizlidir. Dolayısıyla var olan ile yok olan arasında mutlak bir birliktelik veya birbirini açıklayabilirlik durumu mevcuttur. Bu noktada ise tarafıma verilen cevabın yorumlanması özelinde ifade edilebilir ki vardan olmayana doğru bir geçiş yapılabilmektedir. Olmayanın gerçekliği de benzer biçimde olanın gerçekliği üzerinden açıklanabilmektedir. Ancak bunun için de akıl sahibi olmak gerekmektedir. Bu noktada şu şekilde bir soru sorarak anlatımıma kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bir odanın içerisine çok sayıda ses dalgası gönderilse bu ses dalgaları odanın taşıma kapasitesi özelinde birbirlerini etkilerler mi? 


Diyalektik kavramının da vurgusu burada ortaya çıkmaktadır. 
İki farklı unsurun kendi içerisinde girmiş olduğu çatışma sonucunda ortaya çıkan değişme biçiminde anlamlandırılan diyalektik bir süreç olarak zıtlığa vurgu yapmaktadır. Sosyal bilimin eleştirel yönden değerlendirilmesi veya bir başka anlatım 


TA 


ile Eleştirel Sosyal Bilim “toplumsal gerçekliği” farklı boyutlardan değerlendirmekte ve yalnızca analiz yöntemine başvurmamaktadır. Bu noktadaki gerçek çaba değerlendirmeye alınan konunun yorumlayıcı bir bakış açısı ile incelenmesidir. Bu inceleme sonucunda başarılmaya çalışılan hedef “...görünen degil, görünenin ardında olandır.” Dolayısıyla yorumsuz bir biçimde ifade edilebilir ki “...toplumsal gerçeklik de kendi içinde zıttını taşır ve zıttı ile paradoksal bir çatışma ve değişme ilişkisine girer.” Örneğin, iyi ve kötü arasındaki koşulsuz zıtlık kendi içerilerindeki sabitliklerin veya sahip oldukları niteliksel degerlerin birbirleri ile çatışması sonucunda ortaya çıkmaktadır. 
İyi, karşısında kötü olduğu için iyidir. Kötü ise karşısında iyi olduğu için kötüdür. İyinin sahip olduğu değerleri ile kötünün sahip olduğu değerleri birbirleri ile çatışma içerisine girdiği için iyi ve kötü kavramları ortaya çıkmaktadır. Örneğin, kötü olarak anlamlandırılan kendisi gibi olmayanın karşısında durduğu için kötüdür. Aksi takdirde kötünün zıttı olmasa iyi olarak neyin anlamlandırılacağı ve adlandırılacağı tartışma konusudur (Suğur, 2015: 48). Yaşamının hiçbir aşamasında tatlı bir yiyecek tüketmemiş bir kişinin sürekli acı besinler ile beslendiğini düşünelim. Böyle bir durumda bu kişi için tek tat acıdır ve acıyı da acı olarak adlandırabilecek bir kavram yüklemesine de sahip değildir. Aksi durumda tükettiklerini acı olarak adlandırıyor ise tatlı kavramından hiç tüketmemiş olmasına rağmen haberi vardır. Acının karşısına tatlıyı yerleştirmek, ancak her iki kavramında da bilincinde olunarak yapılabilecek bir eylemdir. 
Bu durumu bir Türk Atasözü ile anlamlandırmak konunun daha iyi anlaşılmasına olanak tanıyacaktır. “El yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz sanır.” 


Allah, Kur'an-ı Kerim'de (akıl sahibi) kullarına şu şekilde seslenmektedir (Mü'min Süresi, 58. Ayet): 


“Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsu- 


» 


nuz. 


İşte insanoğlunun bu az düşünmesi birtakım eksikliklerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. 


119 


Gazâli'ye göre iyi bilinmesi gereken bir gerçeklik gün ışığında parlayan inci tanesi gibi ortada durmaktadır (Gazâli, Mişkatü'l-Envâr (Nurlar Feneri), 1994: 14; Gazâli, El-Münkızü Min-Eddalâl İlcâmül... Tarihsiz: 54-230). En azından Gazâli'ye atıf yaparken bu benzetmenin yanılmazlığından kuşku duymamaktayım. 


Gazâli'ye göre (Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 109): 


“Şunu iyi bilmek gerekir ki, insan yaratıldığı zaman özü (cevheri) itibariyle boş ve saf haldedir; Allah Teâla'nın yarattığı âlemler (varlıklar dünyası) hakkında bir bilgisi yoktur. Varlıklar âlemi ise, sayısını Allah Teâla'dan başka hiç kimsenin bilemeyeceği kadar çoktur. Nitekim Allah Teâla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: “Rabbinin ordularını, kendisinden başkası bil- 


” 


mez. 


“Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü'minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, "Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi" desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır.” (Müddessir Süresi, 31. 
Ayet). 


Bu noktada kısa bir süre durarak daha önceden söz konusu yapılacağı konusunda bir hatırlatma yaptığım önemli bir ayrıntının varlığından söz etmek gerekmektedir. 


Gazâli'nin “Şunu iyi bilmek gerekir ki, insan yaratıldığı zaman özü (cevheri) itibariyle boş ve saf haldedir;...” (Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 109) vurgusu bize kendisinden daha sonra yaşamış birinin (John Locke) ifadelerini hatırlatmaktadır. John Locke'un “tabula rasa” veya “boş levha” (Locke, 1992: 66-85; Şenel, 1995: 336-337) anlatımı ile Gazâli'nin “...insan 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yaratıldığı zaman özü (cevheri) itibariyle boş ve saf haldedir...” 
(Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 109) açıklaması ne kadar da birbirine benzemektedir, değil mi?(!) Mü'min Süresi'nin 
58. Ayeti'nde ifade edildiği gibi “... Siz pek az düşünüyorsunuz.” 


İnsan yaratılış itibarıyla bilinmezliğin ilerisine geçemeyecek bir konumdadır. Ancak bu noktada Allah'ın izni ile bilinmezlikler bilinir bir konuma gelebilmektedir. Örneğin, insan uyku durumunda bulunurken Allah'ın izin vermesi koşulu ile gelecekten haber alabilmektedir. İnsan bunu rüya âlemi içerisinde yapabilmekte ve bilinmezlikler artık insan için bilinir olabilmektedir. Bu durum bir bakıma gizli olanın açığa çıkması ile eş degerlidir. Söz konusu bu eş değerliliğin tanımsal boyutu Gazâli'nin benzetmesi ile “...yeni bir göz (idrak)...” açılmasıdır (Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 112-113). 


En'âm Süresi'nin 103. Ayeti'nde Allah kullarına şu şekilde seslenmektedir: “Gözler onu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder. O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” (En'âm Süresi, 103. Ayet). Buna göre rüya âleminde veya bilinen/bilinmeyen diğer âlemlerde var olan her gerçekliğin tek kaynağının, tek sahibinin ve tek bilenin Allah olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Allah sahip olduğu bilgiyi istediği zamanda ve mekânda istediği kuluna bildirebilmektedir. 


Bu aşamada rüyanın kuvvetine yer verebilmek ve rüya ile gerçeklik arasındaki bağın varlığına vurgu yapabilmek için rüyasında gördükleri ile bilim dünyasına yön veren bilim adamlarının kısa hikâyelerine yer verilecektir. 


Niels Bohr rüyasında gördükleri ile modern atom teorisinin ilk adımlarını atmıştır. Niels Bohr “...güneşin kızgın gazlarla dolu merkezinde duruyor ve gezegenler ince ipliklerle bağlı oldukları güneşin etrafında dönüyorlardı. Her gezegen Bohr'un yakınından geçerken bir de düdük çalıyordu. Sonra yanan gazlar soğuyup katılaştı, güneş ve gezegenler uzaklaşıp gitti...” Uykusundan uyanan Bohr gördüğü rüyayı kendi zihninde yorumlayarak güneş sistemi ile atom yapısı arasında bir ilişki kurmuştur. Bu ilişki Bohr'un zihninde iki yapısal bütünlüğün birbirlerine bağlılıkları şeklinde anlamlanmıştı. Bu anlamlandırmadan çıkan sonuç ise “...ortada bir çekirdek (nucleus) ile bunu etrafında dönen elektron'lar”ın kurgusal şemasıdır. Bu rüya modern atom teorisinin başlangıç noktasını oluşturmuştur (Dreistadt, 1972: 8-9). 


Dreistadt'tan (1972: 9) doğrudan aldığım aşağıdaki parçayı lütfen dikkatlice okuyunuz! 


“Richard Wagner «Tristan ve İsolde» opera'sı hakkında bir arkadaşına şöyle yazıyordu: «Bir rüyanın sesini işiteceksiniz, bir rüya ki ses haline getirdim. Bu müziği rüyada buldum, benim zavallı kafam böyle bir şeyi asla kendisi isteyerek yaratamazdı».” 


“Wagner ünlü «Rhinegold» operasının o insanın zihnine takılıp kalan prelüd'ünü de uykuya dalmak üzere iken gördüğü rüyamsı hayallerden faydalanarak yarattı.” (Dreistadt, 1972: 9). 


Dreistadt'tan (1972: 10-11) doğrudan aldığım aşağıdaki ikinci parçayı da lütfen dikkatlice okuyunuz! Böylece rüyanın bilimsel olup olmadığı konusunda ve bilim olarak adlandırılan gerçeklik bütünlüğününün beslenme kaynakları hakkında zihninizde bir fikir oluşacaktır. Söz konusu kaynak içerisinde başka anlatılar da bulunmaktadır. Ancak bu noktadaki amaç ilgili kaynağı olduğu gibi bu eser içerisine taşımak değil, fikrime delil oluşturacak unsurları incelemektir. Konu ile ilgilenen okuyucuların ilgili kaynağa ulaşarak diğer anlatıları da okumaları faydalı olacaktır. Şimdi söz konusu anlatıya doğrudan yer vereceğim ve ardından kaldığımız yerden anlatımıma devam edeceğim... 

“Büyük kimyacı Kekule de böyle bir rüya gördü. 

Şöyle yazıyor: «İskemlemi ateşe doğru çevirip uyuklamaya başladım. Gene atomlar gözlerimin önünde zıplayıp duruyordu. Küçük atomlar mütevazi bir tavırla 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arka plâna çekilmişlerdi. Çeşitli şekillerde ve daha büyük oluşumlar da görüyordum; yılana benzer hareketlerle eğilip bükülen uzun zincirler vardı. Fakat bakınız, bu ne ola ki? Yılanlardan biri kendi kuyruğunu ağzına aldı ve bu halka alay edercesine gözlerimin önünde döndü. Yıldırım hızıyla uyandım.» Rüyasında gördüğü kuyruğunu ağzına almış yılan sayesinde Kekule benzen'in halka şeklindeki (genellikle bir altıgen olarak gösterilir) formülünü keşfetti ve organik kimyada moleküler yapının önemini «kapalı zincir» veya «halka» teori'sini yarattı.” (Dreistadt, 1972:10-11) 


Ortada böyle bir gerçeklik varken kim rüya ile bilimin arasındaki bağlantıyı yok sayabilecek? Kim rüyanın uyanık olunan hayattaki somut gerçekliğine yapılacak olan vurguyu inkâr edebilecek? Kabul edilmesi gerekir ki her rüya gerçeklik taşımamaktadır! Ancak bu gerçeksizlik hükmüne kim karar verebilecek? Her göz görür ama her göz her gördüğünü algılayamaz, her kulak işitir ama her kulak her işittiğini yorumlayamaz, her zihin düşünür ama her zihin her düşüncesini somutlaştıramaz, herkesin bilme potansiyeli vardır ama herkes bilemez... 


Bilginin kaynağına ulaşabilmek için yüzeysel düşünen felsefi bir akımın yönlendirmesi ile akıl olarak adlandırılan sistemsel bütünlüğün veya kavrama gücünün arkasına sığınarak duyularının ve akıllarının algılayamadığı varlıksal veya soyut bütünlükleri kabul etmemek girişimi insanoğlunu ulaşması gereken gerçeklikten uzaklaştırmaktadır (Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 139). Söz konusu bu gerçekliğe sizleri yakınlaştırabilmek için Kur'an-ı Kerim'den bir delil daha sunmak istiyorum. Bu noktada Alak Süresi'nden söz etmek önem taşımaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan tercümeye göre Alak Süresi'nin Hz. Peygamber'e nasıl indirildiği şu şekilde anlatılmaktadır (Alak Süresi, Erişim Tarihi: 22.05.2021): 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“Mushaftaki sıralamada doksan altıncı, iniş sırasına göre birinci süredir. Kalem süresinden önce Mekke'de inmiştir. Baştan beş veya sekiz âyeti Hz. Peygamber'e gelen ilk vahiy olduğundan ilk inen süre kabul edilir. Geri kalan kısmının ise sonraları Ebü Cehil hakkında indiği rivayet edilmiştir. Bazı Kur'an tarihçileri ilk inen sürenin Müddessir, bazıları da Fâtiha oldugunu ileri sürmüşlerdir.” 


“Buhâri ve Müslim'de Hz. Âişe'ye isnad edilen rivayete göre Hz. Peygamber, içinde yalnız kalmayı âdet edindiği Hira mağarasında iken Ramazan ayının 27. gecesi (Pazar-Pazartesi) tan yerinin ağarmaya başlamasından az önce ufukta nurdan bir şekil görmüş; o zamana kadar hiç karşılaşmadığı bu nurani varlığın (Cebrâil) kendisine seslendiğini duymuştur. Hz. Peygamber olayı şöyle anlatır: “Melek bana okumamı emretti. 
Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Beni kollarının arasına alıp kuvvetle sıktı; sonra “oku! dedi. Ben yine, 'Okuma bilmem” dedim. Beni tekrar kollarının arasına aldı, kuvvetle sıktı ve ʻoku! diye tekrar etti. 
Ben yine ‘Okuma bilmem” dedim. Üçüncü defa kollarının arasına alıp daha kuvvetlice sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi: 'Yaratan rabbinin adıyla oku; O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretmiştir” (Alak Süresi, Erişim Tarihi: 22.05.2021). 


Bu anlatımda dikkat edilmesi gereken en önemli ifade Allah'ın insana bilmediklerini öğrettiğini vurgulayan son kısımdır. Dolayısıyla bilginin gerçek kaynağı kimdir? Bilgi ilahi bir kaynaktan mı beslenmektedir? İlk bilgiyi kim, nasıl ve nerede buldu veya icat etti? Bu soruların en kuşkusuz cevabını ise Allah'ın sözü olan Kur'an-ı Kerim'de bulmaktayız. Sorular birden fazla olabilir ancak cevap her zaman için tektir. Tek cevap Allah'tır... 
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O bize bilmediklerimizi öğretendir... Tıpkı Nür Suresi'nin 51. 
Ayeti'nde geçtiği gibi... Duyduk, inandık ve kabul ettik... 


“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı "alak" dan yarattı. (1-2) Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. (3) O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. (4-5)” (Alak Süresi, Erişim Tarihi: 22.05.2021). 


Çok uzun zamandır bilimde gözlem yaparak gerçek bilgiye ulaşılacağı yönünde birtakım inançlar belirmiş durumdadır. Oysaki Gazâli bu gerçeklik arayışına kuşku ile yaklaşmakta ve duyu organları ile ulaşılan bilginin gerçekliğini tartışmaya açmaktadır. Gazâli'ye göre en kuvvetli duyu organı olan gözün yanılma payını bulunmaktadır. Bu anlatımı Gazâli'nin sözleri ile devam ettirmek önem taşımaktadır (Gazâli, El-Münkızü Min-Eddalâl İlcâmül..., Tarihsiz: 7): 


“Duyu organlarının en kuvvetlisi gözdür. Göz, gölgenin durduğuna, hiç hareket etmediğine hükm verir. Hâlbuki bir müddet tecribeden sonra, gölgenin hareket etdiği anlaşılır. Gölgenin hareketi fark edilecek şekilde olmayıp, yavaş yavaşdır. Öyle ki, hareketsiz kaldığı hiçbir an yokdur. Yine göz, yıldızları bir altın lira büyüklüğünde görür. Hâlbuki astronomi ve hendese ilmleri ile, o yıldızın, üzerinde yaşadığımız dünyâdan dahâ büyük olduğu anlaşılır. Göz yanıldığı gibi, diğer duyu organları da yanılır. Duyu organlarının kendi bilgilerine göre verdikleri hükmlerin yanlış olduğunu, akl, savunmaya imkân bırakmayacak şekilde gösterir. 
Bunun üzerine, artık duyu organlarına da güvenim sarsıldı. Son derece açık olan akli ilmlerden başka bir şeye güvenim kalmadı. On sayısı, üç sayısından büyükdür. Bir şey hem var, hem yok ve bir şey hem hâdis, ya'ni sonradan var olan, hem de kadim, başlangıcı olmayan olamaz. Her aklın tereddütsüz kabül edeceği husüslarda olduğu gibi, akli ilmlere güvenilir, dedim.” 


125 


Gazâli'nin bu anlatımı dikkatli bir biçimde yorumlandığı durumda sadece yalın bir gözlem ile gerçek bilgiye ulaşılamayacağı ortadadır. Çünkü sadece duyu organlarına güvenerek ve araştırma sürecine diğer olması gereken etken unsurları eklemlemeyerek yanlış sonuca ulaşılacağı oldukça açıktır. Bu sebepten dolayı bilimde gözlem tek başına herhangi bir anlam taşımamaktadır. Eğer gözlem çevresel araçlar ile desteklenmeden bilimde tekil ve başat unsur olarak kabul edilir ise binlerce kilometre uzaktaki bir gezegenin de büyüklüğü konusunda yanlış sonuca ulaşmak kaçınılmazdır. Göz görür ama akıl olmadan ne gördüğünü yorumlayamaz. Bununla birlikte, Gazâli'ye göre akıl da tek başına çaresizdir. Çünkü aklın ortaya çıkardığı sonucu onaylayacak veya inkâr edecek yardımcılara ihtiyacı vardır. Akıl kendisinin yanıldığını kendisine söyleyecek bir yardımcı olmadan beklenen ölçüde işlevsel olmamaktadır (Gazâli, El-Münkızü Min-Eddalâl İlcâmül..., Tarihsiz: 7-8). 


Gazâli gerçek bilginin kaynağını ilahi derinliklerde aramaktadır. Buna göre “gerçek bilginin kaynağı ancak ilahi âlemden parlayan bir nürdur.” İnsan yalın bir akıl ile bilgi veya gerçeği arama yolculuğuna çıktığı noktada sınırlı seviyedeki aklın kendisini bir sonraki aşamaya taşıyamayacağını anlayacaktır (Gazâli, Mişkatü'l-Envâr (Nurlar Feneri), 1994: 11). Oysaki bilim için kanıt gerekmektedir. Kanıtın ise anlaşılması konusunda kuşkuya yer bırakmayacak ölçüde açık ve bilinir olması önem taşımaktadır. Gerçekliği konusunda kuşku duyulan herhangi bir sonuç bilimsel olarak kanıt sıfatı ile kabul edilememektedir. Ancak gerçeğe giden yolun sadece kanıtlardan geçtiğine inanan yüzeysel akıl sahipleri ise Allah'ın geniş kudretini ve yaratıcılık sıfatını yok sayarak aldatıcı güneş ışıklarını yalnızca güneşin batışına kadar izleyebilirler... Böyle bir durumda güneş battıktan sonra ortalık karanlık içerisinde kaldığı zaman akıla yok gösterebilecek olan kanıt nedir? Akıl hangi kanıtın peşinden gitmelidir? (Gazâli, El-Münkızü Min-Eddalâl İlcâmül... 
Tarihsiz: 8). 
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Bu anlatımın bilinen birkaç örnek ile desteklenmesi ulaşılması hedeflenen uzak noktayı daha yakın bir konuma taşıyacaktır. 
Hz. Peygamber'in İstanbul'un mutlaka kazanılacağını (Kulat, 2001: 5) yaklaşık 800 yıl önceden haber vermesi bilinen en güzel örneği oluşturmaktadır. Çünkü İstanbul kazanılmıştır ve bu tarihi gerçeği hiçbir tez çürütemez... Peki, Hz. Peygamber bu bilgiyi nasıl elde etmiştir? Hz. Peygamber'e 800 yıl önceden bu bilgiyi ileten kimdir? İstanbul'un kazanılacağını bilmek için günümüzde dışına çıkılması kesinlikle bilimsel yöntemsizlik olarak değerlendirilen yöntemler mi kullanılmıştır? Bir bilgi (acaba!) sadece günümüzde adı geçen veya bilinen yöntemler sayesinde mi elde edilebilmektedir? Mevcut durumda söz konusu günümüz bilimsel yöntemlerini kullanmadan bilgi elde edilemez mi? Bu sorulara ve özellikle de Hz. Peygamber'in elde ettiği bilgi ile ilgili olanlarına yalın ve desteksiz bir biçimde cevap verebilmek için Hz. Peygamber'in peygamber olması sebebi ile bu bilgilere ulaşabileceğini söylemek yetersiz bir cevap olacaktır. Böyle bir durum içerisinde Hz. Peygamber'e bu bilgileri kimin verdiğini sorgulamak gerekmektedir. Dolayısıyla bilginin gerçek kaynağı bilimin de ilerisinde ve birtakım bilim adamlarının da göremediği uzaklıkta yer almaktadır. Her belirsizliği bilinirliliğe çıkartan bir güç, yaratıcı kudret... Allah... 


Allah, Hz. Peygamber'in çölde parmağından su çıkararak ve bir işareti ile ayı ikiye böldürerek kendi kudretini Hz. Peygamber üzerinden insanlığa ulaştırmıştır. Bununla birlikte, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ile geçmişten (geçmiş olaylardan) anlatımlar yapması, Mekke'nin kazanılacağını bildirmesi, Bizans'ın İran'ı yeneceği yönünde gelecekten bilgiler vermesi bilginin gerçek kaynağını nerede aramak gerektiği konusunda insanoğluna bir fikir vermektedir (Çağrıcı, 2017: 25). 


Gazâli'nin (Çağrıcı, 2017: 25) de kaynak olarak gösterdiği ve anlatımın da kanıt olarak dayandığı ayetler ise şu şekildedir: “Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. (1) Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin 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ve Allah sana, şanlı bir zaferle yardım etsin. (2-3) O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (4) Bütün bunlar Allah'ın; inanan erkek ve kadınları, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir başarıdır. (5) Bir de, Allah'ın, hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun! Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir! (6) Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. 
Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (7)” (Fetih Süresi, 1-7. Ayet). 

“Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü'minler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. 2-5)” (Rûm Suresi, 2-5. 
Ayet). 


Gazâli iman gücünün mutlak geçerli olduğu noktada bilgiye ulaşmak için yalnızca akıl yetisinin yeterli olmayacağı görüşündedir. Çünkü akıl bilgiye tek başına ulaşma konusunda yeterli bir gücü ortaya çıkartamamaktadır. Bunun sebebi ise akıl unsurunun da Allah'ın bir mahluk'u (yarattığı) olduğu gerçeğinde saklıdır (Çağrıcı, 2017: 28). 


Gazâli, E/-Münkızü adlı eserinde kesin olarak doğruluğunun farkında ol(a)madığı bilgilere kuşku ile yaklaşmakta olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla kuşkunun varlığını hissettirdiği bilgi bilgi değil ve bu bilgi ile yapılan bilim de bilim değildir. Gazâli bu durumu şu sözleri ile açıklamaktadır: “Dahâ sonra anladım 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ki, bu şeklde kesin olarak bilmediğim ilme güvenilmez. Şek ve şübhe bulunan ilm, kesin ilm (ilm-i yakin) değildir.” (Gazâli, El-Münkızü Min-Eddalâl İlcâmül..., Tarihsiz: 7). 


Bilginin varlığı konusunda yapılacak bir sonraki tartışma ise bilginin üretilmesi konusu üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bir insanın kendisine ait bir bilgi söz konusu olabilir mi? Bu soru şu şekilde de sorulabilmektedir: Bilgi özelleştirilebilir mi? 
Bu sorulara cevap verebilmek için Gazâli'ye atıf yapmak gerekmektedir. Gazâli konuyu şu şekilde açıklamaktadır (Gazâli, Tehâfüt El-Felâsife Filozofların Tutarsızlığı, 1981: 87): “Bizim bilgimize gelince bu iki kısımdır: Birincisi obje- nin şeklinden hâsıl olan bilgidir. Gökyüzünün ve yeryüzünün şeklini bilmemiz gibi. İkincisi, şeklini görmediğimiz ancak, kendimizde süretini tasarladığımız sonra meydana getirdiğimiz, bizim icad ettiğimiz bilgidir. Bu takdirde şeklin varlığı bilgiden faydalanılarak elde edilmiş olur, bilgi varlıktan değil. Evvel'in bilgisi ikinci türdendir. Çünkü onun zâtında nizâmın temessül etmesi, zâtından nizâmın doğmasının sebebidir. 
Evet, sadece bir desenin veya yazının şeklinin bizim nefsimizde hazır olması onun meydana gelmesi için kâfi gelseydi, bizim için de aynı bilgi aynı kudret ve aynı irade (mümkün) olurdu.” 


Gazâli'nin bu anlatımı üzerinden hareketle bir insanın kendi üreteceği bilginin varlığından söz edilebilmektedir. Çünkü Gazâli “...şeklini görmediğimiz ancak, kendimizde süretini tasarladığımız sonra meydana getirdiğimiz, bizim icad ettiğimiz bilgidir.” ifadesi ile insanın zihinsel dünyasında kendi içerisinde var olan üretkenlik (veya yetenek) ile yeni bilgiler ortaya çıkarabileceğinin vurgusunu yapmaktadır (Gazâli, Tehâfüt El-Felâsife Filozofların Tutarsızlığı, 1981: 87). 
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Bilim, toplumsal düzlemde konumlanan ve bilgi üretmek için görev üstlenen bir düzenektir. Bilim insanoğlunun çevresinde yaşanan dünyayı anlayabilmek için icat ettiği sistemsel bir bütünlüktür. Dolayısıyla bilimin varlığı, insanoğlunun çalışmaları sonucunda ortaya çıkardığı anlamsal bütünlüğe bağlıdır. İnsanoğlunun maddi dünyayı deneyimleyerek kendisine bu deneyimlerden dersler çıkarması ve çıkarılan derslerin de kuramsal boyutta anlamlandırılması sonucunda bilim ortaya çıkmaktadır. Bilimin üstlenmiş olduğu görev ise bilgiyi aramaktır. Bir diger anlatıma göre bilim sahip olduğu yöntemsel kurgusu ile bilgiyi ararken kullanılan bir araç niteliğindedir. Bilimin ve özellikle sosyal tabanlı bilim dallarının gelişimi kendiliğinden olmamaktadır. Bilim adamlarının çalışmaları sonucunda ortaya çıkan değerler ile bilimin bilgi üretme görevi tümleyen denklemsel düzlemde kesişim kümesini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bilim dünyada yaşanan olaylardan (savaş, kıtlık, ekonomik yıkım, devlet politikaları vb.) doğrudan etkilenen bir duyarlılığa sahiptir (Neuman, 2014a: 10-11). 


Bilimin neliğinin ispatlanmasından önce insanlar çevresinde yaşanan hayatı anlamlandırabilmek için günümüzün penceresinden bakınca sahteliği daha iyi anlaşılan doğaüstü etkenlere bağımlı durumdaydılar. Örneğin, bir kâhinin sözleri üzerinden ruhlar ile iletişim ve büyü gibi eylemler ve durağan fiiller ile yaşanılan olaylara anlam verilmeye çalışılmaktaydı. Bu süreç sonucunda ise gerçekliği hakkında ispat yükümlülüğü bulunmayan bilgi(ler) (1) üretilmekteydi (Neuman, 2014a: 11). 


Bir bilginin bilimselliği kuramsal boyutta değerlendirilmektedir. Dünyanın işleyen süreci kuram olarak adlandırılan modellemeler ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla sistematik bir biçimde deneysel düzlemde hareket edilerek elde edilen veriler (kanıtlar veya bilgiler) toplanmaktadır. Toplanan veriler ilgili kuramları desteklemek veya yalanlamak için kullanılmaktadırlar (Neuman, 2014a: 11-12). 
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Bilim bağımsız bir ölçüye sahiptir. Bilimin bağımsızlığının ölçüsü ise kendilerine özgü alanda ayrı birer konularının olması ve kullandıkları yöntemdir. Bir diğer anlatıma göre ise bir konunun bilim sınıflandırması içerisinde yer alabilmesi için kendisine özgü bir inceleme alanının olması ve sistematik (belirli ilkelere ve kurallara uyan) bir yönteminin bulunması gerekmektedir (Arslantürk ve Amman, 2008: 17). 


Bu noktadan sonra Kamuloji'nin konusunun ve yönteminin açıklanmasının zamanı gelmiştir. 


Kamuloji'nin Konusu 


Kamuloji sanayileşme sonrası varlık kazanan yeni dönemde ortaya çıkan toplumsal sorunların devlet yönetimi ile ilgili bölümlerini analiz etmek ve çözmek üzere kurgulanan yeni bir bilim dalıdır. 


Kamuloji, aynı zamanda, kurumların davranış biçimlerini analiz etmek üzerine yorumlanmış ve kurgulanmış bir bilim dalıdır. Bu analiz sonucunda etkililik ve verimlilik tablosu oluşturulmaktadır. 


Kamuloji'nin Konusu = Kurumsal Tasarım + Kurum Yönetimi + Kurum Personel Yönetimi * Kurumsal Mühendislik 


Kamuloji hem kurum hem de toplum tasarımını içermektedir. 
Kamulojinin en genel anlatım ile konusu kurum ve toplum tasarımıdır. Bir diğer ifadeyle kamulojinin ilgi odağında kuruma göre toplum, topluma göre kurum tasarlamak amacı yer almaktadır. Bu bağlamda toplumsal ihtiyacı karşılamayan hiçbir kuruma ihtiyaç yoktur. Kamuloji'nin metodolojisi hem deneysel hem de sezgisel yönteme dayanmaktadır. Günümüze kadar yaşanan bütün sosyal veya toplumsal devrimlerin incelenmesi durumunda ilgili hareketlerin kurumsal bütünlüğün bozulduğu durumlarda ortaya çıkmış oldukları görülecektir. Kurum toplumsal bütünün tüzelliğine atıfta bulunan, dikey ve yatay örgütlenmenin izsel takibini yapan bir niteliğe sahiptir. 
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Bu sıralananlar ise Kamuloji'yi bilinen kamu yönetimi algısından ayırmaktadır. 


Kamuloji'nin Yöntemi 


İngiliz Dili'nde “research” olarak yer alan, Türk Dili'ne “araştırma” şeklinde tercüme edilen kelimenin etimolojik kökeni Ortaçağ Fransız Dili'nde geçen ve “aramaya başlamak” (“to go about seeking”) anlamını taşıyan “rechercher” kelimesine dayanmaktadır. Araştırma (research) dikkatli bir biçimde sürdürülmesi gereken çalışma isteğidir. Araştırma gerçeklerin keşfedilmesi ve keşfedilenlerin ise yorumlanması için sistematik bir düzlem oluşturmaktadır. Bu düzlem içerisinde konumlanan ve daha önceden kuram sınıflandırmasına eklenen kurguların doğruluğu ve uygulamaya yansıma biçimleri de araştırma sürecinden geçirilerek varlık sahasındaki bilinirlikleri deneylenmektedir. Bilimsel bir araştırma yaratıcı bir iş parçasını zorunlu bir konuma yükseltmektedir. Bu zorunluluk ise bilgi seviyesini arttırmak için gerekli bir eylemdir. Araştırmanın nihai amacı ise ölçülebilir, deneylenebilir, varlığı hakkında sorgulama açılabilir ve her aşamada insan bilgisinin üzerine yenilerini ekleyebilir bilgi üretmektir. Bu üretim aşamasında hedeflenen konunun altında konumlanan ve diğerlerinden farklılaşan bilgiler arasında bağlantı kurmanın yolları araştırılmaktadır (Narayana, Varalakshmi & Pullaiah, 2016: 1-2). 


Yöntem ise bilimsel disiplin çerçevesinde şekillenen ve bir amaç doğrultusunda uygulamaya yöneltilen birtakım eylemlerden oluşmaktadır. Yöntem belirli bir sorunun çözümünde hangi yolların izleneceği konusunda çözümsel öneriler sunan bir çalışma sürecidir. Bir diğer anlatıma göre ise yöntem bilimin çalışma şeklidir. Yöntem bilim adamının çalışmasını ve çalışma şeklini açıklayan, olguları anlatan ve gerekli noktalarda ise oranlamada bulunulan işlem basamaklarından meydana gelmektedir (Narayana, Varalakshmi & Pullaiah, 2016: 10). 
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Araştırma yöntemleri geniş anlamda Quantitative (Sayan) ve Qualitative (Niteleyen) olmak üzere iki tür şeklinde sınıflandırılmaktadır. Qualitative (Niteleyen) yöntemin ruhunda çıkarımsal bir işleyiş süreci yer almaktadır. Quantitative (Sayan) yöntem ise sayısal veriler üzerine odaklanmaktadır. Bilimsel bir araştırma işinde üzerine odaklanılacak parçanın veya öge- nin temel veya uygulamaya dayalı bir araştırma karakterine sahip olup olmadığı da önem taşımaktadır. Uygulamaya dayalı karaktere sahip bir araştırma dizgesi ilgili durumları kendi içerisinde sınıflandırarak veya kümeleyerek incelemektedir. Bu noktadaki son amaç gerçek dünya hakkında somut ve doğada işleyen verilere ulaşabilmektir. Çinkü uygulamaya dayalı araştırma belirli bir ortamda yer alan özel bir davranış şeklini analiz etmeye ve son aşamada ise bu analiz verilerine göre çıkarımlarda bulunmaya çalışmaktadır. Temel araştırma karakterine sahip işleyen bir sürecin ise üzerine odaklandığı konu var olan bir kuramı deneyleyerek anlamaya çalışmaktır. Bu noktada ilgili kuram sınanarak geçerliliğinin doğruluğu kanıtlanmaya veya yanlışlılığının anlatılmasına çalışılmaktadır. İki durumda da (doğruluğu veya yanlışlılığı) kanıtlama işine girişilmektedir (Narayana, Varalakshmi & Pullaiah, 2016: 11-12). 


Bu noktada tarafımca yapılmaya çalışılan ise ne sayısal sonuçlar ne de çıkarımsal süreçler ile ilgilidir. Bu araştırma yönteminde sonuç olarak sayısal veriler elde edilmeyecektir. Benzer biçimde verinin niteliği ile de ilgilenilmemektedir. Hiçbir soyut veya somut nesnenin doğruluğu veya yanlışlılığı da kanıtlanmaya çalışılmamaktadır. Çünkü ortada incelenen bir kuram yoktur. Bununla birlikte, nitelenebilecek somut veriler de ortada yoktur. Zaten bu noktadaki amaç herhangi bir insan ile iletişime girmeden, herhangi bir somut belge üzerinden hareket etmeden, doğanın kendi işleyişi çerçevesinde var olan sorunun doğrudan kendisinden gerçek bilgileri elde edebilmektir. 
Çünkü her sorun çözümünü de zaten kendi içerisinde barındırmaktadır. Bunun için verileri saymaya, insanlar ile iletişim halinde olmaya, mülakatlara, görüşmelere, tarihi dökümanları incelemeye gerek yoktur. Aranılan bilgi bunların içerisinde gizli 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değildir. En azından benim aradığım bilgi... Benden sonra ortaya çıkarttığım değerleri sayacak olanlar nicel (Quantitative (Sayan) ), niteleyecek olanlar ise nitel (Qualitative (Niteleyen)) yöntemleri kullanabilirler. Bu noktadaki temel amaç gerçek bilgiye farklı bir yöntem kullanarak ulaşmaya çalışmaktır. 


Bu aşamadan sonra Kamuloji'nin bilimsel araştırma yönteminin nasıl şekilleneceği konusu açıklanacaktır. Çünkü Kamuloji'nin kendisine özgü bir yöntemi bulunmaktadır. Söz konusu yöntemin diğer bilim dallarına da uyarlanması olasılıklar içerisindedir. 


Bilimde Sembol Üretme Yöntemi 


Bilimde sembol üretmek... Bu ifade ile ne anlatmaya çalıştığımı şu şekilde açıklamakta fayda vardır. Sembol kavramının uzay ortamında herhangi bir nesnenin temsili bir varlığı şeklinde anlamlandırıldığı (Krauss, 2012: 75) noktada, aynı kavramın, insana neyin ne olduğunu, şeklini ve içeriğini anlatan öncü bir somut veya soyut değer olarak adlandırılması anlatımın amacına ulaşabilmesi adına kurgusal bir bütünlük taşımaktadır. 


Bilim kendi ürettiğini kendisi tüketmektedir. Bu noktada bilim hem üretkendir hem de tüketken... Bilim kendi iç dinamikleri ile ihtiyaç duyduklarına kendisi ulaşabilmektedir. Bilime bir ekleme yapmak gerekmemektedir. Çünkü bilimin kendisi yol göstericidir. Bilim yol açar... Yol göstericinin yol gösterilmeye ihtiyacı yoktur. Bu sebepten dolayı bilimin kendisi yaşayan bir varlıktır. Bilimin bu niteliğinden faydalanarak olası bir ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere semboller üretilebilmektedir. 
Bu sayede bilimde sembol üreterek ileride karşımıza çıkacak yeni bilgiler için şimdiden bir rehber hazırlamış olacağız. Bu rehberi bir kaza veya acil bir durumunda pilotlara ne yapması gerektiğini önceden bildiren acil durum rehberlerine benzetebiliriz. Bilimde sembol üretme işini nasıl yapacağız? Bu sorunun cevabını vermeden önce Thomas Kuhn'un konu hakkındaki görüşlerine yer vermek gerekmektedir. Dolayısıyla açıkça ifade edilebilmektedir ki bu bölümün anlatımı için Thomas S. 
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Kuhn'un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı eserinden faydalanılmıştır. 


Kuhn şöyle demektedir: “...uygulayıcılarının hizmetinde olan simgesel genellemeler ne kadar fazlaysa bir bilim dalının gücü de o kadar artmaktadır.” Kuhn simgeleşmeden söz etmektedir. 
Simgeleşme işini matematik formüllerinden örnekler vererek açıklamaktadır (Kuhn, 1991: 167). Bu noktaya yapmaya çalıştığım ise Kuhn'un görüşlerinden bir noktada farklılaşmaktadır. 
Söz konusu bu farklılık bilimde yapılması gerekenlerin acil durum yöntemi üzerinden şekillendirilmesidir. İşte bu sebepten dolayı söz konusu anlatımımı bir kaza veya acil birdurumunda pilotlara ne yapması gerektiğini önceden bildiren acil durum rehberlerine benzetmekteyim. 


Kuhn kendi anlatımında bilimde simgeleşme ile genellemelerden söz etmektedir. Bunu da “simgesel genellemeler” şeklinde adlandırmaktadır (Kuhn, 1991: 167). Oysaki kendi anlatımımda bir rehberden söz etmekteyim. Ancak anlatımımın Kuhn'un anlatımından da tamamen ayrık olduğunu ifade etmemekteyim. Bu noktada ise Isaac Newton'un ünlü sözünü tekrardan hatırlamakta fayda vardır: “Eğer ki diğerlerinden ötesini görebildiysem; bu, devlerin omuzlarında yükseldiğim içindir.” 


Kuhn matematiksel bir formülün herhangi bir sorun alanı için kullanıldığı ve çözüme kavuşamadığı noktada ilgili formülün kendi iç dinamikleri ile bir diğerine değişeceğini veya dönüşeceğini vurgulamaktadır. Bu aşamada işe yaramayan bir formülün işe yarar bir konuma yükseltilmesinden söz edilmektedir. 
Ancak bu noktadaki ince ayrıntı ilgili formüllerin birbirleri ile akrabalıklarının bulunması gerekliliğidir (Kuhn, 1991: 171). 


Bilimde sembol üretme yönteminde iki nesne arasındaki benzerliğin fark edilip, birini diğerine benzeretek yeni bir bilgi üretme çabası yer almaktadır. Bu çaba bilimin çözüme kavuşturmak için üzerine eğildiği herhangi bir sorunsal için olabilmektedir. Kullanılacak simgeler “...daha önce işe yaradığı görülmüş olan tarzlarda birbirine yakfın)laştırı(lı)r1!...” ise bilimsel açıdan çözüme kavuşma olasılığı daha fazla artmaktadır. Bu yöntem ile bilim adamına “...çeşitli durumları bir benzerlik çerçevesinde görme yeteneği..."nin kazandırılması amaçlanmaktadır. Sembol üretme yönteminde “Bilim adamları bulmacaları daha önceki bulmaca çözümlerini model alarak çözümlerler,...”. Kuhn bu noktada şu örneği vermektedir: “Galileo bir eyimden aşağı yuvarlanan topun, hangi açıda olursa olsun karşıt bir eyimde eşit yüksekliğe tırmanacak kadar ivme kazandığını gözlemlerken, bu deneysel olayı da tıpkı ağırlığını birer nokta kitle olarak soyutladığı sarkaçlara benzer şekilde görmeyi öğrenmişti.” Bu örnek üzerinden anlatıma devam edilecek olunursa sembol üretme yönteminde işe yarayan veya yaramayan bir eylemin, yöntemin veya kuralın simgeleştirilerek (veya sembolleştirilerek) başka bir çalışma için kullanım deposuna kaldırılması amacı yer almaktadır (Kuhn, 1991: 172). 


Kuhn'un anlatımı (1991: 172) biraz daha derinleştirilirse bilimde özdeşleşme süreci ortaya çıkacaktır. Bilimde özdeşleştirme ile anlatılmak istenen konu var olan bir maddeyi, eşyayı, sözü, işi, olayı veya durumu var olmayana uyarlamaktır. 


Bilimde Kalıpçılık Yöntemi 


Bilimde Kalıpçılık Yöntemi'nin temelinde var olanı benzer biçimde çoğaltmak amacı yer almaktadır. Birisinin söylediği bir sözü veya yapmış olduğu bir çalışmayı farklı alanlarda sürekli ifade etmek, denemek veya deneyimlemek bilimde kalıpçılık yöntemine bir örnektir. Bu ise bilime katkı yapmamaktadır. 
100 yıl önce yaşamış bir bilim adamının veya düşünürün oluşturduğu bir kuramı mevcut durumda yineleyerek günümüzde 


11 Kelimenin ilgili kaynaktaki orijinal yazımı “yaklaştırır” olmasına rağmen, 
konu anlatımının istenilen ölçüde sürdürülebilmesi ve cümle bütünlüğünün sağlanabilmesi için parantez içerisindeki ekler tarafımca yazılmıştır. Faha fazla bilgi için Bkz.: Thomas S. Kuhn. Bilimsel Devrimlerin Yapısı, (Çeviri: Nilüfer Kuyaş), 3. Baskı, Alan Yayıncılık, 1991, İstanbul, s. 
172. 
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geçerliymiş gibi belirli alanlara uyumlaştırmaya çalışmak bilimin ilerlemesinin önünde bir engel oluşturmaktadır. Bir kuramı alıp test etmemiz yalnızca kuramın kendi kısır döngüsünü defalarca tekrarlamak anlamına gelmektedir. Bunun sonucunda araştırmacı iki durum ile karşılaşmaktadır. Birincisi, test ettiği kuram doğrudur ve uygulama alanında işlemektedir. Ancak böyle bir sonucun ortaya çıkması çevresel koşulları da ilgilendiren bir durumdur. Örneğin, bugün doğrulanan bir kuramın çevresel koşullar değiştiğinde yarın yanlışlanabilme olasılığı bulunmaktadır. İkincisi ise test edilen kuram yalnızca bazı bölümleri özelinde veya tamamen yanlışlanmıştır. Bu durum da olasılıklar içerisinde yer almaktadır. Peki, bu noktada araştırmacının bilim adına ortaya çıkardığı sonuç nedir? Değerlendirmeye alınan kuramı sadece onaylamak veya yanlışlamak için üzerinde çalışmak yerine, asma bir köprüyü geçmek için bir basamak daha eklemek amacıyla kullanmak bilim için daha gerçekçi sonuçları ortaya çıkartacaktır. Değerlendirmeye alınan kuramın test edilmesi sonucunda köprü üzerinde eksik bir basamak belirlenmiş ise bu kuram temel alınarak ilgili boşluğa bir basamak eklenmelidir. Eğer köprü geçilirken ayak basılacak yerde basamak olduğu görülmesine rağmen, ilgili basamağın sağlam olmadığı konusunda mutlak bir veri elde edilmiş ise bu noktada yapılacak iş değerlendirmeye alınan kuram temel alınarak basamağın değiştirilmesi veya sağlamlaştırılmasıdır. 


Bilimde Kalıpçılık Yöntemi'nin benzeri şeklinde anlamlandırılabilecek bir diğer yöntem ise Bilimde İmalat Yolu ile Bilgi Üretme Yöntemi'dir. Bu yöntem ile var olan kavramlar birleştirilip, kendilerinden farklı yeni bir kavram üretilebilmektedir. 
Bu durumu makine üretimine benzetebiliriz. Nasıl ki birbirinden farklı hareketli ve hareketsiz makine parçaları birleştirilerek kendilerinden bağımsız bir makine ortaya çıkartılabiliyor ise farklı kavramların birleştirilmesi sonucunda da yeni bir kavram ortaya çıkartılabilmektedir. Ancak her makine parçasının bütün içerisinde ayrı bir görevi olduğu gibi farklı kavramların birleştirilmesinden üretilen yeni kavram içerisinde de kendisini oluşturan kavramların ayrı ayrı görevleri olacaktır. 
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Çünkü bütün parçaların birer toplamıdır. Eğer parçalar anlaşılmaz ise bütün anlatılamamaktadır. Çünkü bilim mekanik bir sistemdir. Parçalardan oluşmaktadır ve parçalar birbirlerine bağlı olarak çalışmaktadır. Herhangi bir parça yerinden çıkartılır ise bilim sadece hayali bir durum konumuna geriler ve bilimsel süreç de işlemez... 


İlgili açıklamalara Sartre'nin (1981: 43) sözleri ile devam edildiği noktada ifade edilmesi istenen sonucun bir diğer anlatımı ortaya çıkmaktadır (Sartre, 1981: 43): 


“Kavramlarını, deneyden, ya da en azından, yorumlamaya çalıştığı yeni deneylerden türetmemektedir. Bu yöntem, kavramlarını daha önceden kurmuş olup, onların doğruluklarından kuşku duymamaktadır, bu kavramlara kurucu şema rolünü vermektedir: Tek amacı, olayları, kişileri, ya da düşünülen edimleri, önceden kurulu kalıplara girmeye zorlamaktır.” 


Bu noktada üzerinde durulması gereken konu gerçekliğin “çelişki” ve “yeniden çözüm (tez-antitez-sentez)” süreçlerinden geçerek gerçeklik kazanmasıdır. Bu gerçekte bir değişme sürecidir. Bu süreç ise diyalektik kavramı ile yaşam bulmaktadır. İlk düşünce ortaya çıktığı noktada bir tez aşamasındadır. Bu tez kendi çelişkilerinden kurtulmak, yetersizliğini ortadan kaldırmak ve yeni aşamaya evrilebilmek için kendi ölçütlerinde bir antitez ile yoğunlaşma içerisine girmektedir. Antitez bir “karşıt tez”dir. Bir sonraki aşamada ise tez ile antitez bir savaş içerisine girerek savaşın sonucunda bir sentez ortaya çıkmaktadır. 
Bu da bir kendini yeniden yaratma bulma veya imal etme sürecidir. Bu süreç sonucunda ortaya çıkan değer tez ve antitezden daha başka bir değere sahip başkalaşmış yeni bir değerdir (Suğur, 2015: 50). 


Bilgi kendisini oluşturan unsurlardan hem ayrı bir noktada ve kendi özerk dünyası içerisinde yer almaktadır hem de kendisini oluşturan parçaların birer bütünü şeklinde varlığını devam 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ettirmektedir. Bir diğer anlatıma göre bilgi bütünün tekilliğinden uzaklaşarak parçaların özerkliği içerisinde yalnızlaşmakta ve aynı zamanda da yalnızlığını çoklu kombinasyonlar içerisinde kalabalıklaştırmaktadır (Sartre, 1981: 52). 


Bilgi üretmek için gerçekleştirilen bütün çabaların birbirleri ile ilişkisi bulunmaktadır. Her çaba bir diğeri için temel niteliğini taşımaktadır. Bilgi üretmek için birbirlerinden uzak gibi görünen dağınık bir coğrafyada konumlanmış ayrı bilinmezleri ve diğer unsurları bir araya getirmek için gerçekleştirilen eylemler ulaşılması istenen tek bir ilkenin varlığı için gereklilik taşımaktadır (Sartre, 1981: 16). Sartre'den alıntı yapılan bu ve diğer anlatım(lar) da yukarıda söz edilen Bilimde İmalat Yolu ile Bilgi Üretme Yöntemi'nin ilham kaynağını oluşturmaktadır. 


Sistem kurulmuş ve mekanik bir biçimde işliyor. Sistem evrimleşiyor, değişiyor, dönüşüyor ama her parça olması gereken yerde çalışıyor. Sistemsel bütünlük içerisinde hiç çalışmayan parçalar ise olması gereken yerde ve zamanda devreye giriyor. 
Yeni olarak adlandırlabilecek her iş kendi zamanı gelince kendi karakteri ile ortaya çıkıyor. Bu süreç mekanik kurgu bağlamında varlık kazanıyor. Hz. Mevlana'nın “Her şey zamanını bekler...” sözünden ilham alınarak ifade edilen bu anlatımın vurgulanan niteliği ise sistemin mekanik olmasıdır. Bununla birlikte, “Her şeyin vakti var, horoz bile vaktinde öter!” atasözü de benzer anlatımın bir diğer ilhan kaynağıdır. 


Bilimde Kalıpçılık Yöntemi'nin en önemli faydası ise yanlış olanı kolay bir biçimde görebilmemize katkı yapmasıdır. 
Çünkü sürekli seri imalat içinde gerçekleştirilen veya üretilen ürünlerin kalite kontrolünde zararlarını veya işe yaramazlığını görmek kolaylaşmaktadır. Bilimde kalıpçılığın faydası bu noktada varlığını hissettirmektedir. Çünkü prototip yanlış ise seri imalatta üretilen her ürün de yanlış olacaktır. Bu sebepten dolayı bir kuramı değerlendirmeye alarak yalnızca onaylanmasına veya yanlışlanmasına çalışmak bilimsel açıdan bir sonuç 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üretmemektedir. Bu sonuçsuzluğa yönelik önerim ise Bilimde Overhaul Yöntemi'dir. 


Bilimde Overhaul Yöntemi 


Bilimde Overhaul Yöntemi'nin temel basamakları sök, incele ve topladır. Sökerken neyin ne olduğunu gör ve öğren... İncelerken analiz sürecinden geçir ve sonuca ulaş... Toplarken her parçayı yerine oturt ve bulgularını yayımla... Toplarken hata yapmadıysan sistem kendiliğinden işleyecektir. Sistem işlemez ise iki sebep vardır. Birincisi inceleme aşamasında hata yapmışsındır... İkinci olarak ise toplama aşamasında hata yapmışsındır... Bilimde buna “Mekanik Ayrımlama' adını vermekteyim. Konuyu bir örnek üzerinden açıklamak daha faydalı olacaktır. 


Örneğin, herhangi bir kuramın temel dayanak noktalarını kendisinden bağımsız olmayacak bir biçimde bölümlere ayırarak bütünden parçalara ulaşmanın birinci öncelik olması gerekmektedir. Bu noktada kuramın kullandığı kavramlar, yaptığı yorumlar, gösterdiği kanıtlar, kullandığı bilimsel yöntem ve başlangıç noktası ile ulaştığı nokta arasındaki anlamlılık bütünün parçalara ayrıldığı noktada değerlendirmeye alınması gereken unsurları oluşturmaktadır. Bu aşama sök sürecini oluşturmaktadır. Çünkü hiçbir kuramın varsayımları yukarıda sayılan unsurlar dikkate alınmadan incelenmemesi gerekmektedir. Günümüzde yapılan en önemli hatalardan birisi de budur. 
Değerlendirmeye alınan kuram parçalara ayrılmadan sadece ulaştığı sonuç özelinde uygulamaya yansıtılmaya çalışılmaktadır. Gerçekte olması gereken ise parçaların da sonuçtan bağımsız ve ayrı bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğidir. Bir araştırmacının herhangi bir kuramı inceleme alanında test etmesi durumunda öncelikle kuramın tüm bileşenlerini çözümleyerek kendi çalışma alanı için bilimsel bir zemin oluşturması gerekmektedir. Aksi takdirde dizel bir moturun parçalarını benzinli bir motor için denemekten daha fazla ileriye gidilemeyecektir. 


140 


Bu noktada araştırmacının yapacağı en önemli hata her iki motor için ortak parçalar bularak veya ortak olduğunu düşündüğü parçaları birbirleri ile karşılaştırmadan birbirlerinin yerine kullanılacaklarını öngörerek sonuca varmasıdır. İşte bu noktada bilimde sökmek işleminin ne kadar önemli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bilimde sökmek işleminin yanlış yapılmasına Charles Darwin'in Evrim Teorisi'nde rastlamaktayız. Bazı parçaların birbirlerinin yerine oturduğu düşünülse de parçaların birleştirilmesi sonucunda bir bütünlük ortaya çıkmamaktadır. Çünkü dizel moturunun ateşleme sisteminde buji yoktur... 
Bu durum ise inceleme sürecinin başarısızlıkla sonuçlandığının kanıtı niteliğindedir. Elde edilen veriler yanlış değerlendirilmiş veya taraflı bir süreçten geçirilmiş olabilmektedir. Böyle bir durumda ise birbirlerinin yerine oturmayan parçaların varlığının farkına varılamamaktadır. Bu noktada da araştırmacının Mekanik Ayrımlama işinde başarısız olduğu ortaya çıkmaktadır. Son aşamada ise toplarken zaten yanlış veriler üzerinden hareket edilmesi sonucunda ortaya çıkartılan sistem bir bütünlük taşımayacak ve sistem çalışmayacaktır. Zorlama uğraşlar ise birbirlerine geçirilen parçalar veya kavramlar ileri aşamada arızaya sebebiyet verecekler ve birbirlerini yalanlayan süreçleri ortaya çıkartacaklardır. Dolayısıyla her kuramın toplama aşamasında kendi kendisini test etmesi gerekmektedir. Bu aşamanın yapılmaması veya yapıldığı durumda mutlak başarısızlığın elde edildiği noktada kuramın yayımlanmaması önemli ölçüde incelik taşımaktadır. Bunun için sök ve analiz sürecinden geçiş aşamalarına geri dönülmesi gerekmektedir. 


Bilimsel Ergonomi 


Ergonomi insan yaşamını kendi iç dinamiklerine uygun bir konuma getirme sürecidir. Bu sürecin temel amacı yaşam koşulları ile insanın uyumlu bir biçimde hareket edebilmesini sağlamaktır. Bunun için de gerekli olan unsurlar tasarımdır. Tasarım yöntemi ile çalışma ve yaşama koşulları en uygun bir konuma getirilerek kişinin yaşam sürecinde sorunsuz bir biçimde hayatta kalabilmesinin sağlanmasına çalışılmaktadır. Bilinen 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anlamı ile ergonomi çalışma koşulları, ürün tasarımı ve ardından imalatı, kişinin dinlenme koşullarının oluşturulması ve nihai aşamada ise kişinin çevreye uyum sağlamasına yönelik yapılan tüm işlemlerdir (Güler, 1997: 9). 


Bilimsel Ergonomi ile anlatılmaya çalışılan ise içinde bulunulan koşulların bilime uygun bir konuma getirilmesidir. Bu noktadaki amaç insanoğlunun kontrol edemediği olay ve süreçleri kontrol edebildiği veya en azından yönlendirebildiği bilimsel sürece uyumlaştırmasıdır. Bu sayede kontrolsüz olay ve süreçler bilimin kontrolüne girebilmektedir. Bununla birlikte, en alt seviyeden yaşadığımız dünyayı ve akan işlem süreçlerini bilimsel yöntemler ile anlamamız daha kolay olabilmektedir. Bu noktadaki sorunlu alan ise insanoğlunun anlamaya çalıştığı işlem süreçlerinden ve olaylardan kendisinin anlayabildiği kadarının hangi ölçüde gerçeklik payı taşıdığıdır. Örneğin, Evrim Teorisi bilimsel bir ergonomidir. Evrim Teorisi ile kontrol edilemeyen bir olaya bilimsel yöntemler ile kontrol edilebilirlik kazandırılmıştır. 


Peki, Bilimsel Ergonomi bilime ne kazandırmaktadır? Kontrolsüz bir dünyada yaşamadığın, daha güvenli bir ortamda bulunduğun izlenimi vererek, insanoğluna özgüveni, rahatlığı ve egemenlik duygusunu kazandırmakta ve açıklanamayacak gibi duran olayları bilimsel yöntemler üzerinden açıklayarak çözüme kavuşturmaktadır. Amaç insanoğluna en iyi biçimde uyum sağlamayı başarmış bir bilim sürecini geliştirmektir. 
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Bu bölümde Kamuloji'nin mühendislik bilimi içerisinde yer alması gerekliliği üzerinde durulacaktır. Çünkü Kamuloji hem toplum hem de kurum yönetimini içeren bir kurguya sahiptir. 
Kurum yönetiminde ise kurum tasarımı kamu yönetiminin kendisine aittir. Kurum tasarımı yapılmadan kurumu ve bu kurumdan fayda sağlayacak toplumu yönetmek kabul görmesi gereken bir düşünce değildir. Bu bölümde ulaşılmaya çalışan hedef noktasının daha kolay görülebilmesi için varsayımsal olarak kamu yönetiminin kurum tasarlayan bir yapısının olduğu kabul edilmektedir. 


İleri aşamalarda ifade edileceği gibi bu çalışmada yönetim olgusu kamu ve özel olarak sınıflandırılmamıştır. Bu gibi bir ayrımın yapılması yönetim olgusunun neliğinin gerçek anlamda kavranamaması sorunundan kaynaklanmaktadır. Kamu ile özel arasında var olan detay farklılıkları ise yönetim olgusunun sınıflandırılması için gerçek bir neden ortaya çıkartmamaktadır. Örneğin, kamunun kâr odaklı çalışmadığı, özel sektörün ise temel güdüleyici unsurunun kâr elde edebilmek olduğu yönündeki detaylar yönetim olgusunun kamu yönetimi ve özel yönetim olarak ayrımlanması için yeterli bir sebep değildir. Bu bağlamda 'Kamuloji Mühendisliği! mesleğinin topluma ve iş hayatına kazandırılması önem taşımaktadır. Bölüm başlığında belirtilen Kamuloji Mühendisliği vurgusu ise var olan kamu ve özel sınıflandırmasının nazlı bir ifadesini oluşturmaktadır. Bu noktadaki amaç Kamuloji Mühendisliği eğitimini alan bir insanın lisans eğitiminin son senesinde devlet konusuna ağırlık vermesi ile ortaya çıkacak bir durumdur. Bu durum ise Makine Mühendisliği eğitimini alan ve mezun olurken Makina Mühendisi unvanına sahip olan bir kişinin yoğunlaştığı alan (konstrüksiyon, enerji, imalat, motor vs.) (Makina Mühendisliği Lisans Programı, Erişim Tarihi: 26.02.2021) özelinde farklılaşması şeklinde açıklanabilmektedir. Dolayısıyla Kamuloji Mühendisliği bölümünden mezun olan bir kişinin Kamuloji Mühendisi unvanını alması, mezuniyet sonrasında devlet örgütlenmesi içerisinde görev yapması durumunda Kamuloji Mühendisi unvanını kullanması unvan karmaşasına bir çözüm olarak önerilebilmektedir. Buna göre Kamuloji Mühendisliği bölümünden mezun olan bir kişinin özel sektörde çalışması durumda da Kamuloji Mühendisi unvanını kullanması herhangi karmaşaya sebebiyet vermemektedir. Zaten yukarıda da belirtildiği üzere yönetim konusunda kamu ve özel ayrımı yapılması başlıca hatalardan birisidir. 


Kamuloji'nin Teknik ve Mühendislik Boyutu Üzerine Bir Değerlendirme 


Standart kamu yönetimi özelinde ifade etmek gerekirse, her ne kadar farkında olunmamasına ve buna yönelik kaliteli bir eğitim verilmemesine rağmen, bilinen kamu yönetimi de gerçekte bir kurum tasarımı ve tasarladığın kurumu işletme sürecidir. 
Kamu yönetimi olarak adlandırılan işlemsel bütünlük tasarla ve işlet süreçlerinden oluşmaktadır. Ancak tekrardan vurgulamak gerekirse mevcut durumdaki kamu yönetimi eğitimi ve algısı bu anlatımın kesinlikle ulaşılamayacak derecede uzağındadır. 


Kamunun teknik yönetimi bürokrasi gibi algılanmasına rağmen, bürokrasi kitaba göre yönetimdir. Bu noktada anlatılmaya çalışılan kamunun kendi öz kurallarına göre yönetimidir. 
Peki, kamunun kendi öz kuralları nedir? Bu noktada da yönetim tekniklerinden söz etmek gerekmektedir. Öncelikle teknik teriminin hangi anlama geldiğinin açıklanması önem taşımaktadır. 


Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğüne göre teknik, “Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi”; “Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş 


ve yapım alanında uygulama”; “Bu uygulamaya dayanan, bu uy- 


gulamaya ilişkin”; “Yol, beceri, yöntem” (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Teknik, Erişim Tarihi: 21.02.2021). 
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Kamuloji için öngörülen mühendislik anlamlandırması için de verilebilecek mühendis tanımı şu şekilde ifade edilebilmektedir. Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğüne göre mühendis, “İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimse”dir. (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Mühendis, Erişim Tarihi: 21.02.2021). 


Kamuloji Mühendisliği, İşletme Mühendisliği'ne benzetilebilmektedir. Bu bağlamda İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nün tanımsal boyutuna yer vermek gerekmektedir. 


“İşletme Mühendisliği, işletmelerin bir bütün olarak tasarımına ve geliştirilmesine odaklanan bir mühendislik disiplinidir. Bu kapsamıyla İşletme Mühendisliği, üretim ve servis sistemleri tasarlayan veya işleten yakın disiplinlerden farklılaşır. Türkiye'de 2012 yılına kadar sadece İTÜ'de verilen İşletme Mühendisliği eğitimi, işletmelerin değişim süreçlerine liderlik edebilecek girişimci mühendisler yetiştirmeyi amaçlar. 

İşletmeler; ürün veya servisleri oluşturmak, pazara sunmak ve pazarlardaki çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için işbirliği veya rekabet içinde bulunurlar. İşletmelerin başarılı olabilmesi için bilişim, insan kaynakları, pazarlama, satış, servis, tedarik, operasyon ve sevkiyat gibi çok çeşitli işletme sistemlerinin birlikte çalışması gerekir. İşletme Mühendisleri, işletmeleri bir arada çalışan birer sistemler bütünü olarak hayal eder ve tasarlar. Böylece işletmeleri kurar ve geliştirir.” (Hakkında, Erişim Tarihi: 25.02.2021). 


İşletme Mühendisliği'nin yönlendirmesi ile (Hakkında, Erişim Tarihi: 25.02.2021) Kamuloji Mühendisliği'nin kurgusal analizi 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şu şekilde yapılabilmektedir: Kamuloji Mühendisliği kamu kurumlarının tasarımı ve yönetişim ekseninde yönetilmesini kurgulayan bir mühendislik disiplinidir. Kamuloji Mühendisliği'nin görevlerinin şunlar olması öngörülmektedir: 


* Kamu kurumlarının tasarımı (Kamu kurumu kurma ve geliştirme), 


Kamu sunumlarının üretilmesi, planlanması ve gerçekleştirilmesi aşamasında gerekli olan mühendislik, ekonomi, çevre yönetimi, yönetsel bölümlenme, işletme ve denetim süreçlerini yerine getirme, 


Kamu kurumlarında bilişim sistemlerini kurma ve işletme, 


Kamu kurumlarında insan kaynaklarını planlama ve yönetme, 


Kamu ekonomisini planlama ve yönetme, 


Kamu kurumlarının işleyiş süreçlerinde ortaya çıkan sorunları tespit ederek ilgili soruna çözüm üretmedir. 


Kamuloji teknik bir iştir. Genel anlamda ise yönetim teknik bir iştir. Günümüzde yönetim konusunda hiçbir deneyimi veya deneyimden önce bilgisi olmayan insanlar yönetici konumuna getirilebilmektedirler. Oysaki yönetim çok boyutlu bir kavram olarak yalnızca profesyonellerin yerine getirebileceği bir iştir. 
Bu sebepten dolayı yönetim olgusunu teknik sınıflandırma içerisinde konumlandırmak büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü herkes yöneticilik yapamaz! Bu noktada Kamuloji'nin neden teknik bir iş olduğunu açıklamak gerekmektedir. Bu konunun açıklanabilmesi için konuya felsefi açıdan yaklaşmak gerekmektedir. Çünkü bu aşamada yeni bir kurgu yapılmaya çalışılmaktadır ve işe felsefi boyuttan başlamak konu bütünlüğünün sağlanabilmesi ve anlatımın tamamlanabilmesi açısından önem taşımaktadır. Konunun anlatımına başlamadan önce özelde Kamuloji için ifade edilen unsurların genelde yönetim için de geçerli olduğunu vurgulamakta fayda vardır. Çünkü birçok kaynakta yönetimi kamu ve özel olarak ayrımlama yöntemi 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benimsenmiştir. Bu çalışmada ise yönetimin kamu veya özel olarak sınıflandırılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Yönetim her yerde yönetimdir. Yönetim için belirli noktalarda birtakım farklılaşmanın var olduğu kabul edilse dahi varılmak istenen hedef açısından herhangi bir değişimin olmayacağı öngörüsünden hareketle yönetim olgusunun tekil bir varlığın genel bir adı olarak algılanması gerekliliği üzerine yoğunlaşılmıştır. 


Teknik nedir? Teknik kavramını tanımlayabilmek için en bilinen iki anlamlandırmasına değinmek gerekmektedir. Birincisi, “Teknik, amaç için araçtır.” İkincisi ise “Teknik, insanın bir etkinliğidir.” Heidegger'e göre (1998: 44) insan olmanın temel gereksinimi ve belki de yaşamın güdüsel süreci öncelikle bir amaç belirlemektir (veya amaca sahip olmaktır). Söz konusu amaç belirlendikten sonra bu amaçlara ulaşmak için araçlar inşa etmek, inşa edilen bu araçları belirlenen amaç doğrultusunda kullanmak yaşamın özünde yer almaktadır. İnşa edilen araçlar ve bu araçlarla yapılan işlemlerin tamamı teknik kavramı ile ilişkilendirilmektedir. Her araç bir amaca yönelerek kendi varlık alanında alışılmış bir süreci sergiliyor veya yeni bir ürün ortaya çıkartıyor ise bu durum tekniğin kurgusal içeriğinde yer almasından kaynaklanmaktadır. Araç, amaç, kurgu, inşa, aygıt, makina ve sistem gibi kavramların ve uygulama noktalarının oluşturmuş olduğu bütüncül yapının kendisi teknik olarak isimlendirilmektedir (Heidegger, 1998: 44). 


Heidegger açığa çıkarma konusundaki düşüncelerini ise şu sözleri ile ifade etmiştir (Heidegger, 1998: 51): 


“Açığa-çıkma /çıkarma, polesis, yalnızca el becerisine dayalı imalât, yalnızca sanatsal-şiirsel olarak görünüşe ve tasvire çıkarma değildir. Physis de, yani bir şeyin kendisinden hareketle ortaya çıkması da, bir açığaçıkmadır, polesis'tir. Physis aslında en yüksek anlamda polesis'tir. Çünkü physis sayesinde mevcut-olan şeyde açığa-çıkmaya ait bir patlayıp açılma vardır; örneğin bir çiçeğin kendi içinde (on he auto) patlayıp çiçeklenmesi gibi. Buna karşılık zanaatkâr veya sanatçı tarafından açığa-çıkarılmış olan şey, örneğin gümüş kâse, açığa-çıkarmaya ait patlayıp açılmayı, kendi içinde degil, fakat bir başka şey içinde (en alloi), yani zanaatkâr veya sanatçıda bulur.” 


Bu noktada ise ulaşılmaya çalışılan hedef ile yukarıdaki anlatımın ilişkilendirilmesi durumunda Kamuloji'nin sosyal bağlarla örgülenmiş teknik bir iş olduğu sonucuna varılabilmektedir. 
Çünkü Heidegger'in belirttiği gibi “...physis sayesinde mevcut- olan şeyde açığa-çıkmaya ait bir patlayıp açılma vardır; örneğin bir çiçeğin kendi içinde (on he auto) patlayıp çiçeklenmesi gibi...” bir sonucun varlığından çok fazla uzağa gidilememektedir (Heidegger, 1998: 51). Bu bağlamda kamu yönetimi sosyal bağların kalın örgülerinden sıyrılarak teknik bir konu şeklinde ortaya çıkacaktır. Heidegger'in sözlerine atıf ile kamu yönetimi bu gerçekliğini “...zanaatkâr veya sanatçıda bulur.” Kamuloji işlenmesi gereken bir “gümüş kâse”dir. Söz konusu bu “gümüş kâse”nin bir “zanaatkâr veya sanatçı tarafından” (Heidegger, 1998: 51) ortaya çıkarılması gerekmektedir. 


Konu anlatımının sürekliliği için teknik kelimesinin kökenine ilişkin Heidegger'den yeni bir alıntı yapmaya devam edilecek olunursa şu sözler ifade edilebilmektedir (Heidegger, 1998: 53): 


Teknik “...Grek dilinden gelir. Tekhnikon, tekhne'ye ait olan anlamına gelir. Bu sözcüğün anlamı bakımından iki şeye dikkat etmeliyiz. Birincisi, tekhne'nin yalnızca el becerisine dayalı etkinlikler ve hünerler için değil, fakat aynı zamanda zihin sanatları ve güzel sanatlar için de kullanılan bir ad olmasıdır. Tekhne, öne-çıkarmaya, polesis'e aittir; o poetik bir şeydir.” 


Heidegger'ın (1998: 53) sözlerine atıf yapılarak ifade edilebilir ki teknik sadece mekanik bir süreci değil, aynı zamanda zihinsel bir gerçekliği ve zihinsel bir uğraşı ortaya çıkartmaktadır. 
Kamuloji'nin teknik bir konu olmadığını öne sürmek yetersiz 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bir düşünme kapasitesinin ayak izlerini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, böyle bir sonucun sebebi ise düşünmeye verilen önemin aşağı seviyelerde yer alması ile üst yapılanmaya sahip yönetim kavramının analizinin akıl dışı bir biçimde yapılmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla üst yapılanma olan yönetim ile yönetimin alanında uzmanlaşılmış bir alt başlığını oluşturan kamu yönetimi gerçek anlamda teknik bir iştir. Bu sebepten dolayı bu teknik bilgiye ve donanıma sahip olmayan bir kişinin asla yöneticilik yapmaması gerekmektedir. 


Kamuloji'nin mühendislik biliminin altında yer alması gerekliliğinin sorgulandığı bu bölümde Ahmet İnam'ın şu sözleri ile konuya devam etmek önem taşımaktadır (İnam, 2008: 34-37): 


“ „Mühendisin öyle bir donanımı var ki eğitim olarak, bilimden haberlidir, teknolojiden haberlidir, teknoloji yönetiminden haberlidir. Ekonomiden haberlidir, çünkü tasarladığı ya da işlettiği sistemi en uygun en rasyonel biçimde ucuza çıkarması verimli çalıştırması lazım. Böyle bir donanıma sahip insan meslek olarak başka bir yerde yok. ... Mühendislik nedir, elimizdeki enerji ve kaynakları en rasyonel kullanabilmek.” 
(İnam, 2008: 34). 


“Mühendis problemleri görebilendir, bir mühendis demek sahip olduğu genel bilgileri özel durumlara uygulayabilen biri demektir. İnşaat alanında diyelim her barajın kendine özgü yapımında problemler çıkar, belki hiçbir kitabın yazmadığı sorunları çözmek zorundadır. Genel geçer bilgileri özel durumlara uygulama becerisi ki büyük yaratıcılık gerektirir. ... Çünkü mühendis yeni olana, yeni problemlere yeni çözümler getirebilen insan demektir. Dolayısıyla yeniyi farklı olanı görebilen insan demektir. ... Sonuçta şunu anladım: Mühendis insan, iyi bir mühendis insan, eski zamanın bilgesinden çok farklı değildir. Bilge insandır. 
Eskiden hayatın problemlerine karşı sıkıntıları olan 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insanların problemlerini çözebilen kabilelerde büyücüler var, doktoralar var hastalıkları iyileştiriyor. O mühendistir, hekim de bir mühendistir teknik bir insandır. Şu anda kendisine mühendis dediğimiz insanlar da öyledir, bütün bunlar eski yaşam biçiminin bilgeleridir.” (İnam, 2008: 37). 


Dolayısıyla mühendislik unvanı sadece makine üreten ve işleten, bilgisayar programlayan, bina inşa eden, elektrik tesisatını projelendiren bir sınırlandırmaya atıf yapmamaktadır. Aksine mühendislik sosyal yönü olan bir unvandır. Çünkü her işin sonu veya başı mutlak bir biçimde insana uzanmaktadır. İnsan ise makine değildir. Duygulardan ve düşüncelerden oluşan bir canlıdır. Bu canlıyı yönetmek, yönlendirmek, sorunlarına çare bulmak Türkiye'deki sosyal bilimlerin içerisine düştüğü anlam karmaşası ve sosyal bilimlere verilmeyen değer ile mümkün değildir. Konuya bütüncül ve teknik bir zihin ile bakmak gerekmektedir. Bu da genelde yönetimin, özelde ise kamu yönetiminin mühendislik eğitimine muhtaç olduğunu göstermektedir. 
Yönetimin sosyal boyutu olduğu bir gerçektir. Ancak yönetimin teknik bir boyutunun olduğu gerçeğinden uzak durulmaması gerekmektedir. 


Kurum Kurabilmek İçin Mühendislik Tasarımı 


Bu başlık altında ABET'in (Accreditation Board for Engineering and Technology) mühendislik için kurguladığı görüşlerden faydalanılacaktır. Peki, ABET nedir? 


ABET, Türkçe ifadesi ile Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu'nun amacı mühendislik ve teknoloji alanlarında eğitim veren yükseköğretim programlarının akreditasyonlarını (denklik) yapmaktır. Amerika Birleşik Devletleri merkezli olan ABET kâr amacı taşımayan bir kuruluştur. Bu kuruluş dünya genelinde mühendislik ve teknoloji alanında eğitim veren yükseköğretim programlarının belirli kurallar içerisinde eğitim verip vermediğini denetlemektedir. Aynı zamanda 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ABET, mühendislik ve teknoloji eğitimi süreci sonucunda önceden belirlenen çıktılara ulaşıp ulaşılmadığı da denetlemektedir (ABET Akreditasyonu Nedir?, Erişim Tarihi: 27.02.2021). 


ABET'e göre mühendislik tasarımı süreç içerisinde ortaya çıkabilecek engel ve kısıtlamalar içerisinde gerçekleşmesi beklenen isteklerin ve özelliklerin karşılanabilmesi için gerekli olan sistem, bileşen ve süreç tasarım işidir. Bir diğer anlamlandırma ile mühendislik bir tasarım işidir. Bu tasarım işi kaynakları çözüme ulaştırabilmek veya kaynakları çözüm yolunda etkili ve verimli bir biçimde kullanabilmek için mühendislik bilimi, matematik ve temel bilimlerin ortak bir biçimde kullanılmasını gerektirmektedir. Mühendislik tasarımı, içerisinde bulunulan şartlar özelinde var olan sorunlar ile üst seviyede mücadele edebilmek için fırsatları belirlemeyi, ihtiyaçları geliştirmeyi, analiz ve sentez yapmayı, sorunlu konular hakkında birden fazla çözüm üretmeyi, ihtiyaçlara yönelik çözümleri değerlendirmeyi, riskleri dikkate almayı ve bir değeri elde edebilmek için başka bir değerden vazgeçmeyi içermektedir (Engineering Design, Erişim Tarihi: 27.02.2021). 


Mühendislik eğitimi için belirlenen birtakım ölçütler bulunmaktadır (Student Outcomes, Erişim Tarihi: 06.03.2021). Söz konusu bu ölçütler genelde yönetim biliminin ve özelde ise kamu yönetiminin mühendislik başlığı altında değerlendirilmesi aşamasında hem birer araç hem de birer hedef olacaktırlar. 


Mühendislik Ölçütleri şu şekilde sıralanabilmektedir (Student Outcomes, Erişim Tarihi: 06.03.2021): 


a. Mühendislik çözümleme işidir. Mühendislik bu işi bilim ve matematik ilkelerini uygulayarak yerine getirmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiği aşamada mühendislik anlaşılması güç mühendislik problemlerini (veya sorunlarını) tanımlama, formüle etme ve çözüme kavuşturma becerisidir. 
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b. Mühendislik halk sağlığı, halk güvenliği ve halkın refahı ile birlikte küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alan bir bilim dalıdır. Bu doğrultuda mühendislik belirli ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için görev yapmaktadır. Mühendislik uygulama becerisini de gerektirmektedir. 

c. Mühendislik için çeşitli çevreler ile etkili bir biçimde iletişim kurma becerisinin varlığı önem taşımaktadır. 

d. Mühendislik, etik ve profesyonel mesleki sorumlulukları olan bir iş alanıdır. Mühendislik biliminin ortaya çıkartmış olduğu sayısal ve uygulamaya yönelik çözümlerinin küresel, yerel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamlardaki etkisinin dikkate alınması gerekmektedir. Mühendislik analiz edilmesi ve çözümlenmesi gereken bilgilere dayalı kararlar verme becerisidir. 


e. Mühendislik, bu mesleği yapan kişilerin birlikte liderlik ortamına girildiği, işbirlikçi ve kuşatıcı bir ortamın yaratıldığı, çözümsel hedeflerin belirlendiği, uygulamaya yansıyacak nitelikteki görevlerin planladığı ve gerçekleştirilmesi öngörülen hedeflerin yerine getirildiği bir takımda etkili bir şekilde çalışabilme becerisidir. 

f. Mühendislik, analistlik, yorumlayıcılık, deneycilik ve sonuç odaklılık yetenekleri doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşabilmek için mühendislik yargısını kullanma becerisini gerekmektedir. 


g. Mühendislik, uygun araştırma ve öğrenme yöntemlerinden yararlanarak gerektiğinde yeni bir bilgiye ulaşmak ve ulaşılan bilgiyi de alanda uygulayabilmek yeteneğini gerektirmektedir. 


ABET'in belirlediği bu ölçütler yönetim biliminin ve kamu yönetiminin mühendislik sınıflandırması içerisinde yer alması için yeterli koşulları oluşturmaktadır. Bu bağlamda konunun daha iyi bir biçimde analiz edilebilmesi için söz konusu ölçütleri yorumlamak daha gerçekçi sonuçların üretilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Buna göre (a) şıkkında ifade edilen bilim ve matematik ilkelerinin yönetim bilimine aktarılarak konuya matematiksel bir açıdan bakmanın yararlı olacağı yönünde bir açıklama yapılabilmektedir. Çünkü yönetim tek boyutlu bir süreç değil, sosyolojiden işletmeye, ekonomiden psikolojiye kadar geniş bir alandan beslenen bir bilim dalıdır. 
Böyle bir gerçeklik içerisinde bulunurken yönetimin beslendiği birçok kaynağın matematikten yoksun olduğunu öne sürmek veya düşünmek yorumlayamayan bir zihnin anlamsız çıkarımından başka bir sonucu ortaya çıkartmayacaktır. (b) şıkkında ise kamu yönetimin temel görevlerine atıfta bulunan bir anlatım söz konusudur. İlgili anlatım, tam olarak, kamu yönetiminin görevlerini sıralayan bir kurguya sahiptir. Dolayısıyla ABET'in mühendislik ölçütü ile kamu yönetiminin mevcut durumda yaptığı iş ve üstlenmiş olduğu görevler benzerlik taşımaktadır. Bununla birlikte, söz konusu ölçütün kamu yönetiminin karakteri ile uyum içerisinde olduğu da ifade edilebilmektedir. (c) şıkkında belirtilen çeşitli izleyiciler ifadesinin anlamsal tasarımının yorumlandığı noktada kamu yönetimimin sunum yaptığı hedef kitleye atıfda bulunulduğu görülecektir. 
Bununla birlikte, kamu yönetimini mühendislik sınıflandırması içerisinde değerlendirmenin olabilirliğinin sorgulandığı aşamada çeşitli izleyiciler ifadesinin halka, kamu personeline, özel sektöre, sivil toplum örgütlerine, ekonomik kuruluşlara ve diğer paydaşlara atıf yaptığının yorumu üzerinde yoğunlaşılabilmektedir. (d) şıkkında yönetimin ve kamu yönetiminin ilgi alanlarına vurgu yapılmıştır. Kamu yönetimi küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal konular ile bağlantılıdır. Söz konusu unsurlar özelinde ortaya çıkabilecek bir sorun durumunda, ilgili sorunu çözüme kavuşturacak unsur kamu yönetiminin bütüncül yapısıdır. Dolayısıyla kamu yönetiminin mühendislik tasarımına ihtiyacı bulunmaktadır. Bir diğer anlamlandırma ile kamu yönetimi mühendislik tasarımını zaten içselleştirmiş durumdadır. Ancak kamu yönetimi için mühendislik tasarımı henüz ortaya çıkmamış bir özelliktir. (e) şıkkında ise tamamen 


153 


yönetişim kavramının ana kurgusu açıklanmaktadır. Dolayısıyla bu ölçüt de mevcut durumda kamu yönetiminin ana kurgusu içerisinde yer almaktadır. (f) şıkkında kamu yönetimi biliminin hem metodolojisinden söz etmekte hem de uygulama sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar ile nasıl mücadele edilmesi gerektiği ve nasıl çözümler üretileceği konusunda yönlendirme yapılmaktadır. Bu noktada özellikle mühendislik yargısı ifadesi sayısal bir beynin yaratıcılık zekâsına atıf yapmaktadır. 
Bu sebepten dolayı sözel yargılara dayandığı ve sosyal konuları içeren bir düzlemde hareket ettiği varsayılan kamu yönetiminin mühendislik niteliğinin de olduğu vurgulanabilmektedir. 
(g) şıkkında ise sosyal konuların hiçbir zaman bitmeyecek bir tartışma konusu olduğuna atıf yapılmaktadır. Çünkü sosyal yaşam işleyen bir süreci meydana getirmektedir. Bu durumu anlamak veya böyle bir sonuca ulaşmak için çıkarımda bulunmak zor değildir. Çevremizi kısa bir an için gözlemlediğimiz noktada sosyal konuların sürekli bir biçimde evrimleştiği ve tartışmaların hiçbir zaman son bulmadığına şahit olabiliriz. Zaten sosyal konuların tükendiği, tartışmaların bittiği, toplumsal sorunların çıkmadığı noktada insanoğlunu birbiriyle bağlantılı iki sonuçsal seçenek beklemektedir. Birincisi, dünyanın sonu gelmiştir ve tüm insanoğlu yeryüzünden silinmiştir. İkincisi ise dünya hayatı bitmiştir ve artık ahiret hayatı başlamıştır. Dolayısıyla karşımıza sürekli bir biçimde sorunlar içerisinde yeni bilgiler çıkmaktadır. Bu bilgileri toparlayabilmek ve çözüme kavuşturabilmek içinde mühendislik yargısından faydalanmak gerekmektedir. 


Sonuç olarak Kamuloji sosyal yönden desteklenmiş bir mühendislik bilimidir. Çünkü Kamuloji kurum tasarımını, yönetim biçiminin tasarımını, devlet tasarımını, tasarımlardan kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların çözümünü gerektirmektedir. Bu sebepten dolayı Kamuloji bir mühendislik dalıdır. Aksi takdirde basit bir biçimde sadece evrak işlerini yönetmek kamu yönetiminin içeriğini oluşturmamaktadır. Yeni bir kurum kurmak, bu kurumu etkili ve verimli bir biçimde işletmek mühendislik bilgisini gerektirmektedir. Bu işin içine sayısal ağırlıklı 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işletme, ekonomi ve tasarım unsurları girmektedir. Bu unsurların bütünü ise yönetim kurgusunu mühendislik alanına taşımaktadır. 


Kamuloji Mühendisliği Öğretim Programı 


Kamuloji Mühendisliği bölümünde hangi derslerin verilmesi gerekmektedir? Bu soruya hızlı bir biçimde cevap vermek yerine öncelikle (herhangi) bir bölümde gereksiz olan derslerin çıkartılması ve sadece listeye ders yazmak için yazılması alışkanlığından vazgeçilmesinin vurgulanması gerekmektedir. Bununla birklikte, lisans programlarının 4 yıl değil, 3 yıl ile sınırlandırılması hem iş yaşamına hem de bireye işlevsellik kazandırılabilmesi açısından önem taşımaktadır. Mevcut durumdaki 
4 yıllık sürenin birinci senesi yalnızca uyum sağlama ve lise son 
sınıfın bir üst modeli şeklinde kendisini göstermektedir. Bu ise zaman, emek ve para kaybından başka bir sonuç üretmemektedir. Önemli olan bir ülkenin geleceğini oluşturan gençlerin zaman kaybına uğratılmadan donanımlı bir biçimde yetşiştirilmesidir. Gençlere iş hayatında ihtiyaç duyacakları yeterliliklerin kazandırılması birinci amaç olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda uygulamada karşılığı bulunmayan ve hiçbir işe yaramayan derslerin listeden kaldırılması daha verimli bir eğitim sisteminin getirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu görüşlerin ilham kaynağı ise Prens Sabahattin'dir. Prens Sabahattin eğitim konusunda eleştirilerde bulunarak bir eğitim sisteminin girişimci ve uygulayıcı bireylerin yetiştirilmesi için aracılık yapması gerektiğini vurgulamaktadır. .Kaçmazoğlu'ndan (2013: 15) doğrudan alıntı yapılan (aktarılan) Prens Sabahattin'in aşağıdaki görüşleri içerisine düştüğümüz çıkmazı ve acınası durumu açıklar niteliktedir (Kaçmazoğlu, 2013: 15): “Eğitim sisteminin şimdiye kadarki amacı, devlete memur yetiştirmek olmuştur. Eğitim sistemi ile hiçbir yeteneği ortaya çıkarılamayan gençlerimiz, zenginliğin kaynağı olan tarım, sanayi ve ticarete yöneltmek yerine geçimlerini memuriyette aramaktadırlar. Çünkü 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Türkiye'deki eğitim sistemi bireye girişimcilikle yaşamak ve zengin olmak için yeterli bilgi, beceri, deneyim, sabır ve mücadele gücü kazandırmamaktadır. Bu da memuriyete talebi artırmakta ve gereğinden fazla memurun devlet tarafından istihdamına neden olmaktadır.” 


Prens Sabahattin'e göre eğitim sisteminin temel amacı bireylerin yeteneklerini ortaya çıkartmaktır. Bireyler (ve özellikle gençler) yetenek gerektiren işlerden uzak kalmakta ve geleceklerini memuriyet ile güvence altına almaya çalışmaktadırlar. 
Bu noktada Prens Sabahattin'in şu görüşleri hem geçmişteki hem günümüzdeki hem de olası bir biçimde gelecekteki toplumsal yapımızın mekanik, ruhsal ve işleve yönelik durumunu açıklamak için en uygun ifadeleri oluşturmaktadır. Buna göre, “Oysa memurluk şahsiyeti ezen, körelten, beceri ve kabiliyeti yok eden; sorumluluk, bağımsızlık ve teşebbüs ruhunu öldüren bir kölelik kurumudur.” (Prens Sabahattin, 2018: 32). 


Prens Sabahattin'e göre Osmanlı Devleti'nde toplum kişisel çıkarlarına daha iyi uyum sağlayacak tarım, sanayi ve ticaret üzerine çalışmak ve kendisini bu alanlarda yetiştirerek girişimci ruhunu açığa çıkarmak yerine, daha yüzeysel ve risksiz bir iş olan memuriyete yönelmiştir. Çünkü kişisel girişimcilik ruhuna sahip olabilmek ve bu ruh ile zenginleşebilmek için ortalamanın üstünde bir zekâ, deneyim, çok çalışma, sabır, vazgeçmeme ve ileriye yönelik girişimlerde bulunma yeteneklerine sahip olunması gerekmektedir. Prens Sabahattin'e göre Osmanlı toplumu bu yeteneklerden yoksun olduğu için “...çalışmadan zenginleşmek, kazanmadan yaşamak arzusundadır.” Bu sebeplerden dolayı en kısa ve güvenilir yol olarak memuriyeti kendisine bir kurtarıcı olarak görmektedir. Osmanlı Devleti'nin yaşamış olduğu sorunlarının temel kaynağı ise “...“milli terbiye sistemi”nin çürüklüğünden ileri gelmektedir.” Sosyal hayatta ve iş yaşamında kendi varlığını kabul ettiremeyen, güvensiz ve kendisini anlatabilme yeteneğinden yoksun bir kişi devlet güvencesini kendisi için “bir koruyucu dayanak” olarak benimsemektedir. Oysaki eğitimin temel amacı bireye kendisine koruyucu bir dayanak aramayı değil, girişimci olarak zenginleşmeyi öğretmektir (Akkaya, 2005: 76-77). 


Prens Sabahattin'e göre eğitim sisteminin (mevcut durumdaki gibi) bireyi boyun eğen bir karakter ile donatması yerine, uygulamaya yönelik, karar alabilen, öz güveni yüksek, girişimci bir ruh ile donatılmış bireyler yetiştirebilmesi tartışmasız bir zorunluluktur. Bunun için de eğitim sisteminin yeniden tasarımlanması gerekmektedir. Bu noktada önemli olan bireyi hayata hazırlamaktır. Hayatın hiçbir aşamasında işine yaramayacak teorik bilgiler ile verilen eğitim, artık kabuk değiştirmeli ve gerçeklik ile yüzleşerek bireyleri uygulayıcı kişilikler olarak yetiştirmelidir (Prens Sabahattin, 2018: 32). 


Allah kullarına Mâide Suresi'nin 105. Ayeti'nde “Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.” şeklinde seslenirken, Necm Suresi'nin 39. Ayeti'nde (Prens Sabahattin'in de dikkat çektiği gibi) Allah kullarına “İnsan için ancak çalıştığı vardır.” hükmünü getirmiştir. Necm Suresi'nin 41. Ayeti'nde ise “Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir.” müjdesini iletmiştir (Mâide Süresi, 105. Ayet; Necm Süresi, 
39. Ayet; Necm Süresi, 41. Ayet; Prens Sabahattin, 2018: 53). 


Prens Sabahattin'e göre bu üç ayet de “Şahsi Teşebbüs”e atıf yapmakta ve bireylerin ailesine, akrabasına veya hükümetine güvenerek eylemsiz bir biçimde hayatalarını kazanmaları yerine, kendi öz yeteneklerine güvenerek geçimlerini sağlamaları gerekmektedir. Ancak bireyin kendi yetenekleri ile çalışarak kazanması için öncelikle belirli niteliklere sahip olması ve bu niteliklerin de eğitim sistemi ile açığa çıkartılarak şekillendirilmesi gerekmektedir. Çünkü girişimci ruhu ile çalışabilmek için “bilgi”, “tecrübe”, “kararlılık”, “tedbir” ve “çaba” gibi yeteneklere sahip olunması zorunludur. Gelinen noktada ise bireyler 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bu gibi yeteneklerden yoksun bir biçimde hayatlarını devam ettirme girişiminde bulunmaktadırlar. Bu girişimin temel suçlusu ise eğitim sistemidir. Bu sistem içerisinde yetişen bizler “... kazanmadan yaşamak, çalışmadan zenginleşmek istiyor ve dolayısıyla hükümet memurluğuna göz dikiyoruz.” (Prens Sabahattin, 2018: 53). 


Prens Sabahattin'in aşağıdaki sözleri günümüzde de geçerliliğini korumaktadır (Prens Sabahattin, 2018: 54): 


“Demek ki daha topluma birinci adımımızı atarken başkalarının himayesine sığınıyoruz. Kendi haysiyetimize bu ilk vedayı yaptıktan sonra kayırıldığımız yerde ilerleyebilmek için yine himayeye muhtacız. 
Böylece her yükselme kademesi bir koltuk değneğine ihtiyaç gösteriyor. Kayırılmanın dışında hiçbir ilerleme vasıtası bulamayan bir genç güçlü bir şahsiyet sahibi olabilir mi? Elbette olamaz! Çünkü zavallı, kendisinin değil, himayecisinin istediği şekle girmeye mecburdur. Himayecisine göre ak olan, kendi nazarında kara bile olsa, yine karayı ak diye kabüle mahkümdur. 
Amirlerine karşı tapınmayı görev bilen memurların da, kendilerinden seviye bakımından daha düşük olanlarından ilk bekleyecekleri iş, bu kez kendilerine tapınılmaktır!” 


Yaklaşık 100 yıl önce söylenen bütün bu sözlerin günümüzde açık ve kuşkusuz bir biçimde geçerliliğini koruması ve aslında daha da kötü bir durum içerisine girilmesi Türk Eğitim Sistemi adına büyük bir hayal kırıklığını ve üzüntüyü de beraberinde getirmektedir. 


Kamuloji Mühendisliği bölümü bireyi hem özel sektörün hareketli, çalışkan, rekabetçi, yorumlayıcı, üretici, riskli, kârlı ve yorucu ortamına hazırlamak hem de kurumsal bütünlük açısıdan kamu sektörünün hareketsiz, üretmeyen, yorumlama yapmaya gerek duymayan, risksiz, sabit, yorucu olmayan, süreklilik sağlayan sakin yapısına bir meydan okumak için ortaya çıkmaktadır. Bu noktada Kamuloji Mühendisliği hem bireyi daha hareketli ve girişimci bir konuma yükseltmek hem de kamu sektörünün yukarıda sıralanan özelliklerini yetiştirilen bireyler ile zaman içerisinde daha iyi bir duruma getirmeyi amaçlamaktadır. Bu sebepten dolayı ilgili bölüm için tarafımca önerilen dersler aşağıda sıralanmıştır. 


Temel Hukuk: Bu dersin temel amacı temel hukuk bilgisinin anlaşılması ve yorumlanabilmesi ve bir sonraki aşamada öğreneceği Yüksek Hukuk dersi için bir zemin oluşturulmasının sağlanmasıdır. 


Temel Mühendislik: Bu dersin temel amacı mühendislik kavramının ne olduğunun, bir mühendisten ne beklendiğinin, üretkenliğin nasıl gerçekleştirileceğinin, üretmenin ne olduğunun, bir tasarımın hangi ölçütler çerçevesinde gerçekleştirileceğinin ve bu unsurların uygulamada nasıl kullanılacağının öğretilmesidir. 


Temel İşletmecilik: Bu dersin temel amacı şunlardır: Bir işletme nasıl kurulur? Bir işletme nasıl işletilir? Bir işletmeden nasıl kâr sağlanır? İşletmecilik nedir? Bununla birlikte, işletmeciliğin ihtiyaç duyduğu temel kavramlar ile muhasebe bilgileri- nin kazandırılması bir diğer amacı oluşturmaktadır. 


Temel Matematik: Bu dersin temel amacı temel matematik bilgisinin öğrencilere kazandırılmasıdır. 


Yüksek Matematik: Bu dersin temel amacı yüksek matematik bilgisinin öğrencilere kazandırılmasıdır. 


Yüksek Hukuk: Bu dersin temel amacı yüksek hukuk bilgisini anlayabilecek ve yorumlayabilecek bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla anayasa hukuku, idare hukuku ve özel sektörde geçerli olan hukuk türlerinin anlatımı, yorumlaması ve işletilmesinin öğretilmesi temel hedefler içerisinde yer almaktadır. 
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Ekonomi ve Yönetimi: Bu dersin temel amacı ekonominin ne olduğu ve nasıl yönetileceği konusunda yeterlilik sahibi bireyler yetiştirmektir. 


Mühendislik Ekonomisi: Bu dersin temel amacı mühendisliğin ekonomik yönünün ne olduğu ve bir mühendis zihniyeti ve yetenekleri ile ekonomik çıkarımların nasıl yapılması gerektiği- nin öğretilmesidir. 


İnsan Kaynağı Yönetimi: Bu dersin temel amacı insan yönetme sanatının ne olduğu ve bunun nasıl başarılabileceğinin öğretilmesidir. 


Elektronik Sistemler ve Yönetimi: Bu dersin temel amacı öğrencinin elektronik sistemler hakkında bilgi sahibi olması ve elektronik sistemleri kullanarak üretkenliğin nasıl sağlanacağının öğretilmesidir. 


Yönetim Bilimi: Bu dersin temel amacı yönetim biliminin anlaşılması ve yorumlanabilmesidir. Bu amaçla yönetim biliminin tarihi, teorileri ve güncel gelişmeler ışığında yönetim kavramının anlatılması temel hedefler içerisinde yer almaktadır. 


Sanayi Üretimi: Bu dersin temel amacı sanayi üretiminin nasıl gerçekleştirildiği, üretim yöntemleri, üretim aşamaları ve son ürünün nasıl ortaya çıkartılacağı yönündeki uygulamaya yönelik unsurları öğretmektir. 


Girişimcilik ve Risk Yönetimi: Bu dersin temel amacı öğrenciye girişimcilik ruhunun kazandırılması, stres ve risk yönetiminin nasıl gerçekleştirileceğinin öğretilmesidir. 


Kurum Tasarımı ve İşletimi: Bu dersin temel amacı bir kurumun nasıl kurulması gerektiği ve nasıl işletileceğinin öğretilmesidir. Bu noktada kurum kurmak sosyal bir iş gibi görünmesine rağmen, gerçekte tasarım, ekonomi, sosyoloji, yönetim ve hukuk boyutlarını içeren bir mühendislik işidir. Bu ders özelinde öğrenciye bu farklı boyutları kullanarak nasıl kurum kurulacağını öğretmek temel hedeftir. Çünkü sadece kurmak için 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kurum kurulamaz! Kurum kurulurken nasıl ve ne için kurulduğu ve aşamalarının etkinlik ve verimlilik boyutlarının bilinmesi gerekmektedir. Bu sebepten dolayı kurum kurmak mühendislik bilgisini ve yeteneklerini gerektiren bir mühendislik işidir. 

Pazarlama Stratejileri: Bu dersin temel amacı pazarlama stratejisi için gerekli olan bilgi birikiminin sağlanmasıdır. 


Liderlik: Bu dersin temel amacı bireye temel liderlik ve yöneticilik yeteneklerinin kazandırılmasıdır. 


Halkla İlişkiler: Bu dersin temel amacı halkla ilişkiler sürecinin nasıl işletildiği, halkla ilişkilerin ne olduğu ve önemi ve yeterlilik sahibi bir iletişim uzmanı olunabilmesi için gerekli olan eylem gücünün bireye kazandırılmasıdır. 


Ticaret: Bu dersin temel amacı ticaretin ne olduğu, ticaretin nasıl yapılacağı ve kâr sağlama becerilerine nasıl ulaşılacağının öğretilmesidir. 


Devlet ve Yönetimi: Bu dersin temel amacı devletin ne olduğu, bir devletin nasıl yönetilmesi gerektiği, devlet ile ilgili kuramların neler olduğu ve devlet örgütlenmesinin nelerden meydana geldiğinin öğretilmesidir. 


Devlet ve Özel Yönetim Kültürü: Bu dersin konusu devlet ve özel yönetim kültürü ile ilgilidir. Bu bağlamda bireye devletin özel sektörden farklılıkları, devlet yöneticilerinin çok boyutlu düşünmesi gerekliliği ve kurumsal bütünlüğün nasıl sağlanması gerektiği yönündeki bilgiler aktarılmaya çalışmalıdır. Bununla birlikte, öğrencilere özel yönetimin rekabetçi, riskli ve kârlı sürecinin kültürünün aktarılması bir diğer hedeftir. 
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SON SÖZ! 


Son söz, ancak belirli koşulların varlık kazanması durumunda devamı gelecektir... Son söz yalnızca bu aşamadaki sona vurgu yapmaktadır. Çünkü sen bir yol açarsın ve insanlar senin açtığın yolda bıraktığın izleri takip ederek senin vardığın veya varmak istediğin noktaya ulaşmaya çalışırlar veya aynı izleri takip ederek farklı noktalara ulaşırlar. Ancak bu aşamada önemli olan bir yol açmak ve insanların talep edebileceği izler bırakmaktır. İşte bilim budur... Bilim bu şekilde çalışır. İzler takip edilmeli, ancak aynı noktaya varmak zorunluluğu içerisine girilmemelidir. Zaten böyle bir zorunluluk da yoktur. Farklı bir noktada farklı bir sonuç ile ortaya çıkmak da bilimden beklenen ayrı bir güzelliktir. Ancak bu da bilim adamının yetenekleri ile doğrudan ilişkilidir. Aynı zamanda, bu gerçeklik bilimin merak uyandıran tarafını da meydana getirmektedir. Çünkü hiçbir bilim adamının veya bilime ilgi duyan herhangi bir araştırmacının sonucu önceden belli olan bir işe yakınlık göstermesi beklen(e)mez ve yakınlık göstermemesi de gerekmektedir. İnsanlara yenilik sunmadığınız sürece alışılmışın dışına çıkamazsınız. Bazıları ise yeniliklerden korkarlar. Sebepleri çeşitlidir: Korkaklıktan, yeteneksizlikten, yetersizlikten, ehliyetsizlikten, niteliksizlikten, algı yetersizliğinden, kapasite düşüklüğünden, kıskançlıktan, iş bilmemezlikten... Bazı kişiler de yalnızca eleştirirler... Bu eleştirilerin de gerçek kaynağı az önce sıralanan sebeplerdir. Bilim adamı elbette eleştirecektir! Ancak bilim adamı bunu yaparken nesnel ölçütler özelinde hareket etmelidir. İçinde taşıdığı çarpık duygular ile yapılan eleştiri kendisini oldukça fazla derecede belli etmektedir. Hayattaki tek amacı dökülen saçlarının yerine saç ektirmeyi düşünen bir kelin eleştirisi yalnızca kellik üzerine olacaktır. Bu ise ne kadar nesnel olabilir? 


Amerika keşfedilmeden önce de yerinde duruyordu. Amerika'nın keşfi yeni bir bilgi gibi dursa da sadece var olanın ispatıdır. Bu noktadaki amaç da tam olarak var olanın ispatıdır. Şu anda bilmemek, yok olduğu anlamına gelmemektedir. Olması 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gereken her nesne zaten yerinde duruyor ve sadece keşfedilmeyi bekliyorlar... Bilgiler zaten var. Bu yaratılışın gerçeğidir. 
İnsanoğlu sadece keşfetmektedir. Sadece adı konulmamış gerçeklikler içerisinde yaşadığımızın farkına varmamız gerekmektedir. İnsanoğlu aya gitmeden önce de ay yerine duruyordu. Ancak daha önceden kapsamlı bilimsel bir çalışmaya veya sürece eklemlenmemişti. Atom adı verilen parçacıklar insanoğlu onları keşfetmeden önce de vardı... Mikroplar keşfedilmeden önce de insanoğlunu hasta ediyorlardı... Mikroplar keşfedildiği için önceden alınan önlemler ile insanoğlu hasta olmamakta veya daha kolay iyileşebilmektedir. Dolayısıyla mikropların varlığı keşfedildiği için insanlar hasta oluyor değiller... 


Bozulan bir sistemde bozuntunun kaynağını bulmak için arıza tespiti sürecinin işletilmesi gerekmektedir. Zaten bilinen bir nesne bozuldu ise o kolay bir biçimde tamir edilebilmektedir. 
Ancak bilinmeyen bir nesne bozuldu ise sorunun ne olduğunu anlayabilmek için arıza tespiti yapmak gerekmektedir. Bu da bilim adamına yeni bilgilerin kapısını aralayacaktır. Zaten bilgi olarak adlandırılan değerli maden tek bir olay veya durumdan oluşmamaktadır. Bilgi birbirinden farklı unsurdan meydana gelmektedir. 


Sosyal bilimlerde bu işin eğitimini alan veya almaya çalışan kişilere bilgi yüklemek yerine yorumlama yeteneği kazandırı!- malıdır. Bilgi her yerde var! Önemli olan yorumlama yeteneğidir. Bununla birlikte, bilgiye ulaşabilmek de ayrı bir yetenek gerektirmektedir. Görmek önemli değildir, gördüğünü anlayabilmek önemlidir. Gazâli'nin (Gazâli, El-Münkız Mine'D-Dalâl, 2019: 62) anlatımından destek alındıktan sonra ilgili konunun bir miktar daha yorumlanarak aydınlığa kavuşturulması gerekmektedir. Buna göre, söz konusu durum, günümüzde sıklıkla yaşanılan okumadan anlamaya ve anlamadan yorumlamaya çalışmak ve yorumlamadan bir sonuca varmak alışkanlığının olumsuz sonuçlarını oluşturmaktadır. İşte bu sebepten dolayı bilim ilerleyememektedir. Mutlak bilgiyi inkâr edebilmek için birtakım kanıtları bularak bu kanıtların gerçekliği ispatlanmalıdır. Bu aşamada ise bilim adamının sahip olması gereken birtakım niteliklerinden söz etmek gerekmektedir. Bu nitelikler şu şekilde sıralanabilmektedir: Bilim adamı öznel duygular ile hareket ederek sadece eleştirmek için çaba göstermez... Bilim adamı yanlışlamaya çalışmak için çeşitli iftiralarda bulunmaz... Bilim adamı gerçek bilginin neliği konusunda herhangi bir fikir sahibi olmadan sahteliğin peşine düşmez... Bilim adamı sadece inkâr etmek için herhangi bir anlam taşımayan aciz ve acınası çığlıklar atmaz... Bilim adamı var olan gerçekliği kıskançlık gibi zararlı duyguların etkisinde inkâr etmez... Bu gerçekliğe günümüzden yaklaşık bin yıl önce yaşamış Gazâli'nin (D.1058-Ö.1111) gününün koşullarına göre benzer bir biçimde vurgu yapması üzerinde önemle durulması ve düşünülmesi gereken bir sonucu ortaya çıkartmaktadır. 


Günümüzdeki kamu yönetimi eğitimi sadece 'Oyala ve Bırak! 
oyununun üniversite olarak adlandırılan sahnede sergilenmesidir. Kamu yönetimi eğitiminde öğrenciye anlama, yorumlama ve yorumladığını açıklayabilme yetenekleri kazandırılmamaktadır. Kamuloji Mühendisliği eğitimi ise mevcut durumda eksik bırakılan bu değerli yetenekler ile donatılmış bireyleri iş yaşamına hazırlamayı amaçlamaktadır. Umarım bir gün her düşlenen güzelliğin gerçekleşmesi dileklerimle... 
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